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Hz. Adem'den itibaren bütün semavi dinlerin getirdiği ortak öğretide can, akıl, din, mal ve namus güvenliği vazgeçilmez bir hak olarak kabul edilmiş ve bunların korunması ilahi dinlerin temel amaçlarından biri olmuştur. İslâm bu ilkeyi din, dil, irk ve renk ayrımı gözetmeksizin, evrensel bir hak olarak insanlığa sunmuştur. 
Bugün İnsan hakları ve bu kapsamda yer alan temel hak ve hürriyetler dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklar olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca çok tartışılan, günümüzde de farklı yönleriyle gündemdeki yerini sürekli koruyan insan hakları, artık ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile eşdeğer kabul edilir hale gelmiştir. 


Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde, kişinin hem kendi kişiliğini koruyup geliştirmesi, hem de başkalarının manevi şahsiyetine saygılı olması istenmiştir. Bu çerçevede insanlik onur ve haysiyetiyle bağdaşmayan her şey yasaklarımıştır. Haklar konusunda ümmetini israrla uyaran Hz. Peygamber (s.a.5.), insanların kişilik haklarına saygılı olmayı öğütlemiş, buna aykırı davrananları kınamış ve kul hakkı ihlalinin, hakkı ihlal edilen kimse (mağdur) affetmedikçe hiç kimse tarafından affedilemeyeceğini bildirmiştir. O'nun, veda hutbesinde yer alan; “Ey İnsanlar! kanlarınız, mallarınız, ırzınız (namus ve haysiyetiniz) Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize karşı dokunulmazdır, güvence altındadır." sözleri, en kadim insan hakları evrensel bildirisi mahiyetindedir. İnsanların renk, dil, irk; kabile, soy gibi yapay üstünlük sebeplerine göre adeta tasnif edildiği bir dönemde, İslâm'ın ortaya koyduğu insan tasavvuru ve insan hakları anlayışı günümüzde de emsalsiz olma özelliğini 


sürdürmektedir. 


Onur ve şahsiyetine yaraşır biçimde yaşayabilmek için ihtiyaç duyduğu haklara doğuştan sahip olan, ancak zenginlik, güç, otorite ve hükmetme adına her geçen gün özünden biraz daha uzaklaşan günümüz insanı, taşıdığı yüce değerlere gittikçe yabancılaşmakta ve hem cinsleri için tehlike haline gelebilmektedir. İslâm ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan insanlık. 
dramları, ürkütücü boyutlara varmıştır. Bunun faturası açlık, susuzluk, yetim kalan çocuklar, kan ve gözyaşıdır. 


İnsana hizmet adına, insanlık haysiyetini koruma adına yapılan her çalışma kutsaldır, değerlidir. Çünkü insan hakları mücadelesi, insanin onur ve haysiyetine yakışır şekilde yaşama mücadelesidir. 
İlahi dinler, bilimsel ve felsefi arayışlar hep bu hedefe doğru yürümektedirler. İnsan hakları alanında ciddi gayretlerin bulunması sevindirici olmakla birlikte, yapılanların yetersizliği de üzüntü vericidir. 


İnsan hakları konusuna kendi perspektifimizden yeniden vurgu yapmak ve bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız dosyayı ilginize sunarken, dergimizi yeni çehresiyle 


daha da beğeneceğinizi umuyor, Mart gündemiyle yeniden 


buluşmayı diliyorum. 


De. Yüksel Selman 
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Prof. Dr Ali BARDAKOĞLU 
Diyanet İşleri Başkanı 


İslam ve 
İnsan Hakları 


7-slam dini, insanı varlık dünyasının en merkezi noktasına yerleştirirken, onu düşünce ve davranışlarında özgür bırakmış, fakat bu özgürlüğü, özünde Allah'ın güzel isim ve sıfatlarından tecelliler barındıran birtakım hak ve sorumluluklarla şekillendirmiştir. 
Hak kavramını kuşatıcı bir değer olarak kabul eden ve her hakkın diğer yönden bir sorumluluk olduğunu bize gösteren Kur'an'ın prensipleri ve Allah Resulü'nün hayatının her aşamasındaki uygulamaları, evrensel bir mesaj ve dini tecrübe olarak insanlığa işik tutmakta, İslâm Medeniyetinin 'hak ve sorumluluğun dengesini kurabilmiş bir medeniyet' olduğunu bize hatırlatmakta ve tüm haklara uyma bilincimizi güçlendirmektedir. 


İnsanın yeryüzünde varlıkların en şereflisi olarak hayatını sürdürebilmesi için kendisine tanınan yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme gibi haklardan özgürce ve azami ölçüde yararlanması gerekir. Bütün insanların temel haklarda eşit oldukları vazgeçilmez bir ilke olmasına rağrmen, insanlık tarihi temel insan haklarını ihlal eden ırkçılık, sömürgecilik, ayrımcılık ve savaşlar gibi acı tecrübelere şahit olmuş ve maalesef bugün de şâhit olmaktadır. Hatta bu ihlaller, günümüzde çok farklı boyutlar kazanarak, hayvanların ve tüm canlıların haklarını hiçe sayan ve gelecek nesillerin haklarını da ipotek altına alan bir istikamette ilerlemektedir. Bunun için de günümüzde barış, güvenlik, adalet ve hakkaniyet ölçüleri üzerinde yükselen bir hak ve sorumluluk anlayışına çok daha fazla ihtiyaç duymaktayız. 

Pek çok hak ihlalinin yaşandığı günümüz dünyasında “her iyiliğin bir sadaka" olduğunu söyleyen nebevi mesajın temsilcisi olan biz Müslümanların, yeryüzünde adaletin ve hukukun kökleşmesi için İslâm'ın hayat veren değerlerini tüm insanlığa tanıtmak sorumluluğu ve zorunluluğu daha elzem bir hal almıştır. 


İnsanlığın, insan onuruna yakışmayan her türlü tehdit ve mahrumiyetten kendini koruyabilmesi için İslâm'ın ortaya koyduğu hoşgörü, paylaşma, yardımlaşma ve her canlıya merhamet etme anlayışının sağlıklı bir diyalog ortamı içinde geliştirilmesi sadece bizim değil, tüm dünyanın mutluluğu için büyük önem taşımaktadır. 
Herkesin hayat, mülkiyet, din ve vicdan, ifade özgürlüğü gibi temel haklarının yanı sıra eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı, nimetlerden adil biçimde yararlandığı bir dünya, tüm sağduyu sahibi insanların ortak beklentisidir. Çünkü bölüşülmeyen ekmek tatsız, paylaşılmayan mutluluk yarımdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde, daha mutlu ve yaşanabilir olması temennisiyle. . 


diyanet 
GÜNDEM 


İ İSLAM”DA 


nsan 


Prof, Ог, Кесер Şentürk 
Fatih Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak 


Bu yazı İslâm'da insan hakları ve dokunulmazlığının fikri temellerini 

Hz Peygamber (sas.)in hadisleri ve uygulaması ile İslâm âlimlerinin düşüncelerini irdeleyerek kisaca ortaya koymaya çalışacaktır. 
Önce Resulullah 
(sast in dokunulmazlığı nasil evrenselleştiği üzerinde durulacak daha sonra Debüsi ve Serahsi örnekleri kullanılarak bunun Fukaha tarafından nasil yorumlandığı gösterilmeye çalışılacaktır. 
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Resulullah (s.a.5.)'ın insanın dokunulmazlığını evrenselleştirmesi İslâm'dan önceki döneme Cahiliyye dönemi denilir Bu isimlendirmenin te-melinde, o dönemde in-sanların Allah'ı hakkıyla tanımamaları yatar, Cahiliyye döneminde Araplar arasındakı ilişkiler, örf ve âdetler tarafindan düzenlenmekteydi. 
Kabile hukukuna göre, suçun şahsiliği yoktu, Bir kişi suç işlerse, onun kabilesi fertler arasında ayrım yapmaksızın irtikama konu olurdu, 
Böyle bir anlayışın hakim olduğu bir toplumda insanların yaşayabilmek için mutlaka bir kabileye mensup olmaları ve onun koruması 
(eman) altında olmaları gerekirdi. 


Ancak emniyetin olmadığı bir ortamda ticaret yapılması ve hac ibadetinin ifa edilmesi imkânsızdı, 
Bu nedenle haram aylar denilen dört ayda (Zilkade, Zilhicce, 
Muharrem ve Safer) dokunulmazlık ilkesi uygulanırdı. Fakat güçlü bir kabile başka bir kabileye saldırmak istediğinde veya başlattığı bir savaşı yanda kesmek istemediğinde ayların yerlerini değiştirme gibi bir yola başvurur; haram olan ayı başka bir tarihe kaydırırdı. Böylece ayların yerlerini değiştirerek yaptıkları savaşları meşrulaştırırlardı. 


Hakları ve 


Dokunulmazlık 


Ayrıca Kâbe, Harem yani dokunulmaz kabul edilir, oraya sığınanlara dokunulmazdı. Yabancılar ve suçlular Kâbe'ye sığınarak kendilerini koruma altına alırlardı. Harem'deki güvenlik garantisi, Mekke'nin önemli bir ibadet merkezi olmasının yanında bir ticaret merkezi olmasının da önemli bir etkenidir. Mekkeliler böyle bir güvenlik garantisi sağlamasalar, Mekke ne hacıları ne de panayırlara gelen tüccarı celp edebilirdi. Mekke gibi başka hiçbir gelir kaynağı olmayan bir şehirde hac ve panayırlar hayat damarıydı. 
Hac ve ticaretin krize girmesi, oradaki insanların açlık tehlikesi ile karşı karşıya gelmelerine yol açabilirdi. 

Buradan hareketle, Cahiliyye dönemi Araplarının insanın dokunulmazlığı olmadan ticari ve dini hayatın imkânsız olacağını uzun tecrübeler yoluyla öğrendikleri ve kendilerine göre sınırlı bir çözüm bulduklarını söyleyebiliriz. Bu çözüm, bir yandan onların düşmanlıklarını sürdürmelerine diğer yandan da ekonomik çıkarlarını korumalarına imkân sağla-maktaydı. Ancak İslâm bu durumu değiştirmiştir. 





Buhari, İbn Abbas'tan şöyle bir hadis rivayet etmektedir: 


Rasulullah (s.a.s.) Kurban Bayramı günü insanlara hitap etti ve şöyle buyurdu: Ey insanlar! Bugün hangi gündür” Dediler ki "Haram bir gündür. 
Rasulullah buyurdu: "Ви belde hangi beldedir?" 
Dediler ki:'Haram bir beldedir Rasulullah buyurdu: Bu ay hangi aydır?" Dediler ki:'Haram bir aydır! 
Rasulullah buyurdu: "Bundan böyle, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize, bu ayınızda, bu beldenizde ve bu gününüzde nasıl haramsa, öyle haramdır! Bunu defalarca tekrarlardı ve sonra başını kaldırdı ve şöyle buyurdu: 'Ey Allahım! 
Tebliğ ettim mi? Ey Allahım! Tebliğ ettim mu) İbn Abbas (га) dedi ki: 'Allah'a yemin olsun şüphesiz bu ümmetine bir vasiyettir: "Burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsinler Benden sonra, birbirinin boynunu vuran kâfirlere dönüşmeyin! (Buhari, Sahihu'-Buhari, Kitâbü'-Hac, Babı | 32; Bab: el-Hutbetül-Eyyame Minâ. Hadisin Buharide ve diğer kaynaklarda başka rivayetleri de vardır.) 


Bu hadis, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in muhatabı olan ilk Müslüman Arapların dokunulmazlık kavramını bildiklerini ancak onu hac zamanı ve harem bölgesiyle sınırladıklarını göstermektedir. Hadis-i Şerif bize Hz. Peygamber (sa.s.)'in bu sınırlı anlayışı evrenselleştirdiğini göstermektedir. 


gi- LU 


Yukandaki hadis incelendiğinde, Veda Hutbesi'nin bütün insanlara evrensel olarak üç dokunulmazlık hakkı tanıdığı anlaşılmaktadır: Hayatın dokunulmazlığı, malın dokunulmazlığı ve irzin (onur ve kişilik haklarının) dokunulmazlığı, 


Rivayetler Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bu ifadeleri birçok defa ve birçok ortamda tekrarladığını göstermektedir. Bu şekilde hareket ederek, Hz. Peygamber (s.a.s.) ashabına konunun önemini gös-termek istemiştir: 


Diğer taraftan dokunul-mazlığın çiğnenmesinin kâfirlere ait bir özellik olarak tanımlanması ve Müslümanların onlara benzemesinin yasaklarıması da vurguyu artırmaya yönelik dikkat çeken bir başka husustur. Hz. Peygamber'in bu yaklaşımına göre, kafirlerle Müslümanları ayırt eden özellik, Müslümanlarını insanın dokunulmazlığına saygı göstermesidir; insanın dokunulmazlığına saygı göstermeyen Müslümanlar kâfirlere benzemiş olurlar: 


Fılah'ta İnsan Hakları 


Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'nde “insanlardan maksadının ne olduğu konusu daha sonraki nesillerden âlimler arasında önemli bir ihtilâfa sebep olmuştur. 
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diyanet 
(SÜNDEM 


Bir kismi, Hz. Feygamber'in konuşmasında “insan” derken sadece Müslümanları ve zimmi olarak İslâm devletinin vatandaşı olan gayrimüslimleri kastettiğini savunurken, diğerleri istisnasız tüm insanları kastettiğini savunmuştur. Ben birinci grubu "cemaatçiler”, ikinci grubu da "evrenselciler” olarak isimlendirmorum. Hz. Peygamber'in mesajının cemaatçi yorumu daha çok Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri tarafından benimsenirken, evrenselci yorum Hanefi mezhebinden âlimler tarafından benim senmiştir. Şila mezhebi de kendi içinde bu konuyu ikiye ayırmıştır. Fakat, Şafi, Maliki ve Hanbeli mez-heplerinden de evrenselci yaklaşımı benimseyen âlimler çıkmıştır. Evrenselci Fukaha'ya göre, insanın dokunulmazlığı evrensel bir ilkedir. 
İslâm devleti yönetiminde yaşayan gayrimüslim azınlıkların hakları da bu çerçevede ele alınmıştır. 
Aşağıda Evrenselci Fıkıh yaklaşımı iki meşhur Hanefi fakihi örneğinde ortaya konulacaktır. 


Debüsi (6.430/ 1039) 


Debüsi'ye göre bütün insanlar doğuştan hak ve sorumluluk taşıma hakkıyla doğar: Bu konuda bütün fakihler görüş birliği etmiştir. Buna modem hukukta, hukuksal kişiliğin tanınması hakkı denirken, klâsik İslâm fıkhında zimmet denilir. İslâm fakihlerinin tamamına göre, insan zimmetle doğar. Daha açık bir ifadeyle, hukuk önünde kişi olarak tanınma, hak ve sorumluluk taşıma hakkı doğuştan getirileri bir haktır. 


Modern hukukta “kişi olarak tanınma” hakkına benzer bir şekilde, fıkıhcılara göre, zimmet sahibi olmak kişinin “ehliyet” sahibi olmasını yani hak ve sorumluluk taşımaya ehil olmasını sağlar Debüsi, bunu teknik ifadesiyle “vucüb ehliyeti" olarak isimlendirir. Vucüb ehliyetini, sorumluluk taşıma ve görev yüklenme gücü olarak tanımlayabiliriz. 
İnsan yaratıldığı zaman, üzerindeki hakları da yüklenmeye ehil olarak yaratılır Ancak, bu hakları ЫІ yerine getirebilmesi bazı durumlarda zaman gerektirebilir. 


Debüsi'ye göre zimmet sahibi özelliği insanda başka bir varlığa atfedilemez, Bütün insanların doğumdan ölüme kadar zimmetleri kesintisiz devam eder. İnsanın zimmet sahibi olması çocukluktan başlar. Nitekim, başkasının malına zarar veren bir çocuğun, eğer kendi malı varsa, verdiği zararın tazminatını ödemesi gerekir. Bir 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mazeret sebebiyle, belli görevlerin onlardan düşmesi, zimmetlerinin kalktığı anlamına gelmez. 
Meselâ, hasta olan bir kişinin oruç tutmaktan muaf tutulmasını onun zimmetinin olmadığı şeklinde yorumlamak yanlış olur, Ancak hayvanların zimmetleri yoktur, Bu yüzden hayvanlar ne hak ne de sorumluluk taşırlar; bir zarar verseler tazminat ödeme yükümlülükleri yoktur. 


Zimmet sahibi olmak, kişiyi emanet olarak adlarıdırları insan olma sorumluluğunu taşımaya ehil kılar Böylece kişi üzerine Allah'ın (hukuk'ullah) ve insanların hakları (hukuklun-nâs) terettüp eder: Bunun zorunlu olduğunu din bize bildirmiştir. İnsanın doğuştan zimmet sahibi olması, insanlar arasındaki eşitliğin temelidir. Çünkü Allah bütün insanlara eşit zimmet vermiştir. Zimmetler eşit olduğu gibi insanlar da eşittir. 

Zimmet sözlükte antlaşma demektir. Allah Teâlâ insanı emanetini taşıması için yarattığından dolayı, ona akıl ve zimmet bahşetmiştir ki insan böylece hak ve sorumluluklara ehil hale gelebilsin. Bundan dolayı, insan dokunulmazlık (ismet), özgürlük (hürriyet) ve mülkiyet (malikiyet) haklarına sahip olur: Böylece kendi haklarına sahip olur ve Allah'ını “emânet” diye isimlendirdiği haklarını yerine 





getirmekle sorumlu olur. Bu durum, bizim Müslüman olmayanlarla antlaşma yapıp onlara zimmet vermemize benzer ki bu sayede dünyada onların Müslümanlar üzerinde ve Müslümanların da onlar üzerine hakları ortaya çıkar. 


Ademinin sadece ve sadece bu antlaşma ve zimmetle birlikte yaratılır; başka türlü yaratılması düşünülemez; insan sadece ve sadece "kamu hakları”nın (hukuku'ş-şer') kendi üzerine yüklenmesine ehil olarak yaratılır başka türlü yaratılması düşünülemez; aynı şekilde insan sadece ve sadece hür ve haklarına sahip olarak yaratılır başka türlü yaratılması düşünülemez. Bütün bu onurlandırıcı bağışların (kerâmât) ve zimmetin insana verilmesinin sebebi, Yüce Tanrı'ya karşı sorumluluk (hukuku'llah) taşımasıdır. (Debüsi, Ebü Zeyd Abdullah b. Umar b. İsa, Takuimul-Edille fi Usüli'-Fikh, Beyrut, Darulkütübi"l-İlmiyye, 1421/2001, s 417) 


Yukardaki alıntı Debüsi'nin insan hakları felsefesini çok güzel bir şekilde özetlemektedir. Bu alıntıdaki bazı kavram ve düşüncelerin altının çizilmesinde yarar var. 


Bunlardan en önemlisi doğuştan getirilen haklar (born rights) düşüncesidir. Günümüzde genellikle Batı kaynaklı bir düşünce olarak görülen ve tabii hukuk akımının ürünü olarak görülen bu düşüncenin Debüsi tarafından ifade edildiğini görmekteyiz. 


Söz konusu hakların sebebinin insan olmak olması ve doğuştan getirilmesinin anlamı, bu hakların devlet tarafından verilmediği anlamına gelir. 
Doğuştan getirilen haklar, Allah ile yapılan bir "ahd”e veya antlaşmaya dayanır, yoksa devletle yapılan bir arıtlaşmaya değil, Bunun sonucu olarak devlet, vermediği hakları geri alma yetkisine de sahip değildir. 


Böylece insanın dokunulmazlık hakkı, devletin asla müdahale edemeyeceği bir ilke olarak konulurken, devletin otoritesinin sınırları da çizilmiş olmaktadır. 
Devlet insanın dokunulmazlığını ortadan kaldıramayacağı gibi, dokunulmazlıkla çelişen kanunlar da yapamaz. 





Eğer cari kanunlar, insanın dokunulmazlığı ile çelişirse kendiliğinden geçersiz olur. 


Yukardaki alıntı gayet açık bir şekilde gözler önüne sermektedir ki Debüsi'ye göre insan aşağıdaki hakları doğuştan getirir: Kanun önünde kişi olarak tanınma hakkı, eşitlik, dokunulmazlık, hürriyet ve mülkiyet, 


Bu beş hakka sahip olmak için tek şart aranmaktadır: İnsan olmak. Bundan öte bir sebep aranmamaktadır. Evrensel olarak tüm insanlar, sırf insan veya eski ifadesiyle âdemi oldukları için bu haklara sahiptirler Âdemi olma özelliği hiçbir zaman ortadan kalkmayacağı için bu haklar da ortadan kalkmaz. 


Peki insanın bu haklara sahip olması niçin zorunludur? Debüsi'nin bu soruya verdiği cevap, insanın Allah'ın kendisine verdiği emaneti yani insan olma sorumluluğunu taşımasıdır. Bu sorumluluk, bir yandan Allah'a diğer yandan insanlara karşı birtakım yükümlülükler içermektedir. 
Bu yükümlülükleri yerine getirebilmesi için, insanın hak ve sorumluluk taşımaya ehil bir "kişi" olarak kabul edilmesi, yani zimmet sahibi olması gerekir; Hakların özgürce kullanılması ve sorumlulukların özgürce yerine getirilmesi gerekir. Bu bağlamda mülkiyet hakkı en temel haklardan olarak sayılmıştır. 
Debüsi'ye göre, insanın kişilik hakları, hürriyeti ve mülkiyet hakkı kutsaldır, dokunulamaz. Arıcak Debüsi bu hakların birbiriyle bağlantısını ayrıntılı bir şekilde açıklamamaktadır. 


Debüsi söz konusu ettiği temel insan haklarını "kerâmat” yanı Allah'ın insanı onurlandıran bağışları olarak isimlen-dirmektedir. Bu 

terim, Kur'an-ı Kerim'deki 

bir ayete gönderme 

yapmaktadır: 
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"Andolsun, biz Âdem'in çocuklarını onurlandırdık/ yücelttik, onlan karada ve denizde (çeşitli araçlarla) taşıdık; temiz, güzel şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın bir çoğundan çok çok üstün kıldık." (İsra, 70) 


€ € Allah, insanı ilühi emaneti taşıması maksadıyla yarattığından dolayı, kendisinin yükleyeceği sorumluluklara ehil hâle gelsin diye ona akıl ve zimmet 
(kişilik hakkı) bahşetmiştir. 
Sonra, ona dokunulmazlık, özgürlük ve mülkiyet hakkı bahşetmiştir ki hayatını devam ettirebilsin ve omuzladığı görevleri yerine 
getirebilsin. 9 9 


Debüsi'nin yaklaşımına göre Tanrı çok özel bir sorumluluğu (emaneti) taşımakla yükümlü kıldığı insanı, sorumluluğuna orantılı olarak onurlandırmıştır. Onun onurlu bir hayat sürebilmesi için doğuştan bazı haklarla onu donatmıştır. İnsanın üzerindeki haklar olarak tanımlaya bileceğimiz ilâhi emanet, insanın Allah'a ve diğer insanlara karşı sorumluluklarını içermektedir. 


İnsan emaneti taşıyıp taşımama veya Allah'a itaat edip etmeme konusunda hürdür Debüsi, "İnsanın sınanmasına ibadet denilir.. İnsan bu fiillerinde hürdür..." (Debüsi, age. s. 424) der Debüsi, insanın sınanmasi ile fiillerinde özgür olması arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, özgür olmadan yapılan davranışların, sınav olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulamaktadır. Meselâ bir kişi, baskı altında birisine bir şey verse, sadaka vermiş gibi sevap kazanmaz, 


Serahsi (6. 490/1090) 


Büyük fikih âlimi Serahsi'nin Furu-u Fıkıh'a dair eseri olan E-Mebsut'ta insanı tartışmasız bir şekilde hak ve sorum-luluklara sahip birvarlık olarak alırken, Usul-i Fıkıh'a dair eserinde, insanın neden 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ve nasıl hak ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini tartışır, Serahsi, Hanefi geleneğini takip ederek, insanın (âdemi) dokunulmaz olduğunu kabul eder ve bunu zorunlu kılan felsefi sebepleri araştırır. 


Aşağıdaki alıntı Serahsi'nin bakış açısını veciz bir şekilde özetlemektedir: 


Allah, insanı ilahi emaneti taşıması maksadıyla yarattığından dolayı, kendisinin yükleyeceği sorumluluklara ehil hale gelsin diye ona akıl ve zimmet (kişilik hakkı) bahşetmiştir. Sonra, ona dokunulmazlık, özgürlük ve mülkiyet hakkı bahşetmiştir ki hayatını devam ettirebilsin ve omuzladığı görevleri yerine getirebilsin. Sonra bu sorumluluk, özgürlük ve mülkiyet hakkı kişinin mümeyyiz veya gayr-i mümeyyiz olduğuna bakmaksızın herkes için doğuştan sabittir. Aynı şekilde, hak ve sorumluluk taşımaya uygur zimmet (kişilik hakkı) sahibi olmak dakişinin mümeyyiz veya gayr-i mü-meyyiz olduğuna bakmaksızın herkes için doğuştan sabittir. (Ebü Bekr Şemsülemme Muhammed b. Ahmed b, Sehl Serahsi Usulü's-Serahsi (thk. Ebüll-Vefa Ergani) Kahire, Dirül-kitabil-Arabi, 1954, 1 1, s. 334) Yoksa, akıl ve zimmet sahibi olmayan varlıklar bu tür bir sorumluluğu taşımaya ehil değildir. Akıl insanın Allah'ın emir ve yasaklarını içeren hitabını anlamasını, zimmet ise sorumluluk bilinci taşımasını ve davranışlarının sonuçlarını mümkün kılar Bu nedenle akıl ve zimmet, ilâhi emaneti yüklenmenin ön koşuludur. 


Bununla beraber, Serahsi'ye göre, insanın tek başına sahip olduğu bu özellikler yüklendiği emaneti taşıyabilmesi ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için yeterli değildir. İnsanın sosyal hayatında birtakım güvencelere de ihtiyacı vardır. Bunlar; dokunulmazlık (ismet), hürriyet ve mülkiyet haklarıdır. Buna göre insanın ilâhi emaneti taşıyabilmesi için beş şeye sahip olması gerekmektedir: Akıl, zimmet, dokunulmazlık, özgürlük ve mülkiyet hakkı. 


İlk iki özellik insanın kendisiyle, son üç özellik de içinde yaşadığı toplumsal düzen, siyasal ve hukuki sistemle alâkalıdır. Akıl ve zimmet Allah tarafından bahşedilmiştir: Toplumun insanın akıl ve zimmetine saygı göstermesi gerekir. Diğer yandan, evrensel olarak, toplum insanın dokunulmazlığını, özgürlüğünü ve mülkiyet hakkını garanti altına almalıdır. 


€ € Zimmet sahibi olmak, kişiyi emanet olarak adlandırılan insan olma sorumluluğunu taşımaya ehil kılar. 
Böylece kişi üzerine Allah'ın (hukuk'ullah) ve insanların hakları (hukuk'un-nâs) terettüp eder. 
Bunun zorunlu olduğunu din bize bildirmiştir. İnsanın doğuştan zimmet sahibi olması, insanlar arasındaki eşitliğin temelidir. Çünkü Allah bütün insanlara eşit zimmet vermiştir. Zimmetler eşit olduğu 
gibi insanlar da eşittir. 99 


Bu haklar birbiriyle bağlantılıdır. İnsan dokunulmaz olmazsa hayatını sürdüremez. Özgür olmazsa insanca yaşayamaz. Mülkiyet hakkına saygı gösterilmezse, açlıktan ölebilir 


Bütün bu şartlar, insanın ilâhi emaneti taşıyıp taşımayacağı konusunda sınanması için kendisi ve yaşadığı ortamını hazırlanmasıyla alakalıdır. İmtihan edilecek insan ve yaratılıştaki hikmet olan imtihan maksadının gerçekleşeceği sosyal ortam bu sayede adil bir sınamaya uygun hale gelir. Yoksa, akil ve sorumluluk şuuru olmayan varlıkların imtihan edilmesi anlamsız olur. Aynı şekilde, akıl ve sorumluluk bilincine sahip insanların, hayat 


кї, зы, 


ğı , LA 


uu 


haklarının, özgürlüklerinin ve mülkiyet haklarının olmadlığı bir toplumsal düzende imtihan edilmeleri de anlamsız olur. Bütün bunlar ilâhi hikmete ve adalete uymaz. 


Yukanda bahsettiğimiz gibi Serahsi ye göre, insan dokunulmazidır. Bu kural bir 'asl'dır, yani genel geçer temel bir kural (külli kaide) dır. Bu insanın onuru (kerameti) ile alakalıdır. Serahsi mümeyyiz olsun olmasın bütün insanların bu haklara sahip olduklarını ifade eder Ancak bu genel geçer evrensel kaidenin iki istisnası vardır: Çocuklar ve köleler: Çocuklar da doğuştan itibaren büyüklerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Ancak Serahsi çocukların yaşları küçük olduğu için bazı sırırlıklara maruz olduğunu kabul eder Çocuklarını bu durumu ismetin evrenselliği açısından bir problem oluşturmaktadır ve Serahsi bunun farkındadır. 
Diğer yandan, köleliği ismetin evrenselliği ile bağdaştırmak kolay değidir. Serahsi çocukların ve kölelerin durumunu izaha çalışırken şöyle der: 'İsmetin bazı sınırlandıncı durumlarda ortadan kalkması, sıhhat nimetinin hastayken ortadan kalkması, hayat sıfatının ölümle ortadan kalkması, mal sahibi olma özelliğinin fakirlikle ortadan kalkması gibidir. Bu tür değişimler, işlenen bir suç sebebiyle verilen bir ceza gibi görülmemelidir: (Serahsi, age, | |, 5344) 


Bu yaklaşıma göre, çocukların ve kölelerin haklarındaki sınırlılık, onlara verilen bir ceza olmayıp, geçici bir durumdur. 
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Temel Haklar ve 


О Hak İhlâlinin | 
DINI SORUMLULUGU 


Dr, Ülfet Görgülü 
Vie Неге eylə emel haklar; ferdin insan olarak yaratılmış olmaktan kaynaklanan, vazgeçilmez, 


dokunulmaz, reddedilmez ve istisnai durumlar dışında kısıtlanamaz haklarıdır Bunlar, dinine, diline, ırkına, rengine, milliyetine, cinsiyetine ve sosyal statüsüne bakılmaksızın tüm insanlara tanınmıştır. 


Temel haklar insanın, üzerinde her 

türlü tasarruf yetkisine sahip 

bulunduğu haklar olmayıp, bunları 

belli şartlar altında kullanımı söz 

konusudur. Zira bu hakların Allah'ın, 

insanlara bir bağışı ve lütfu olduğu 

kabul edilmiştir. Nitekim Şatıbi, ferdi 

hakların Allah hakkı kapsamında 

| | bulunduğunu söyleyip, “Allah 

Cinayet, katliam, | dileseydi bu hakkı kula 

intihar, gibi yaşam | tanımayabilirdi”” demektedir. (Şatibi, hakkını ihlâl anlamına Muvâfakât, Il, 219) 

gelen söz konusu her 

türlü uygulama, dinen 

büyük günah 


Dolayısıyla insanın insanı olmasından dolayı hak sahibi olduğunu benimseyen görüş böyle bir zemine Kapsamına girmekte | oturmaktadır. İslâm bilginleri dinin olup, failini ahirette maksadının, din ve dünya işlerinin 

can yakıcı azaba | kendisine bağlı bulunduğu beş 

sürükleyecektir. temel ilkenin konulması ve 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korunması olduğunu belirtmişlerdir "Zarüriyyat/zarur? maksatlar’ da denilen bu beş ilke, 


l- Dinin korunması, 

2- Canın korunması, 

3- Meslin/irzin korunması, 
4- Aklın korunması, 


5- Malın korunmasıdır. 
(Bkz, Şatıbi, age, İl, 4) 


İnsanın yeryüzünde varlığını sürdürebilmesi ve beşeri sorumluluğunu yerine getirebilmesi için korunması gereken ve bugün insan hakları çerçevesinde düşünülen hemen bütün hak ve özgürlükleri kapsayan bu beş ilke, Müslüman olup olmadığına bakılmaksızın, evrensel olarak bütün insanların temel hak ve yararlarını belirlemeye yöneliktir. (Recep Şentürk, İnsan Hakları" mad. DİA, ХХІ, 328) 


Biz temel insan hakları ve hakların ihlaliyle ilgili bu yazımızda özellikle yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, hürriyet, adalet-eşitlik ve mülkiyet hakkı üzerinde durmak istiyoruz. 





l- Yaşama Hakkı 





Kişinin hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi, her şeyden önce yaşama hakkına sahip olmasını gerekli kılar İslâm, hiçbir ayırım gözetmeksizin her ferde hayat hakkı tanımış ve bu hakka yönelebilecek her türlü ihlâl ve tecavüzü önleyici tedbirler almıştır 


İslâm'da haksız yere bir cana kıymak yasaklanmış, böyle bir suçun İşlenmesi durumunda ağır cezalar konmuştur. Kur'an yaşama hakkına son vermenin büyük bir suç olduğunu şu şekilde ifade etmektedir: “Kim, bir cana veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” (Mâide, 32; Aynca bkz. İsra, 83: En'am, 151) Hz. Peygamber de Veda Hutbesi'nde konunun önemine dikkat çekerek; "Bugün, bu ay ve bu beldeniz nasıl kutsal/masün ise, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öyle masündur/güvence altındadır” buyurmuştur. (Buhâri, Насс, 132, Edeb, 43; Müslim, Насс, 19; Kasâme, 9) 


İslâm, kişilerin can güvenliğini sağlarken suça iten sebepleri olabildiğince ortadan kaldırmış, insanı, kâmil iman ve ibadet ile olgunlaştırıp güzel ahlâk ile donatmak için gerekli tedbirleri almış, bütün bunlardan sonra kasten cana kiyılmış ise, cana kiyanın canına kıyma hükmünü koymuştur. Ayrıca yaralarnaları da kısas kapsamına almıştır. (Mâide, 45) Suçluyu affetme yetkisini ise ancak maktulün/mağdurun yakınlarına tanımıştır. (Bakara, 
|78) Ölenin yakınlarının intikam duygusuyla hareket 
edip, misilleme şeklinde karşılıklı cinayet işlemeleri yani kan davası gütmeleri ise kesinlikle yasaklanmıştır. Ayrıca soykırım ve katliamın yasak olması, savaş hâlinde iken bile kaçan yaralıların öldürülmemesi gerektiği, kadınlara, çocuklara ve 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(Buhari, Cihad, 147-148, Müslim, Cihad, 1) İslâm'ın yaşama hakkına verdiği önemin birer yansımasıdır. 


İnsan, önce kendi yaşam hakkına saygı duymalıdır ki, başkalarının da hayat hakkına saygı gösterebilsin, Hayat, insana Allah'ın emanetidir. Onu sona erdirme vetkisi sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla insanın hayatını sonlandırma gibi bir hakkı kesinlikle bulunmamaktadır. 


Cinayet, katliam, intihar, gibi yaşam hakkını ihlâl anlamına gelen söz konusu her türlü uygulama, dinen büyük günah kapsamına girmekte olup, failini ahirette can yakıcı azaba sürükleyecektir. 
Yüce Allah, haddi aşanlar için elem verici bir azap olduğunu hatırlatırken (Bakara, |78; Nisa, 93), Hz. Peygamber de Allah'ın haram kaldığı bir cana 


kıymanın helâk edici olduğunu ifade etmektedir. 
(Buhari, Vesaya, 23: Tib, 48) 


2- Kişi Dokunulmazlığı ve Özel Hayatın Gizliliği 

İslam bir taraftan insanın hayat hakkını kutsal sayıp, teminat altına alırken, öte taraftan kişilerin şahsiyetlerini ve özel hayatlarını da korumayı amaçlamıştır. Bu bağlamda dedikodu, gıybet, iftira, alay etme, kötü lakap takmak gibi insan onurunu rencide edici her türlü söz ve davranış yasaklanmıştır. (Hucurât, 11) 


Yine insanların birbirlerine kötü zan beslemelerinin ve gizli hallerini araştırmalarının yasaklanması (Hucurat, 12), evlere izinsiz girilemeyeceğinin belirtilmesi (Nür, 27-28) özel hayatın gizliliğine saygi gösterilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Bu nevi hak ihlalleri, insanın maddi ve manevi hayatına tecavüz ve zulüm anlamına gelmektedir. 
Nitekim Allah Teâlâ, bu tarz suçları işleyip de tevbe etmeyenlerin zalimler olduğunu bildirmiş (Hucurât, 11), "Mümin erkeklere ve kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler; şüphesiz bır iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzab, 58) buyurarak kişilik dokunulmazlığının ihlâlini büyük bir günah olarak nitelendirmiştir. 


Yine namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, bunu ispat edemeyenlere had cezası getirilmesinin yanında, şahitliklerinin hiçbir zaman kabul edilmeyeceği ve onların tamamen günahkâr oldukları belirtilmiştir. (Мйг, 4) 
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3- Hürriyet 


Hürriyet insanin vazgeçilmez, devredilemez temel haklarındar olup, insan hayatı onunla anlam kazanır: İnsanlar hür doğarlar: Hürriyet esas olduğu için bunu ispata delil gerekmemektedir. 


Din ve vicdan özgürlüğü; kişisel özgürlüklerin başında gelmekte olup, kişilerin istedikleri dini seçebilme ve seçtikleri dinin kurallarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan uygulayabilmeleri anlamına gelir. İslâm'a göre insanların bir dini seçme ya da seçmeme hakları vardır. Dinini seçme hakkına sahip olan bir kimse, onu öğrenme, öğretme, yayma ve yaşama ile her türlü örgütlenme hakkına da sahiptir. 


Dinin özünü hür bir seçimle yapılan iman oluşturur ve bir dine bağlılığın en önemli kriterini ihlas/samımiyet teşkil eder: Zorlama ile gerçekleşen inanç ve ibadetin hiçbir anlamı ve değeri bulunmamaktadır. Bu yüzden, “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 256) Yine Kur'an'da; “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın!” (Yünus, 99) buyrulmaktadır. (Ayrıca bkz. Âl-i imran, 20:” Yünus, 108; Nahl, 125; Kehf, 29) İslâm, vicdanlara baskı yapılmasını asla hoş görmemiş, insanların dinlerini özgürce seçmelerine engel olanları sert bir dille eleştirmiştir. (Bkz. Âli İmran, 99: A'raf, 86; Mahi, 88) 
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İslâm, kendisi dışındaki dinlerin bâtıl ya da muharreffasliyetini kaybetmiş olduğunu belrtmekle beraber, onların varlığını kabul etmiş ve ortadan kaldınlmalarına dair bir görüş serdetmemiştir. Hz. 
Peygamber de Medine'ye hicretin akabinde orada bulunan farklı dini gruplarla sözleşme imzalamış (İbn Hişam, İl, 143), onları Müslüman olmaya zorlamamıştır. Yine Mekke'nin fethinde kimseye İslâm'a girmesi için baskı yapılmamıştır. 


İnsanlara din farkı gözetilmeksizin iyi davranılması gerekmektedir. (Mümtehine, 8) Müslümanların beldelerinde yaşayan gayrimüslimlere de din hürriyeti tanınmış ve herhangi bir müdahaleye uğramaksızın din ve inançlarını yaşayabilmeleri sağlanmıştır. Bu yüzden de farklı İslâm ülkelerinde tarih boyunca gayrimüslim azınlıklar din ve kültürlerini koruyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Osmanlı toplumunda gayrimüslimlerin sahip oldukları haklar bunun güzel bir örneğidir. 


İnanma ve inandığını yaşama hürriyeti yanında "düşünme ve ifade özgürlüğü" de İslam anlayışında önemli bir yer tutar İslam akla ve aklın kullanılması anlamında düşünceye önem vermiş, insanları bilgi ve fikir sahibi olmaları için düşünüp araştırmaya yönlendirerek, aklı devre dışı bırakma anlamına gelen taklit ve taassuptan sakındırmıştır. 


Hz. Peygamber'in hemen her konuda ashabıyla istişare etmesi, onun yönetim anlayışını göstermenin yanında, onları düşünme ve fikir üretmeye yönlendirmesinin bir yansıması olarak da anlaşılabilir. 
Bu bağlamda sahabenin yeri geldikçe görüşlerini rahatlıkla açıklayabilmelerini; devlet başkanının huzurunda hak talebinde bulunabilmelerini ve kürsüde konuşan halifenin sözüne müdahale edilebilmesini, İslâm'da fikir ve ifade özgürlüğünün tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. 


Kimse düşüncesinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. İnsanların farklı düşünce inanış ve davranışa sahip olmaları son derece doğaldır. 
Bunun engellenmesi bir yana, toplumsal bir zenginlik olarak algılanıp, değerlendirilmesi gerekir, Ancak düşüncenin ifade biçimi oldukça önemlidir: Kişilerin düşünce ve ifade özgürlüğü, bir başkasının kişilik haklarını ihale, toplumun düzen ve başırını zedeleyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olmamalıdır. 








4- Adalet ve Eşitlik 


İnsan haklarının gerçekleşmesi ve gelişmesi, diğer hukuki değerlerde olduğu gibi, hukukun üstünlüğünü ve adaletin bulunmasını gerekli kılar, 


Adalet, davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak ve eşit kılma gibi anlamlara gelmektedir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek Hz. Peygamber'in sünnetinde adalete ve hukukun üstünlüğüne devamlı vurgu yapılmış, haksızlığın ve zulmün hem dünyevi cezayı hem де uhrevi azabı gerektireceği hatırtatılmıştır. Kur'an herkese adaletle muamele edilmesini isterken, şahsı menfaat, akrabalık ve düşmanlık gibi durumların ya da taraflardan birinin sosyal statüsünün diğerlerine göre farklı oluşunun bu ilkeden sapmayı mazur göstermeyeceğini belirtmiştir. (Mâide, В; Nisa, 58, 135: Wahl, 90) 


Adalet, hakka uymakla gerçekleşir. (Araf, 159, 181) Hakkı ihlâl etmek ise zulümdür. Kur'an, Allah'ın iânetinin zalimler üzerine olacağını (Hud, 18) ve Allah'ın zalimleri sevmediğini (Şüra, 40) ifade etmektedir. Hz Peygamber (5.а.5.) de zulümden kaçınılması gerektiğini, zira zulmün kıyamet gününde bir karanlık olduğunu belirtmiştir. (Buhâri, Mezâlim, 8, 10; Müslim, Birr, 56-62) 


İslam anlayışında kanunsuz suç ve ceza yoktur, Aksi ispat edilmedikçe herkesin masum olduğuna hükmedilir. “Beraatı zimmet asıldır." 


Adaletin yakından ilgili olduğu bir diğer kavram da eşitliktir. İslâm nazarında insanlar hak ve değer bakımından eşittirler, Kimsenin diğerine karşı, ırk, renk, cinsiyet ve dil bakımından bir üstünlüğü yoktur: Kur'an'a göre yegâne üstünlük ölçüsü takva/dindarlık ve sorumluluk bilinci olarak belirlenmiştir. (Hucurat, 13) 





Hz. Peygamber Veda Hutbesi'nde evrensel anlamda eşitlik ilkesine vurgu yaparak; "Ey insanlar! Dikkat edin, Fabbiniz birdir. Babanız da birdir. Arab'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arab'a, kızılırı siyaha, siyahın da kızıla takvadan başka bir üstünlüğü yoktur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 411) demektedir 


İslam, insanlan kanun önünde eşit kabul etmiş ve onlara adil yargılanma hakkını tanımıştır. Mâide süresinin 8, ayetinde: “Еу iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun, Bir topluluğa olan kin, sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) dır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir buyurulmuştur. Hz. Peygamber'in hırsızlık suçuyla yargılanan bir kadının cezadan muaf tutulmasıyla ilgili kendisine ulaştırılan talebe karşılık, suçu işleyenin kızı Fatıma da olsa cezasını tereddütsüz uygulayacağına dair cevabı İslâm'da hukuki eşitliğin önemini gösteren oldukça anlamlı bir örnektir. 
(Müslim, Hudüd, 8, 9: Buhâri, Hudüd, 12) 


Eşitlik ilkesi, kanun önünde eşit olmanın yanı sıra fırsat eşitliğini de kapsamaktadır. Fırsat eşitliği, hiç kimseye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanımadan ve öncelik hakkı vermeden toplumda devletin sunduğu imkânlardan halkın eşit şekilde 


yararlanmasını ifade eder, (Bkz. Servet Armağan, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hümiyetler, 5. 20) 


€ € 


Dinin özünü hür bir seçimle yapılan iman oluşturur ve bir dine bağlılığın en önemli kriterini ihlâs/samimiyet teşkil eder. Zorlama ile gerçekleşen inanç ve ibadetin hiçbir anlamı ve değeri 

bulunmamaktadır. $ $ 
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Firsat eşitliğinin diğer sahalarda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında sağlanması da zaruridir. Bu eşitliği bozan ya da zedeleyen her uygulama temel haklara vurulmuş bir darbe niteliği taşımaktadır. 
Bu bağlamda kız çocuklarının ve kadınların eğitim hakları güvence altına alınmalı, firsat eşitliğinden tam olarak yararlandınılmaları sağlanmalı, bu hakkın ihldali anlamına gelen her türlü engelleme ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 


5- Mülkiyet Hakkı 


İnsanın helâl ve meşru yoldan kazandığı ve elde ettiği ekonomik değerlere sahip olma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkı (Karaman, |, 168) olarak tanımlanabilecek olan mülkiyet hakkı, temel haklardan birini teşkil etmektedir. Fıkıhta ferdin mülkiyet hakkı tanınmıştır. Ancak mülkiyetin İslâm dininin cevaz verdiği çalışma, miras ve ticaret gibi meşru yollardan elde edilmiş olması gerekir. 
Dolayısıyla hırsızlık, kumar, rüşvet, karaborsa ve tefecilik gibi gayri meşru yollardan mülk edinmek Uygun değildir. (Armağan, s. 165) 
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Mal dinen kutsal kabul edilmiş ve ona yönelik saldırılar suç kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda hırsızlık suçuna ağır cezalar konulurken (Mâide, 39) malı uğrunda öldürülen kimsenin şehit olduğu bildirilmiştir. (Buhari, Mezâlim, 33; Tirmizi, Diyât, 22) 


Sonuç 


İslâm, vazettiği hükümlerle, bir yandan temel hak ve özgürlükleri tespit ederken, diğer yandan hak ihiallerine karşı getirdiği müeyyidelerle bu hakları garanti altına almıştır. 


€ € İslâm anlayışında kanunsuz suç ve ceza yoktur. Aksi ispat edilmedikçe herkesin masum olduğuna hükmedilir. 
Beraatı zimmet 


asıldır. 99 


İslam, zulüm, şiddet, cehalet ve esaretin hüküm sürdüğü bir sosyal doku içerisinde doğmuş olup, zulüm ve şiddetin yerine adaleti, cehlin yerine ilmi ve eğitimi, köleliğin yerine hürriyeti tesis etmeyi hedeflemiştir. Onun insan hakları alanında uygulamaya koyduğu pek çok olgu, mevcut düzen içersinde orjinal olma özelliğini ve devrim niteliğini taşımaktadır. Bu bağlamda köleliğin kaldırılmaya çalışılması ve kölelerin insan yerine konması, kadınların evlilikte söz ve mirasta pay sahibi kılınmaları, aylarca süren çatışmalara ve kan davalarına son verilmiş olması gibi uygulamalar; temel hakların konulması ve korunması konusunda atılmış önemli adımlardır. 


İslâm'ın insan yaşamına, onur ve haysiyetine, adalet ve hukukun üstünlüğüne dair tezlerinin tüm bu olumsuzlukları aşmada hak ihlâllerinin ve suistimallerin önüne geçmede yeni açılımlar ме çözümler sunacağına dair inancımızı belirtmek isteriz. 
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Adalet, hakkı diri tutar 


Doç. Dr Halil Altuntaş 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Adaletin temeli/asli kaynağı bu 

sonsuz dengeyi 

var eden Allah'tır. 
Burada O'na ait 
“adl (mutlak adalet kaynağı) sifatini hatırlamak gerekiyor. 
Beşeri plandakı adaleti ise insan, sevgi ve merhamet yönelişleri gibi doğuştan 

verili bulur 


ainatın denge ve ölçü esasına dayalı 
A bir sistemi var. Bu denge varlığını, 

kendi içinde var olan itme ve çekme kuvvetlerinin buluştuğu noktaya borçludur. Farkında olalım veya olmayalım, hayranlık verecek bir dengeler sistemi içinde yaşıyoruz. Her şeyi ile insan için var olan bir sistemdir bu. İnsan için var olan ve ancak insanla kemale eren bir sistem. Bu karşılıklı ilişki insanı da bu büyük denge ve ölçü sisteminin bir parçası hâline getirmiştir. Söz konusu durum maddi olarak insanın vücut yapısı üzerinden apaçık ortadır. (Ahsen-i takvim len güzel avam) Düşünce ve eylem noktasında ise bu nitelik potansiyel haldedir. 


İşte adalet duygusunun buradan kaynaklandığını düşünüyorum, Çünkü пе şekilde tanımlanırsa tanımlansın, adalet temelde bir ölçü, bir denge meselesidir. İnsan da tabi olduğu genel uyum ve denge kuralının bir yansıması şeklinde bu duyguyu kendinde verili olarak bulmaktadır. Bu noktadan hareketle şu tespiti yapabiliriz: 


Adaletin temeli/asli kaynağı bu sonsuz dengeyi var eden Allah'tır. Burada O'na ait "adi" (mutlak adalet kaynağı) sıfatını hatırlamak gerekiyor. Beşeri plândaki adaleti ise insan, sevgi ve merhamet yönelişleri gibi doğuştan verili bulur. 
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Sosyal hayatımızda düzen fikri büyük ölçüde adalet ilkesinin meyvesidir Adalet ilkesi, iyi, doğru ve güzel olana bağlanıp itaat etme yönelişini besleyip destekleyerek anarşinin hâkim olması önler “Bir ülkede adaletsizliğin varlığı kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır” (Fransız atasözü) Toplumun organize bir hayat yaşaması da bu ilkenin meyvesidir. Konmuş kurallar ve çikarılan kanunlar yaptırım gücünü bu ilkeden alır Topluma yönelik yaptırımlar doğrudan ya da dolaylı, hakikaten ya da hükmen toplumun ürünü olduğu için prensip olarak doğru ve adildir. Bu algının uluorta yıpratılması, toplumda adalet kavramını zedeleyici bir etkene dönüşebilir. Bu yüzden olmalıdır ki Pascal; “İnsanlara kanunların adil olmadığını söylemek tehlikelidir; çünkü onlar kanunlara yalnızca doğru ve adil olduklarına inandıkları için itaat ederler” der: (Düşünceler s. 36) 


Adaletin bütün dillerde en çok kullanılan kavramalar arasında yer aldığında şüphe yok. Başlangıcından çağımıza, düşünce ve felsefe dünyası adalet ve onu çevreleyen ortam üzerine az kafa yormamıştır. 
Yine de, çağlardır hiç tükenmeyen güncelliğine rağmen adaletin tam olarak ne olduğu sorusu cevap aramaya devam ede gelmiştir. Soyut kavramların kaderidir bu. Ancak, içerdiği bütün anlamların bir ortalaması, bir sonucu olarak adaletin “Başkalarının gelişi güzel isteklerinden etkilenmeyen, istikrarlı bir doğruluk ve ahlâk kanununa itaatle gerçekleşen denge ve ahlâki kemal” (Mustafa Çağna, TOV İslam Ansiklopedisi, "Adalet", |, 342) hali olduğunu söylemek mümkündür. 


Elbette bu dengeyi tehdit eden “yabancı unsurlar" vardır. Başta, Kur'an'ın nefs-i emmare diye nitelediği asıl kaynak olmak üzere, insani hırslar ve menfaat duygusu bunların ilk akla gelenleridir. Bütün bu tür negatif güçler “beşer"in insani yönünü 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çepeçevre kuşatma eğilimindedir. Çok kere istenmeyen olur ve insan “duygularının esiri" durumuna düşer: Artık dünyanın merkezinde “ben” vardır başka her şey “teferruat"tır Bu sebeple “Benlik davasına düşmeden nasıl yükseleceğini bilen pek az insan bulursunuz.” (Pascal) 


İnsanda “denge"yi bozucu etkenler; başkalarının rastgele arzularına (heva) uymakla da gerçekleşir; Hz. Peygamber'e dosdoğru olması yolunda yöneltilen emrin ardından şu uyarı da eksik bırakılmıyor:"Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. (Şuara, 15) Daha net ve genel bir uyan: "Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın...” (Nisa, 135) 


Temelindeki denge unsuru iyi değerlendirilemediği için adalet kavramı çok kere eşitlik şeklinde algılanır: Oysa eşitliğin körü körüne sağlanmaya çalışıldığı durumlarda hikmetle bağdaşmayana çarpık durumlar ortaya çıkmıştır hep, Hayatı ayakta tutarı bütün maddi unsurların bireyler arasında müşterekliği esasına dayanan komünist dünya görüşü bu konuda en güzel örnektir. Kendini amacını nasıl tanımlarsa tanımlasın, bu dünya görüşünün tek hedefi şüphesiz adaleti sağlamaktı, Ме var ki adalet sadece muhayyel bir eşitlik olarak algılanmış ve başarısızlığının temel sebebi de bu olmuştur. Oysa bu yaklaşım adaletin yalnızca bir yüzünü temsil ediyor, eşitlik adaletini. “Adalet mefhumunda insanı tamamıyla şaşırtan ikiz bir mana vardır” diyor Alain. "Bunun başlıca sebebi de, aynı kelimenin, dağıtıcı adaletle karşılıklı adalet mefhumlarını ifade etmek için kullanılmasıdır. 
Oysaki bu iki şey birbirine hiç benzemez. Birincisi eşitsizliği, ikincisi eşitliği içine alır" (Alain, Söyleşiler l-ІІ, Çeviri Fehmi Baldaş, MEB. Batı Klasikleri, İst. 1998, |, 237) 


Alain'in zikrettiği bu iki tip adalet, kendi kültürümüze ait ifadelerle "liyakat adaleti" ve “eşitlik adaleti” dir. 
Bir işe başvuranlar arasında o konuda en iyi olan kişinin tercih edilmesi liyakat adaletinin gereğidir. 
Belli zamanda aynı işi eşit miktarda yapanlara eşit ücret vermekle de eşitlik adaletine uygun davranılmış olur. “İkisi de lüzumlu. Ama öyle geliyor ki, dağrtıcı adaletin gayesi nizamdır, bunun için bir vasıtadan başka bir şey değildir. Karşılıklı adalet ise bizatihi idealdir. Yani her dürüst iradenin gayesidir. Böylece, birincinin gerçek adı inzibat olur, o güzelim adalet ismi ancak ötekine uygun düşer, Ama geçmişte birinciye tapıldığını, yalnız ondan medet umulduğunu görüyorum. İkincisine gelince onu, bugün bile pek öyle tanıyan, bilen yok (Alain, Söyleşiler; |, 239-240) 


Söz buraya gelmişken bir soru soralım: Son zamanlardan sıkça duyar olduğumuz “Pozitif ayrımcılık” düşüncesi adalet ilkesine aylın düşmüyor mu? 


İlk bakışta cevabı “evet” olan bir soru gibi duruyorsa da gerçekte öyle değildir Çünkü ortada sadece bir "dış görünüşü ile ayrıcalık" vardır. Söz gelimi, toplumun ekonomik bakımdan geri kalmış kesimlerine devletin teşvik uygulaması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi için faizsiz kredi vermesi, bu imkândan yararlanmayanlar açısından adaletsizlik olarak algılanamaz. Tam aksine ileriye dönük olarak bu kesimin, hatta bir bütün olarak toplumun yararı gözetilmiş olmaktadır. Zira toplum kesimleri arasında yaşanan ekonomik uçurumlar, ileride ortaya çıkacak kargaşanın, ekonomik dengesizliğin, dahası, çatışmaların ve düşmanlıkların potansiyel 


w ы i | 














kaynağı durumundadır. Bu günden uygulanacak "pozitif ayrımcılık” işte bu kaynağı kurutacak, bireyler de doğacak olumlu durumdan paylarını almış olacaklardır. Esasen pozitif ayrımcılık ihlâl edilmiş olan eşitlik adaleti ilkesinin bir tür tamiri niteliğindedir. Devlet/toplum, ülkenin her bölgesine, topulumun her kesimine eşit hizmet götürmekle yükümlü iken bu böyle olmamış ve sosyo ekonomik refah düzeyinde çarpık görünüm ortaya çıkmıştır. Zaten kavrama verilen ad da bu noktaya işaret eder gibidir. Ayrımcılık, olumsuzluk çağrıştıran bir kavram. Bunu “pozitif/olumlu” sıfatı ile birlikte kullanmak suretiyle söz konusu ayrımcılığın gerçek bir ayırım/haksızlık, hakkaniyete aykırı bir uygulama olmadığına işaret edilmek istenmiştir. 


Adalet kavramına en çok eşlik eden bir kavram da hak kavramıdır. Bu kavram da düşünce dünyasını adalet kavramından daha az meşgul etmiş değildir. 


Hak kelimesi Kur'an dilinde “batıl”ın zıddı, "vakaya Uygun söz” (Araf, 169: Sâd, 84) "doğru haber” (Mümin, 62) "Doğru yol, (msl.Yunus, 36) “Delil”, (Yunus, 51) “Bir olayın iç yüzü" (Yusuf, 51) “Adalet” (msl, A'raf, 89) gibi anlamlarda kullanılmıştır: Kelime ayrıca, “mutlak gerçek”, “varlığı kesin olan", "hikmete uygun olarak icat eden" anlamları ile Allah'ın sıfatlarından birini ifade eder: (msl. En'am, 2) Görüldüğü üzere bu anlamların özü ve özeti, ortalama anlamı “mevcut ve sabit oluş"tur İşte bu anlam, hak deyince aklan gelen “olması gereken” fikrinin kaynağıdır. 


Adalet tam olarak uygulanırsa hak ayakta kalır; diri tutulur. Hak, Allah'ın isim-sıfatlarından biri olduğuna göre bu anlamda hakkın ayakta tutulması nasıl olacaktır? İşin özü şudur; Adalet ilkesinin yaptığı şey, bütün anlamları ile hak bilincini örneğimizde Allah bilincini, diğer anlamları ile hakikat bilincini, kişisel haklar bilincini ve kul hakkı bilincini diri ve ayakta tutar. 
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İnsan düşüncesinin derinliklerinde her zaman mevcut bulunan "olması gereken” fikri, hak kavramının fikri ve felsefi boyutunu, toplum hayatına, beşeri ilişkilere yansıyan ve hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan yetki ve imtiyazlar da bu kavramın maddi ve pozitif (vaz?) 
boyutunu temsil eder: 
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Adalet ile hak arasındaki bağıntı da burada ortaya çıkar: Sonuçta pratik adalet, hakkın hak sahibi ile buluşmasını sağlayacak nitelikteki eylemdir. İslâm ahlâkında hakların 
Allah hakları ve kul hakları diye sınıflandırıldığı olgusu dikkate alınacak olursa, adaletin çok daha geniş bir anlam kazandığı görülür. 
Bu noktada hakkaniyet adil olmakla eş anlamlıdır. 


Ancak beşeri ortamda adaletin tam olarak gerçekleşmesi nerede ise mümkün değildi. Adaletin önündeki sayisız engellerin kuşatması altında olan beşeri ortamda ancak, “aşınma ve yıpranmalardan olabildiğince korunmuş bir adalet”ten söz edebiliriz. Hakkaniyet dediğimiz kavram bu gerçeğin yansıması olabilir mi? 


"İnsan düşüncesinin derinliklerinde her zaman mevcut bulunan "olması gereken" fikri, hak kavramının fikri ve felsefi boyutunu, toplum hayatına, beşeri ilişkilere yansıyan ve hukuk düzeni tarafından kişilere tanınan yetki ve imtiyazlar da bu kavramın maddi ve pozitif (vaz'i) boyutunu temsil eder. Bu iki boyut arasında olanla olması gerekenin uyumu veya uyumsuzluğu sürekli 


© gündemdedir Ancak İslâm hukuk 


düşüncesinde yasaların ve diğer hukuki-pozitif düzenlemelerin temel ilkelerde ve bazı özel alanlarda Kur'an ve sünnet metinlerine (nas) dayanmakta oluşu ve kısmen dini karakter arz etmesi sebebiyle olanla olması gereken arasındaki bu çelişkinin asgari seviyede kaldığı söylenebilir." 
(Ali Bardakoğlu, TDV İslâm Ansiklopedisi, Hakk, ХУ, 139) 

"Hak, hukuk, adalet" üçlemesi şeklinde çıkar ortaya çok kere. Son derece geniş kapsamlı bir kavram olarak hak, bu üçleme içinde baş 





yeri alıyor. Çünkü hukuk pratik yolla, adalet ise genel kabul gören felsefi ve teorik bir yöneliş olarak hakkın himayecisi konumundadırlar: Merkezde insan, onu çevreleyen 
(ve bir türevi de hukuk olan) hak dairesi vardır. En dışta ise tüm kuşatıcılığı ile adalet ilkesi yer alır. 
Burada adalet ile hakkın doğrudan ilişkisi gözden kaçırılmamalıdır. 
Adalet yoksa hak da yoktur, zülüm ve haksızlık vardır. Demek ki adaletin "hak" ile at başı giden bir yönü bulunuyor. Adaletin/ hakkaniyetin olmadığı yerde kuvetli olanı haklıdır. Hak yerlerde sürünür Problemin asıl kaynağı Mutlak 
Hakk'ın iradesine aykarı tutumlardır. 
“Halikın namütenahi adı var en başı Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak", "Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım / Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım" diye feryat edişi, böle bir ortamın ürünüdür. 


İşin en acı yönü ise, "Нак namına haksızlığa tapmak” tır. 
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Batı Dünyası ve İnsan Hakları 


Çelişkiler ve Zaaflar 


Doç. Ог Berdal Aral 
Fatih Üniv. Uluslararası 
İlişkiler Bölürnü 


Toplumsal değerler hiyerarşisinde bireyi ve bireyin hak ve özgürlüklerini çıkış noktası olarak kabul eden insan hakları doktrini, adalet, ahlâk ve sosyal dayanışma gibi hemen hemen her toplumda en temel toplumsal değerlere tekabül eden önceliklere asla üstün bir konumda değildir/olmamalıdr. 


nsanın izzet sahibi değerli 

bir varlık oluşu, başta İslâm olmak üzere hemen hemen her dinin yaslandığı temel bir aksiyomdur. 
Bu anlamda bu yaklaşımını evrensel bir ilkenin ifadesi olduğu söylenebilir Liberal değerler düzleminde ortaya atılan, geliştirilen ve bugünkü biçimi verilen insarı hakları doktrini ise evrensel değildir. Toplumsal değerler hiyerarşisinde bireyi ve bireyin hak ve özgürlüklerini çıkış noktası olarak kabul eden insan hakları doktrini, adalet, ahlâk ve sosyal dayanışma gibi hemen hemen her toplumda en temel toplumsal değerlere tekabül eden önceliklere asla üstün bir konumda değildir/olmamalıdr. 





Liberal bir siyasi çerçeveyi ve kapitalist üretim ilişkisini esas alan insan hakları doktrini, Batılı devletler ve/veya Batı nüfuzu altındaki uluslararası örgütler eliyle, bugün de geçmişte olduğu gibi Batılı hayat tasavvurunu, insanı - toplum - tabiat ilişkisini we siyasal projeyi evrenselliği kuşku götürmeyen bir dogma 


olarak Batılı olmayan toplumlara sunulmakta ve/veya dayatılmak-tadır Bizim de içinde bulunduğu-muz 
Müslüman dünya ise, halen bir bütün olarak kendi medeniyet tasavvurundan kaynaklanan kendi dilini oluşturamadığından, bu doktrinin tasallutu altında yalpalamaktadır: 


Meselenin bir boyutu buysa, bir başka boyutu ise — Batının uhdesindeki - insan hakları doktrininin ve pratığının çok vahim çelişkilerle malül olduğu gerçeğidir. Bu çelişkilerden еп önemlisi, bu doktrinin bireyi eksen almasına rağmen, bireyin anlamlı bir şahsiyet sahibi olmasını temel bir kaygı olarak görmemesidir: 





Liberal kapitalist toplumlar; bireyin kendisine anlamlı bir varlık alanı oluşturmasını sağlayacak bir toplum, cemaat, aile, gelenek ve din tasavvuruna sahip değillerdir. Bireyin yalnızlaşması, alkolizme düçar olması bu toplumlar için herhangi bir sorun teşkil etmez. Liberal tasavvurdan neşet eden insan hakları dektrinine 
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(ya da modeline) göre, önemli olan, bireyin tercihlerine başkalarınca müdahil olunmamasıdır. 
İnsanın bütüncül kimlik oluşturmasının âdeta imkânsız kılındığı liberal toplumlarda, o nedenle, sağlıklı bir toplumsal dokunun ortaya çıkması çok zordur. 


Batılı insan hakları doktrininin bir başka çelişkisi ise ifade özgürlüğü alanında ortaya çıkmaktadır. Batı devletlerinin anayasalarında ve Batılı devletler grubunun öncülüğünde kabul edilen uluslararası insan hakları belgelerinde, ifade özgürlüğünün başkalarına hakaret hakkını içermediği hususiyetle belirtilmesine rağmen, bu hüküm İslâm dinine ya da İslam büyüklerine hakaret söz konusu edildiğinde bugün rahatlıkla göz ardı edilebilmektedir. Meselâ Hz. Peygamber'e hakaret içeren karikatürlerin Danimarka'da koğuşturmaya uğramaması, bu çelişkinin ме ikiyüzlülüğün önemli göstergelerindendir. 
Hakarete konu olan din, Hristiyanlık ya da Yahudilik değil de İslâm dini olduğunda, Batı'nın özgürlükçü söylemi bir anda tuzla buz olmaktadır. Müslüman hayat tarzı konusunda Batı'nın, hususiyetle de Avrupa'nın, “özgürlük” vurgusundan ziyade "Batılı hayat tarzına yönelik tehdit" söylemini öne çıkarması, İslama we Müslümanlara karşı bugün de tarihi bir husumet olduğunu göstermektedir. 


Batılı anayasal sistemler bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkarır ve hak ihlâllerini minimize etmek için kili kırk yaran kurum ve mekanizmalar oluştururken, Batılı devletlerin ve batılı bölgesel örgütlerin soğuk savaş sonrasında çeşitli bölgelerde yaşanan soykırımlar, katliamlar ve savaş suçları karşısında genel olarak sergilediği kayıtsızlık ve umursamazlık, hakikaten şayan-ı dikkattır. Avrupa, Bosna'da hususiyetle Müslümanları (1992-95), Ruanda'da ise Tutsileri (1994) hedef alan soykınmlar karşısında 





kılını bile kipirdatmamış denilebilir. Bazı batı-dışı coğrafyalardaki insan hakları ihlâlleri genellikle görmezlikten gelinirken, bazı ülkelerdeki ihlâller abartılarak uluslararası toplumun ve örgütlerin gündemine sokulmaktadır. Bütün bunlar Batı dünyasının insan hak ve özgürlüklerinin evrensel düzeyde korunması konusunda samimi olup olmadığı üzerinde düşündürmektedir. 
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İnsan haklarının bir bütün olarak küresel düzeyde yaygınlaşmasının ve bu yolda uluslarüstü yargısal mekanizmalar kurulmasının önündeki en önemli engel teşkil edenler kimlerdir? Mesel3 bugün üçlü bir kategoriye tabi tutulan insan haklarının son iki kategorisini: iktisadi, sosyal ve kültürel haklarla, kollektif insan haklarını asla insan hakkı olarak kabul etmeyen, bu hakları düzenleyen hiçbir uluslararası belgeye imza koymayan ülkenin insan hakları anlayışı düşündürücüdür. Buna karşılık, Avrupa, iktisadi, sosyal ve kültürel hakları insan hakkı olarak kabul ederken, “üçüncü kuşak haklar" da denen kollektif insan haklarının bağlayıcı niteliğini reddetmektedir. Oysa bugün, yoksulluğu, savaşları, halklara yönelik her türden tasallutu ve çevre felâketlerini bertaraf etme potansiyeli itibariyle âdil olmaktan çok uzak olan uluslararası sistemi dönüştürme istidadı en yüksek olan haklar kümesi, bu üçüncü kuşak kollektif haklardır: Her halkın kendi gelece-ğini belirleme hakkı, barış hakkı, kalkınma hakkı, çevre hakkı, demokratik yönetim hakkı, vs. Batılı devletler grubu, böylece, insan haklarının daha yaşanabilir bir dünyanın kurulması sürecinde oynayabileceği dönüştürücü rolü engellenmek istenmektedir. 

İnsan hakları konusundaki samimiyetsizliğinin bir başka göstergesi ise, işgallerin yaşandığı bu süreçte sürdürülen genel tavrın ne “askeri saldırganlığın 


yasaklanması ilkesi" ile ne de insan hakları ile bağdaşmadlğıdır. 


| | Eylül sonrasında “terörle savaş” kisvesi altında 
Batıdaki Müslüman azınlıkların hem yasal planda hem de fili tacizler yoluyla ciddi haksızlıklara maruz bırakıldığı da acı bir gerçektir" Zaman ve mekândan bağımsız olarak insan haklarının evrenselliği nden dem vuran kimi devletler, || Eylül terör saldırılarından sonra birdenbire ağız ve tavır değiştirerek, hususiyetle Müslümanların özel hayatlarının taciz edilmesine ve sorgusuz sualsiz tutuklanabilmelerine zemin hazırlayan yasaları birbiri ardınca çıkarmaya başlamışlardır. Yine, pek çok Avrupa devleti, “terör zanlısı" olduğu gerekçesiyle keyfi olarak tutuklananlara uygulanan işkenceler karşısında sessiz kalma hususunda birbirleriyle âdeta yarış içinde olmuşlardır. Bu keyfiliğin ve samimiyetsizliğin anlamı açıktır: insan hakları, Batı dünyası için kendi başına bir атпас olmaktan ziyade, kendi jeopolitik algısının ve tehdit değerlendirmesinin 








yedeğinde bağımlı bir değişken olarak manipüle edilmeye müsait bir araçtır. 


İşte bu yüzdendir ki, soykırıma uğratılan, işgalci güçlerce tecavüze uğratılan, işkence edilen, yurdunu terke zorlanan Müslüman halklarla siyahi halkların çığlıkları çoğu zaman Batılı başkentlerde duyulmamaktadır. Bu başkentler ve oralardaki sivil toplum kuruluşlarının ve bu çevrelerin yerkürenin farklı köşelerindeki işgallere, soykınmlara, katliamlara ve toplu tecavüzlere ayıracak pek fazla mesaileri yok mudur? 
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DIN- DÜSÜNCE -YORUM 


Kur'an Kursunda 
HAFIZLIK EĞİTİMİ 


Prof. Dr. МІ, Şevki Aydın 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 


İslâm eğitimi içinde 
Kur'an merkeze yerleştirilmiştir. Hz. 
Peygamber (s.a.s.); 
“Sizin en hayırlınız, 
Kur'an'ı öğrenen ve | öğretendir." 


buyuruyor. 
(Buhari, Fedâilu'l-Kur'an, 21) 
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/ ur'an öğrenimi, onu 
© yüzüne okumayı 
“© öğrenmekten getirdiği 


mesaji farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu kapsam içinde, Kur'an'ı ezberlemek de vardir. 
Genelde, Kur'an'ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir. 
Kur'an-ı Kerim'in tamamını ilk ezberleyen Hz. Peygamber'dir. 
Ashabdan da hafiz olanların sayısı az değildir. 


İslâm eğitimi içinde Kur'an merkeze yerleştirilmiştir: Hz. Peygarnber (sas), “Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." buyuruyor. (Buhari, Fedâilu'l-Kur'an, 21) Kur'an öğrenimi, 


onu yüzüne okumayı öğrenmekten, getirdiği mesajı farklı boyutlarda anlamaya kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu kapsam içinde, Kur'an'ı ezberlemek de vardır. 
Genelde, Kur'an'ı baştan sona ezberleyenlere, hafız denmektedir. 
Kur'an-ı Kerim'in tamamını ilk ezber leyen Hz. Peygamber'dir. Ashabdan da hafız olanların sayısı az değildir. 


Kur'an Öğrenimi Bağlamında 
Hafızlık 


Başlangıçta hafizlik, daha çok Kur'an-ı Kerim'i korumanın bir yolu olarak görülürken, sonraki dönemlerde, Kur'an'la ilginin, ona değer vermenin 


bir göstergesi, onu anlama bağlamında 


önemli bir adım olarak algılanmıştır. Müslümanlar nezdinde hafızlık, Kur'an öğrenimi ve öğretimi bağlamında oldukça önemli bir halkayı teşkil etmektedir. 


Bir mümin için hafiz olmak, önemli bir değer ifade etmekle birlikte, bir din görevlisi için, dini ilimlerle uğraşan bir meslek insanı için çok daha önemlidir. 
Din görevlisi, meslek hayatının her kademesinde hafızlığa ihtiyaç duymaktadır: Namaz kıldırırken, çeşitli vesilelerle ezberden Kur'an okumak durumunda kaldığında, farklı zaman ve zeminlerde dini konuşma yaparken...vb. hep hafızlıktan yararlanmak durumundadır. Bir din âlimi, Kur'an'ın bütününe iyice aşina olmak zorunda olması bakımından, hafızlığa oldukça ileri düzeyde ihtiyaç hissetmektedir. Bu yüzden, tarih boyunca İslârn dünyasında İslâmi ilimlerle meşgul olanlar, imamlık, vaizlik gibi din görevliliği hizmetlerini üstlenenler, hafiz olmaya son derece önem vermişlerdir. Bugün de her din görevlisi ve ilahiyatçı için hafizlik, mesleki formasyon açısından son derece önem arz etmektedir: 


Hafızlık Algısı 


Kur'an öğrenimi ve öğretimi açısından hafızlık önemli: ama bu çerçevede onun önem derecesini ve konumunu iyi belirlemek icap etmektedir. Hafızlık, gerçekte Kur'an öğrenimi içinde ilk basamaklar arasında yer almakta; ondan sonra çıkılması gereken çok sayıda basamak bulunmaktadır. Bu basamakları tırmanmak, Kur'an'ın içeriğini anlamaya yöneliktir ve bu anlama boyutu oldukça uzun ve yorucu bir yolculuğu gerektirmektedir. Bu gerçekliğe rağmen ne yazık ki, zaman içinde hafızlık algısında kaymalar olmuş ve giderek hafiz olmak, hoca olmakla eş anlamlı hale getirilmiştir. Birisi hafız olduğunda, artık onun hoca olduğu; Kur'an'ı anlamaya yönelik çabasının da olduğu sanılmıştır. 


Bu yanlış/abartılı hafızlık algısı, günümüzde de yer yer varlığını sürdürmektedir. Hafızlık yapmış olan kimseyi, dini bilen birisi olarak gören ve ayrıca din eğitimi alıp almadığını araştırmaksızın dinle ilişkili sorularını ona soranların sayısı toplumumuzda hâlâ az değildir. Hatta, kimileri, iyi bir din eğitimi almış birinden bekledikleri tutum ve davranışları, hafızdan bekleyebilmektedirler; Bunu göremeyince de ondan soğuyup uzaklaşmakta; bazen sadece ondan değil, hafizliktan da soğumakta, ona değer atfetmemeye başlamaktadırlar: 


İşin daha acı tarafi ise, din alanında ilâve bir eğitimi olmamasına rağmen dini anlama konusunda belli bir bilgi düzeyine ulaşmamış bir hafizın, dine ilişkin soruları 

her soruya cevap vermeye kalkışmasıdır. Bu olgu, halkımızın hafızlık algısını olduğu kadar; yürütülen hafızlık eğitiminin niteliği konusunda da ipuçları vermektedir. 


Hafızlık eğitimi, tarihsel süreç içinde zamanla sistemleştirilmiş, bunun için özel kurumlar oluşturulmuştur. Darulhuffazlar, darulkurralar hafızlık yanında kıraat bilgi ve becerisinin de öğrencilere kazandırıldığı kurumlardı. Cumhuriyet döneminde hafızlık yaptıran yegane kurum, Kur'an kursudur Ancak özel çabalarla hafızlık yapanlar da bulunmaktadır. 


Hafızlık Eğitiminde Geleneksellik; Tıkanma 


Hafızlık eğitimi, günümüzde de geleneksel anlayışla yürütülmektedir. denebilir. Hâlâ, atadan babadan, hocadan görülerek öğrenilmiş olan usul ve uygulamaların hemen hemen aynen tekrarı yapılmaktadır. Zamanın, şartların, imkânların, geçmişe göre alabildiğine değişip farklılaştığı hesap edilerek hafızlık eğitim anlayış ve uygulamaları, çağdaş eğitim bilimlerinin verileri kılavuzluğunda geliştirilmiş değildir. 
Söz gelimi, bazı kurslardali sıradan bir CD'den Kur'an dinletme dışta tutulursa, Kur'an'ı ezberleme konusunda yeni yöntemler, teknikler, materyaller geliştirilmediği, rahatlıkla söylenebilir. Hafızlık için ayrılan süre bile değiştirilememiştir; genelde hafızlık için hala üç yıl ayrılmaktadır. Disiplin anlayışında da hemen hemen bir değişme olmamıştır. 


Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasının başlaması, hafızlık eğitiminin tıkandığı gerçeğini, Başka mesleklere yönelen hafızlar, sonuçta hafizlığı da kısa sürede unutmaktadırlar. Yani, emekler, masraflar büyük oranda boşa çıkmaktadır. 


Hafızlık eğitiminde, Kur'an'ı ezberleme niteliği de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı din görevliliği yeterlik sınavlarında ve bu sınavlardan geçerek görev alanlar için düzenlenen hazırlayıcı eğitimlerinde, ezberleri yetersiz, sorunlu olan hafızların sayısının pek az olmadığı saptandı. Bunun üzerine, hafızlık belgesi vermek için Başkanlığını yaptığı sınavların daha titizlikle yapılması, ölçme değerlendirme işlemlerinin daha nesnel,daha isabetli olması yolunda önlemler alındı. 
(Bu sınavlara sadece Kur'an kursundakiler değil, özel çabalarla hafiz olanlar da katılmaktadır) Bu önlemlerden sonra, 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hafizlik sınavına girenlerin sayıları artmakla birlikte başarı oranlarında ciddi miktarda azalma olduğu görülmektedir. (Bk Tabic:|) 


Hafızlık Eğitimini Güncelleme 
Atılımı 


Diyanet İşleri Başkanlığı, hafızlık | ШЫ eğitimine ilişkin sorunları belirledi ve bugünün şartları ve imkânları çerçevesinde bu eğitimi daha etkin ve verimli bir hale 

getirmek, kalitesini yükseltmek amacıyla yeni bir hafızlık eğitimi anlayış ve uygulamasını yürürlüğe koymak için çalışmalar başlattı, 


Program Geliştirme 


Bu çalışmalara, program geliştirme işiyle başlandı. 
Diğer Kur'an kursu programları gibi bu program da, çağdaş eğitim bilimlerinin verilerinden yararlanılarak hazırlanmaktadır. Bilimsel bir yaklaşımla hazırlanan bu program, hafızlık eğitim geleneğinin güncelleştirilmesine, bu eğitimin sistemleştirilmesine kılavuzluk edecektir. Bu program, Kur'an ezberleme yanında, bu işi destekleyecek, öğrenciyi dinlendirecek rahatlatacak nitelikte bir din eğitimini de ön görmektedir. 


Her program gibi, hazırlanan hafizlık eğitim programının da etkin ve verimli biçimde uygulanması son derece önemlidir. Buna yönelik de çalışmalar yapılmaktadır. Her şeyden önce, hazırlanan bu program, her Kur'an kursunda değil, sadece belli kurslarda uygulanacaktır. Her kurs gibi bu kursun da, öncelikle fiziksel şartlarının olabildiğince çekici, iyi, çağdaş bir donanıma sahip olması esastır. 


Hafızlık Yaptıracak Öğretici 


Bu yeni programa göre, her öğretici hafizlik yaptıramayacaktır. Hafızlık yaptırma işi, belli "ionlara sahip olan öğreticilere havale edilecektir. 
İke olarak, hafiz olmayan öğreticilerin, hafızlık yaptırmasına izin verilmeyecektir. Ancak, bu öğreticiler için hafizlik şarttır; ama yeterli değildir. 
Bu öğreticiler; öğreticilik bilgi ve becerileri, hafızlık eğitimi açısından da yeterli görülenler arasından seçilecek ve pedagojik formasyonlarını geliştirmeye yönelik özel kurs ve seminerlere alınacaklardır. İyi bir genel kültüre, gerekli alan bilgi ve becerisine, yeterli düzeyde bir pedagojik formasyona sahip olmayan öğreticilerin, en küçüğü 15 yaşında, heterojen bir genç öğrenci grubuna yönelik etkin, 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verimli, çekici bir hafızlık eğitimini gerçekleştirmesi pek mümkün değildir. 


2000-2007 YILLARI ARASI HAFIZLIK İSTATİSTİK BİLGİLERİ 


ОМАУА GİREN AVİ КАТАМАМ SİNAVI KAZANANLAR 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Bir alan araştırmasında, "Hafizlik eğitiminde karşılaşıları önemli güçlükler nelerdir?” sorusuna öğreticilerin cevapları şu noktalarda yoğunlaşmaktadır:"Oğrenci yaşlarının büyüklüğü ve aralarındaki yaş farkı" (% 324), “Öğrencilerin amaçsız ve isteksiz olmaları" (75 22.5); "Ailelerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri" (% 22.5); “Öğrencilerin adaptasyon zorluğu ve motivasyon ihtiyacı" ( 16.9), "Öğrencilerin ders yerine başka şeylerle meşgul olmaları” (45 9.9);... (Cebeci ve Unsal, 200641) Buna karşın aynı araştırmada, “Hafizlik eğitiminde yeni bir metoda ihtiyaç vardır” diyen öğreticilerin oranı ise, sadece % | |'dir Öğreticilerin bu ifadeleri, onların öğretmenlik formasyonları; dolayısıyla onların gerçekleştirdikleri eğitimin ne ölçüde nitelikli olduğu hakkında da önemli ipuçları sunmaktadır. 


Hafızlık eğitiminin günümüzdeki şartları göz önüne alınınca, hafızlık yaptıracak öğreticilerin, mutlaka pedagojik formasyona sahip İlâhiyat Fakültesi mezunu olmaları gerektiği kanaatine rahatlıkla varılacaktır. 
Ме var ki, mevcut durum, bunu hemen yapmak şöyle dursun çok kısa sürede bile gerçekleştirmeye müsait görülmemektedir. Şöyle ki, Başkanlığın son üç yılda dört yıllık dini yüksek öğretim mezunlarını öncelikle görevlendirmeye yönelik çabalarına rağmen, mevcut öğreticilerin tümünün ancak 
96 23'ü İlâhiyat Fakültesi veya dengi bir kurumdan 
mezundur. Sadece, hafizlik yaptıran öğreticileri ele aldığımızda ise, oldukça olumsuz manzarayla karşılaşmaktayız. Hafizlik eğitimi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, hafızlık yaptıran öğreticiler arasında dört yıllık İlâhiyat Fakültesi veya dengi bir kurumdan mezun olanların oranı, sadece % 5,69 





Bütün bunlara ilaveten, İlahiyat Fakültelerinin kontenjanlar iyice azaltıldığından dolayı, yeni kadrolara atama yapmak için bu fakültelerden mezun yeterli sayıda aday bulunamamaktadır. 


Hafızlık Öncesi Eğitim 


Hafızlık eğitiminde kalite sorununu çözmek için atılması gereken önemli ve gerekli adıamlardan biri, hafızlık öncesi hazırlık eğitimini nitelikli hâle getirmektir. 
Bu hazırlık eğitimi, hafızlık için ön öğrenme konumundadır. Bu ne kadar iyi olursa, ona dayanacak olan hafızlık eğitimi de o kadar sağlıklı ve verimli olacaktır: Meselâ, hafızlığa başlamadan önce meharic- i hurufa, tecvid kurallarına uygun biçimde Kur'an! 
yüzünden seri olarak okuyamayan birisinin, hafizlik eğitiminin sağlıklı olması mümkün değildir: Ezberleme hızı düşer yanlış ezberler; vs, Üstelik bu hususlarda yanlış öğrenmeleri olan kişinin bu yanlışlarını düzeltmek, hiç bilmeyene öğretmekten daha zordur. Onun için nitelik bir Һай eğitimi, hafızlık eğitiminin ön koşuludur. 
olmazsa olmazıdır. Bu hazırlık eğitiminde yeterince 


başarılı olmayan, asla hafizlik eğitimine başlatılmamalıdır. 
Hafızlık Eğitiminin Süresi 


Hafızlık süresi üzerinde de yeniden düşünmek gerekmektedir. Bu hazırlık ve hafızlık eğitim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmeye çalışırken süreyi alabildiğine kısaltmak için de önlemler almak gerekmektedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi bugünün insanının vakti çok azdır; zamanı iyi yönetmek her etkinlik için olduğu kadar bu eğitim için de zorunludur. Hâliyle bugünün bireyinin olabildiğince kısa sürede hafızlık yapabilmesini sağlamak, son derece önemlidir. Bu nedenle, hafızlık öncesi hazırlık eğitimi ile hafızlık eğitiminin hem zamanını olabildiğince kısaltma, hem de kalite düzeylerini yü 

çalışmalar yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 


Hafızlık Türlerini Artırma 


Bizde hafızlık dendiğinde Kur'an'ın tümünü ezberleme anlaşıldığından dolayı, genelde insanımız ya hafız olmakta, ya da Kurandan çok az ezberi olan biri olarak kalmaktadır. Hafiz olanların sayısı, bütüne göre çok az olduğuna göre, kahir ekseriyet, ikinci şıkta yer almaktadır. Cüz hafızı, hizib һай, sure Маш... gibi уелі hafızlık türleri de ihdas edilerek, bu durum düzeltilemez mil Bu sorunun cevabi üzerinde hepimiz Hafızlık Eğitiminde Yeni Eğitim Anlayış ve Uygulamaları Hafızlık eğitiminin hem süresini olabildiğince kısaltmak, hem de kalitesini yükseltmek için yeni öğretim 


т 2 


üz" 


yöntemlerini, yeni öğretim tekniklerini ve çağdaş teknolojinin Ürünü yeni eğitim araç-gereçlerini işe koşmak şarttır. Bu çerçevede yeni yeni öğretim materyalleri geliştirme çok önemlidir. Söz gelimi, hafiza teknikleri mutlaka işe koşulmalı; hazırlık ve hafızlık eğitimi için çeşit çeşit sesli ve görüntülü araç-gereçler üretilmeli, interaktif öğretim imkânı hazırlanmalıdır. 
Böylesine çağdaş bir eğitim anlayışını uygulamaya geçirmek, hafizlik eğitimini öğrenciler için olabildiğince çekici ve zevkli hale getirecektir ki bu, mutlaka gerçekleştirilmesi gereken husustur; Her eğitimde olduğu gibi hafizlik eğitiminde de, öğrencinin içsel güdülenmesini sağlamak son derece önem arz etmektedir Öğrencinin, bu eğitimi severek, isteyerek ve zevkle talep etmesini sağlamak şarttır. Aile, hoca gibi dış unsurların zorlamasıyla, baskısıyla hiçbir öğrenci hafiz yapılmamalıdır. Baskı, şiddet, korku... altında yapıları hafızlık eğitimi, başarıyı köstekleyeceği gibi, öğrencinin dine yaklaşımında olumsuzluklara' yol açabilir dinden soğutabilir ki, Allah korusun, dindarlaşma ararken, ilgisizlik gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir. 


Bu yeni hafızlık eğitimi, yepyeni bir disiplin anlayışını Kur'an kursuna taşımak durumundadır.Artık öngörülen yeni eğitim anlayışına göre, öğrenme ve öğretme ortamı öğrenci için öylesine çekici, etkin ve verimli 

hale getirilmelidir ki, öğrenci bu eğitsel ortamda kendini eğitim-öğretim etkinliklerine alabildiğine kaptırdığı için disiplini bozucu davranışlarda bulunmak şöyle dursun, buna yönelik düşünceleri aklından geçirmesi bile mümkün olmasın. Öğrenci bu eğitime, isteyerek, severek, gönüllü olarak katılacak, buna can atacaktır: Artık bu eğitimde, korku, baskı ve şiddetten söz edilemeyecektir. “Dayaksız hafizlik olmaz" anlayışı, bir kaziye-i muhkeme olarak varlığını bundan böyle devam ettiremeyecekç tarihe karışacaktır 


Hafızlığı İşlevselleştirme 


Kur'an kursları, hafızlık yaptırdıkları öğrencileri mutlaka, mesleki din eğitimine yönlendirerek iyi bir meslek 


insanı olmalarının yolunu açmalıdırlar. Bu yapıldığı 


takdirde, hafizlik daha işlevsel hale getirilebilecek; emekler daha iyi değerlendirilmiş olacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için de, hafızlık eğitimi öğrenciler için alabildiğine çekici hale getirilerek, bunun üzerinden din eğitimi alanının sevdirilmesi gerekmektedir. İşte böyle bir hafizlik eğitimi, hafizlığı, Kur'an öğrenimi bağlamındaki hak ettiği önemli konumuna 


yerleştirecektir. 


KAYNAKLAR - 
Cebeci Suat ve Unsal Bilal, "Hafızlık Eğitimi ve Sorunları", Değerler Eğitimi Dergisi, 4(1 1), 27-52. İstanbul, 2006. 
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DIN- DÜSÜNCE - YORUM 


GÜZEL SÖZ'ün 
Barış ve huzura katkısı 


İnsan; düşünme, idrak etme, muhakeme etme ve mukayesede bulunma yeteneğine sahip bir varlıktır. Şüphesiz ki o, bu değerleri aklın ışığında güzel soz ve konuşma kabiliyetiyle ortaya 


Doç. Dr: Fikret Karaman | 
Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı 


Sorumluluk makamında olanlar söz, sohbet ve konuşmalarında daha dikkatli olmalıdır. 
Özellikle yönetici, basın mensubu, öğretmen, dir görevlisi, iş adamı, tüccar ve esnaf gibi toplumla iç içe olanların daha temkinli ve obiekt if olmaları 


gerekir 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koymaktadır. 
u belirleyici özellik sadece 
O insanoğluna verilmiş olup 

kulak, göz, kalp, el ve ayak gibi diğer organlarla desteklenmiştir. Bir bakıma kişi niyet, düşünce, anlam ve ifadelerini ancak güzel söz ve konuşmalarla somut hale getirmektedir. Bu nedenle fert ve toplum hayatında söz ve kelimelerin taşıdığı anlam ve ortaya konuluş biçimi önem arz etmektedir. Zira sebep ve sonuç ilişkileri bu tür söz ve konuşmalar sayesinde şekillenmektedir. Diğer bir ifade ile fertler birbirlerine 


yaptıkları konuşmalardan etkilenmektedirler: Buna göre kişi: dostluğun, sevginin, barışın ve huzurun devamı için söz ve sohbetine özen göstermek zorundadır. Bu husus, Kur'an-ı 
Kerim'de şöyle ifade edilmiştir: “Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) 
en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar..." (İsra, 53) Görüldüğü gibi insanlar 


birbirilerinden güzel söz duymak isterler. Bazen bir çift söz düşmanları birbirine dost edebilir. Tersine düşünmeden acele ve duygusal bir 





ortamda yapılan bir konuşma da akraba, komşu, arkadaş ve gönül dostlarının kırgınlığına neden olabilir: 


Yüce Allah, söylenecek sözün daima doğru ve güzel olmasını istemektedir. Buna karşılık insanları birbirine düşürecek, yanlış anlaşılmalan, kavgaları ve tartışmaları ise yasaklamaktadır. Özellikle her türlü kaba ve kırıcı sözler bırakılarak güzel ve anlamlı konuşma önerilmektedir. Buna göre güzel ve etkin söz; Yunusun, “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı" cümlelerinde ifade edildiği gibi yerinde ve zamanında söylenen sözdür Günlük ve sosyal hayatta kullanılan bu tür zarif ve nazik söylemler gerginlikleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırır. Daha da önemlisi dostluk ve kardeşlik bağlarının gelişmesine katkıda bulunur. Aslında kelime veya söz, bilgi anlamına da gelmektedir. 
Bilgi ise ruhun gıdasıdır. Beden nasıl besin maddeleriyle beslenirse ruh da bilgi ve mana ile beslenir. Dolayısıyla söz ve konuşma hem bilgi kaynaklı hem gönülden olmalıdır. Çünkü söz, kişinin iç alemini dışa yansıtmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim de iyi veya kötü sözü; bir ağacın kökü ve dallarına benzeterek şöyle açıklamıştır: “Görmedin mı, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi! (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misal getirir Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olamayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır...” (İbrahim, 24-27) Evet bu ayet meallerinde de işaret edildiği gibi; güzel ve kötü sözlerin çevreye yansımaları açık ve anlaşılır bir örnekle ifade edilmiştir. Zira hoş ve anlamlı söz, bereketli ve meyveli ağaca benzetilmiştir. Üstelik bu ağacın kökü yerde sabit, dallan göğe doğru uzamıştır. Üzerindeki ürününün bol ve bereketli kılındığı hatırlatılmaktadır. Bazı bilginler de, güzel ağacı mümine, meyvesini de onun dürüstlüğüne, ihlâs ve samimiyetine yorumlamışlardır: Bu durumda güzel olan, iyiliğe sevk eden her söz, meyveli ağaç gibi yararlı ve gıpta edilmeye değer kabul edilmiştir. Zıddı olan çirkin söz ve konuşma ise; yerinden koparılmış, kolayca savruları dayanaksız bir ağaç gibi değerlendirilmiştir. Bu durumda yanlış ve kötü sözün çevreye yansıması da, köksüz ve yararsız otlar gibi etrafa zarar vermesi kaçınılmazdır. 


Yaşadığımız çağın beraberinde getirdiği teknolojiyi ve yenilikleri takdir etmemek haksızlık olur. 
Miasamızdaki bilgisayarla her türlü bilgi kaynaklarına ulaşma imkânına sahibiz. Elimizdeki cep telefonu 





sayesinde istenen yerlerle iletişimi sağlayabiliyoruz. 
Televizyonun düğmesine bastığımızda dünyanın öbür ucunda olup bitenleri seyrediyoruz. İşte bütün bu imkânları, usulüne uygun yerinde kullanmak ve değerlendirmek önem arz etmektedir Aksi takdirde tartışmalar; gerginlikler; stresler, ses kirliliği ve trafik yoğunluğu, sosyal hayatımızı olumsuz etkilemeye devam edecektir. 
Buna bağlı olarak yazılı ve görsel iletişim araçlarında, maksadını aşan haber; açıklama ve yorumlar yer almaktadır. Hatta bazen bu ifade ve üsluplar; şahısları incitmekte, kurumları ise zan altında bırakmaktadır. Oysaki ön yargılardan uzak doğru bilgiye dayanan söz, haber; açıklama yorum ile sabırlı ve dikkatli yapılan konuşmalar toplum için bir güven, ümit ve moral kaynağı olmaktadır. 
Bu nedenle sorumluluk makamında olanlar söz, sohbet ve konuşmalarında daha dikkatli olmalıdır. 
Özellikle yönetici, basın mensubu, öğretmen, din görevlisi, iş adamı, tüccar ve esnaf gibi toplumla iç içe olanların daha temkinli ve objektif olmaları gerekir. Dedi-kodu ve ön yargılardan hareketle kişilerde hata, kusur ve ayıp aranmamalıdır Topluma iyi niyet, hoşgörü ve güler yüzle yaklaşılmalıdır. 
Duygusallığa, öfkeye kapılmadan düşüncelerini birbirilerine, hikmetle, anlayışla ve sağduyu ile konuşup aktarmalıdır. Bu olgunlukta yapılan her konuşma, sahibi için bir ibadet ve sadaka olarak 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kabul edilmiştir: "Güzel bir söz ve bağışlama, pesinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırhdir. .." (Bakara, 263) “,..Onlara öğüt ver ve onlara, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.” 
(Nisa, 63) Az önce ifade edildiği gibi bu ayetler; toplumu eğitme, bilgilendirme ve aydınlatma görevini üstlenen sorumluların; insanların gönüllerini ve ruhlarını etkileyecek güzel söz söylemeleri hatırlatılmaktadır. Şüphesiz ki bu hizmeti yapacakların arasında yine öğretmen ve din görevlisi başta olmak üzere toplumun sevk ve idaresinde rolü olan herkesin bir şeyler yapması gerekir. 
Diğer bir anlatımla gök kubbenin altında yaşayan her insanın bu hususta bir gayreti olmalıdır. Ortak bir payda ile insanlığın hayrına olan, doğru bilgiye dayanan, yanlışları ortadan kaldıran, anlam ve hikmet yüklü bir söylem geliştirmeleri gerekir. 


Aslında peygamberler başta olmak üzere topluma önderlik ve rehberlik yapanlar, maksatlarını az ve öz kelimelerle ifade etmişlerdir. 
Bu hikmetli sözlerin büyük bölümü toplumun ortak malı ve kültürü olmuştur. İlâhi mesajı insanlara tebliğ etmekle görevli olan peygamberler de; insanlara yönelik söz ve konuşmalarında Allah'tan yardım istemişlerdir. Bu özelliği, onların davet, tebliğ ve hutbelerinde görmek mümkündür. Nitekim Hz. 
Musa; halkını ikna etmek için kendisine güzel ve açık konuşma yeteneğinin verilmesi ümidiyle Allah'a dua etmiştir: “Musa dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki 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( (6 Dünyanın neresinde olursa olsun sınırların ihlalinde, barışın bozulmasında, kan ve gözyaşlarının akmasında, çocukların ölümünde kimse haklılık payı aramamalıdır. Tam tersine bütün insanlık olup biten olaylarda görev ve yetlisi 
oranında sorumludur. 99 


tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar; Bana ailemden birini yardımcı yap." (Ta-Ha, 25-29) Yüce Allah Hz. 
Musa'nın bu duasını kabul etmiş olmalı ki sonraki ayetlerde ona hem güzel konuşma kabiliyetini ihsan etmiş hem de kardeşi Harun'u kendisine yardımcı göndermiştir. Nitekim aynı surenin devamında Hz. Musa'ya konuşma üslubunu yumuşatarak apaçık inkâr eden, Firavun'a, kardeşiyle gitmesi istenmiştir:"Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin çünkü o azmıştır. (Buna rağmen) Ona yumuşak söz söyleyin. 
Belki öğüt alır, yahut korkar. Musa ve Harun şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz." Allah şöyle dedi: “Korkmayın ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm!" (Ta-Ha, 42- 
46) Başka bir ayette; Hz. Davud'a da güzel konuşma kabiliyetinin verildiği bildirilmiştir. Zira o, toplumda çıkan olayları, anlaşmazlıkları ve davaları; güzel konuşma, işleri derinliğine inceleme, adaletle yaklaşma ve ikna edici bir üslupla çözmeyi başarmıştır. Bu husus Kur'an'da şöyle ifade edilmiştir: “Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik" (Sad, 20) 


İnsanlığa rahmet, hidayet, barış ve huzur kaynağı olarak gönderilen Hz. 
Muhammed (ѕ.а.5.); hayatı boyunca çevresindeki insanlara güzel söz, hoş sohbet ve güler yüzle yaklaşmıştır. Söz ve konuşmalarıyla kimseyi incitmemiştir. Akraba ve komşu hakkına riayet etmiştir. 
Şayet birinin hata ve yanlışı, düzeltilecekse onu mahcup etmeden ve ismini anmadan filana ne oluyor ki şöyle şöyle yapıyor diye uyarırdı. İnsanlar irk, renk, dil ve yaratılış bakımından bir tarağın dişleri gibi eşittir. 
Allah'a dost ve yakın olmanın ölçüsü; ancak kişinin iman, ibadet, ilâhi emir ve yasaklara karşı olan duyarlılığıyla (takva) orantılıdır. Bu durumda mümin, bütün varlığıyla iyiliğin ve hayrını kaynağıdır. 
Komşulukta, arkadaşlıkta, yardımlaşmada, istişare etmede, başkasını hayra ve iyiliğe davet etmede dalma kendisinden istifade edilir 


İnsanları ürkütmez ve karamsarlığa sevk etmez. 
Bu bağlamda ilke olarak güzel söz ve güler yüz bir sadaka mahiyetinde benimsenmiştir. Nitekim sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) de, insanları bu üslup ve metotla davet etmiştir. Şayet bilgilenme ve ikna edilmeye ihtiyaçları varsa kendileriyle en güzel şekilde tartışılıp sonuca ulaşılması tavsiye edilmiştir. 
Kur'an-ı Kerim bu durumu şöyle ifade etmektedir: “(Ey Muhammedi) Rabbinin yoluna, hikmetle güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir..." (Nahi, 125) “ De ki: İşte bu, benim yolumdur: Ben Allah'a çağınyorum. Ben ме bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz." (Yusuf, 108) 





Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hayatı güzel ve ibretli 


örneklerle doludur. Nübüvvet öncesi ve sonrasında söz, konuşma ve davranışlarıyla herkesin güvenini kazanmıştı. Az, öz, fakat güzel ve anlamlı konuşurdu. Bu özelliğinden dolayı kendisine “Cevamiu'l kelim” (az kelimeyle çok şey ifade etme) unvanı verilmiştir. Çünkü onun sözleri müminler için bir ışık kaynağıdır. Hatta bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in açıklaması ve yorumudur. Nitekim ashaptan Safvan bin Abdullah bir gün kendisine; “Ya Rasulullah! İslâm hakkında bana öyle bir söz söyle ki, onu senden başkasına sormayayımı.” 
Demişti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) 
şöyle cevap vermiştir: "İman ettim de, sonra dosdoğru ol." (Müslim; İman, 62) Görüldüğü gibi; az ve öz konuşmayı uzun konuşmaya tercih etmiştir. 
Dikkatle incelenirse bu cümlede beklenen cevabın tamamı vardır. Daha geniş açıklamaya ihtiyaç 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kalmamıştır. Diğer önemli bir husus da o konuştuğu zaman herkes susar ve dinlerdi. Hz. Ali, onun konuşma ve üslübu hakkında şunları söylemektedir. 
“Peygamberimiz (s.as.) sözlerini birbirine ulamaz, uzatmazdı. Sözü ayıra ayıra söyler, dinleyenleri gönüllerine sindirirdi. Bir şeyi anlatırken de, kelimeleri tane tane söylerdi. O kadar ki, isteyen onları sayabilir; ezberleyebilirdi. Bazen sözünü üç kere tekrarladığı bile olundu!" (M. Asm Köksal, İ Tarihi, Mekke Devri, 5. |2) 


Konuyu tekrar günümüz olayları bağlamında değerlendirmek gerekirse; bugün içinde yaşadığımız dünya: sosyal barışa, huzura; su ve hava kadar muhtaçtır. Şüphesiz ki barış ve huzur ikliminin sağlanması sadece bir kişi veya grupla olmaz. Fert ve toplumun tamamının bilinçlendirilmesiyle olur: İnsan; sorumluluk yönünden aynı geminin içinde olduğunu unutmamalıdır. 


Her insan bir yönüyle başkasına muhtaçtır. Yalnız ve tek olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'tır. Bu itibarla insan yeryüzünün sevk ve idaresiyle ilgili emaneti ve sorumluluğu yüklenen tek varlıktır. O halde insan, birbirini tanımak ve ötekini anlamak durumundadır. Hatta anlamak da yetmez onu gözetmek ve kollamak zorundadır. 
Hal böyle olunca, dünyanın neresinde olursa olsun sınırların ihlalinde, barışın bozulmasında, kan ve gözyaşlarının akmasında, çocukların ölümünde kimse haklılık payı aramamalıdır. Tam tersine bütün insanlık olup biten olaylarda görev ve yetkisi oranında sorumludur. Olumsuzluklar ortaya çıktıkça, onlan gidermenin önlemleri de araştınlmalı ve sonuca ulaşılmalıdır. Bir kez daha hatırlatalım ki sözün katığı ve lezzeti güler yüz, dengeli bir üslup ve samimiyettir Aksi halde Hz.Ali' ye atfedilen şu sözde açıklandığı gibi; “Düşmanlarla beraber sahraların genişliği dar gelir Dostlarla beraber iğne deliği geniştir. Kılıç yaraları iyileşir ama dil yarası iyileşmez." İsterseniz konuyu, batılı düşünür Elton Trueblood "un şu sözleriyle tamamlayalım: “Kelimeler; konuşmanın ses tonu, göz işaretleri, jest ve mimikleriyle farklı anlamlar kazanır Bazen karşınıza öylesine zor işler çıkar ki; onları gülümseyerek rahat ve yumuşak bir üslupla kolaylaştırabilirsiniz. Çoğu kez düzgün bir yüz ifadesi ve anlamlı bir söz, tansiyonu düşürmeye ve kırgınlığı gidermeye yeterlidir.” (S. Ateş, Kur'an Ansiklopedisi, cilt; 25, 5. 249) 
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Simdi modem insan derin bir ikilemde kendini anyor. 
Hem sahip olduğu değerler manzumesinden vazgeçmek, hem de modernitenin nimetlerine bigâne kalmak istemiyor. İkisini birbirine karşıt olgular olarak algıladığından gelgit yaşıyor. Oysa din ve gelenek böyle bir ikilemi yapay buluyor. Çünkü din ve gelenek süreklilik niteliğiyle zaten modem olana ışık tutuyor. Modem ınsan ışığı yanlış yerde arıyor, işte о zaman kendisiyle çatışıyor. 
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modernite 


Modernite, kendi değerler dünyasını getirirken diğer bütün değerlerle derin bir hesaplaşmaya girer Dönüştürdüklerini kendine benzetmeye çalışır, dönüştüremediklerini ise inkar eder. 
Müslüman tefekkürü, moderniteye karşı duymuş olduğu aşağılık kompleksi sebebiyle geleneksel olanın alanını geçmişle sınırlar ve dini olanı buraya dâhil etmek ister. Böylece dini olanla geleneksel olan çoğu zaman birbirine girer ve ayrıştırılması bir sorun olarak karşımıza çıkar 


Oysa din, ilâhi olanla beşeri tecrübenin ayrıştırılmasını bir sorun olarak görmez. Dinde esas olan inanç sistemidir. İnancın pratik hayata yarısımaları bütün farklılığına ve çeşitliliğine rağmen dinin temel esprisiyle çelişmez. Yani din, hiçbir beşeri tecrübeyi bir tehdit unsuru olarak görmez. 
Çünkü dinin muhatabı insandır ve insan, sosyal ve kültürel bir varlıktır. Bir tarihe ve yaşama biçimine sahiptir Din, bu tecrübeler alanında kendine inanç düzeyinde bir yer arar, Kurtuluş yolunu ve insanın mutluluk arayışını yaşanılan hayatın içinden çıkarır; ayrı bir şey sunmaz. 


Bireysel ve toplumsal hayata bir bütün olarak bakar. Ana ilkeler koyar ve bunların içini doldururken insana sınırlarını gösterir. 

Bilgi, ahlâk, adalet gibi göreceli ve değişken değerleri bir ilkeye; tevhide bağlar: Tevhit, varoluş çeşitliliğini yaratıcı gücün birliği içinde anlamak ve kabul etmektir. 

Modernitenin asıl çıkmazı, insanı yaratıcı güç olarak merkeze koymasıdır. Evet, insanın yaratıcı güçleri vardır, ama bunlar sınırlıdır. Zaman ve ölüm denilen 








olgular, insanın bu sınırlılığını anlamamızı sağlar, Süreklilik ve varoluş sınır üstü bir olaydır: Bunu görmek istemediğiniz zaman yaratıcı iradeyle çatışırsınız. İnsana özgürlük ve mutluluk sunmak isterken onu kendi kısır alanına hapsedersiniz. 


Gelenek, insani tecrübenin zaman içinde kazanmış olduğu sürekliliktir. Kaynağı yaşanılan hayat ve o hayata şekil veren değerlerdir. Zaman değişir; değerler yeni işlevler kazanır ve gelenek yenilenir. 
Geleneğin yenilenmesi dini değerleri inkâr etmez, onları işlevselleştirir. Hayat nasıl durağan değilse, din ve gelenek de durağan degildir. Bu olgular sürekli kendi içinde yenilenir. Yenilenen biçim midir yoksa öz müdür! Asıl sorun işte budur. Biçim ve öz bütünün birer yansımasıdır. Biri diğerini belirler ve onları birbirinden ayıramazsınız. Öyleyse yenilenme bütünün kendisindedir. 


Modernite, öz ve biçimi birbirinden ayırır ve biçim üzerinden arayışlara girer Biçimi öncelemesi veya özü biçime indirgemesi, ürettiği değerler dünyasını görecelileştirir: Görecelilik ise süreklilikle çatışır ve kendini de kapsayan bir inkâr sürecine girer Böylece modernite, gerçeği arayan insanın kendi gerçekliğini yok saymasına kadar varır. 


Bu bağlamda İslâm'la İslâm kültür ve medeniyetinin geleneksel biçimlerini birbirinden ayırma çabalarını modernitenin bir ürünü saymak gerekir İslâm ayrı, İslâm kültür ve medeniyeti ayrı olgular değildir. 
İslâm kültür ve medeniyeti, İslâm'ın değişen ve yenilenen yüzüdür. Bunun adı tarihsel süreçtir. 
Tarih, tıpkı insan hayatı gibi inişleri ve çıkışları olan, eskiyen, sonra kendini yenileyen canlı bir organizmadir. İnsanı tarihten kopardığınız zaman onu bütün değerlerden, hatta dinden bile koparmış olursunuz. İnsan kendine, böyle bir canlı organizmanın içinde hayat bulur: Şimdi modem insan derin bir ikilemde kendini arıyor. Hem sahip olduğu değerler manzumesinden vazgeçmek, hem de moternitenin nimetlerine bigâne kalmak istemiyor. İkisini birbirine karşıt olgular olarak algıladığından gelgit yaşıyor. Oysa din ve gelenek böyle bir ikilemi yapay buluyor. Çünkü din ve gelenek süreklilik niteliğiyle zaten modern olana işık tutuyor. Modem insan ışığı yanlış yerde arıyor; işte o zaman kendisiyle çatışıyor. 


Dinin rehberliğiyle geleneğin tecrübesini yaşanan hayatla buluşturan insanlar, hem kendilerini yenileyecek hem de insanlığa yenilenme örneği sunacaktır. 
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Prof. Dr. Hayrettin Karaman ile 


“Temiz Hayat, 


Temiz Toplum” 


kirleniyor..." gibi, yakın- 


Ayfer Balaban 5 ayın Носат! "Dünya hızla 


 . Temiz bireyin yetiştiği çekirdek, temiz toplumun da çekirdeği olan ailedir. 
(Onun için de dinimiz, malumunuz iyi insanın, temiz insanın yetiştirilmesi için ana- babadan başlamak suretiyle 


vazifeler veriyor. 
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maların, şikâyetlerin ötesine geçmeyen ifadelerle günümüzde sıkça karşılaşıyoruz. 
Kirlenen dünyamız nasıl temizlenecek ya da daha temiz ve yaşanabilir bir hayat/dünya nasıl mümkün olabilecek? 


İnsan maddi olarak da manevi olarak da kirlenebilir. Dünya da insan eliyle kirlenir, insanın temizlemesiyle temizlenir: Müminin miracı, en büyük ibadeti olan namazın dışında ve içinde bazı şartlar vardır: Cenab-ı Allah, mümin kulunun, huzura çıkarken esasen mümin her an Allah'ını huzurunda bulunduğunu; Allah'ın heran hazır ve nazır olduğunu bilmek durumundadır ve namaz da farklı bir huzurdur, madden ve manen temiz ve arınmış olmasını istiyor 
Malum, namazın dışındaki şartlardan İkisi, hadesten taharet ve necasetten taharettir. Biz bunları maddi ve manevi kirlerden arınmanın sembolü olarak anlayabiliriz. Zaten necasetten taharet; adından da anlaşılacağı gibi, maddi kirlerden temizlenmektir. Hades kavramına gelince; doğrusu hadeste öyle elle tutulur, gözle görülür bir kirlilik 


üzerine söyleşi 


yoktur, O halde bunu da manevi temizliğin sembolü olarak kabul edebiliriz. Hatta bu manevi temizliğe ahlâki kelimesini dahil edebiliriz, Namazla Allah'ın huzuruna çıkarken nasıl madden ve manen arınmış olmak gerekiyorsa, o büyük günde, Allah'ın huzuruna varırken de aynı şekilde arınmış olmak gerekiyor. 
Kur'an-ı Kerim'de insanların; "Ya 
Rabbi bize bir kere daha hayat takdir eyle, dönelim, imarı edelim, . 
salih amellerde bulunalım" diyeceklerine, buna mukabil 
Rabbımızın; “Ben size peygamberler göndermedim mi? Bu hayattan sonra bir daha dünyaya döndürülmeyeceğinizi söylemedim mi? Ulyarmadım mı?” ikazıyla karşılaşacaklarına dair pek çok ayet vardır. Arınma bu dünyada başarılamazsa, bunun telafisi için insana ikinci bir dünya hayatı verilmeyecektir. 


Arınma, nefsin tezkiye edilmesiyle mümkündür Cenab-ı Allah, Şems süresi 7-10, ayetlerde; "Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp 


kirleten kimse de ziyana uğramıştır" buyuruyor. 
İnsan nefsini tezkiye etmezse/edemezse, nefsin kirlenmişliği, nefsin emmareliğiyle Cenab-i Hakk'ın rızasının hilafına olarak arzu, heva ve heveslerin, selim olmayan zevklerin, dünyanın aldatıcı ziynetlerinin peşine düşerse, hatta daha da ileri giderek Rabbini unutursa kaybedenlerden olur. 


Nefis tezkiye/terbiye edilip eğitimden geçirilmediğinde insanın imanı kemâle ve yakine ermez; ibadetlerde ihlâs tam olarak gerçekleşmez. 
Orada daima ötekinin bir nasibi olur: Ötekinin nasibinin olmasından kastettiğim; Allah'tan gayrisinin nasibinin olması, masivanın ibadet ve taatımıza karışmasıdır kı, bunlardan kurtulmak için ciddi çaba harcamak gerekir, 


Temiz bir dünya,temiz toplum, temiz fertlerden oluştuğuna / oluşacağına göre, her şeyden evvel insanı fert olarak ele almak gerekiyor herhalde? 


Dinin de muhatabı fert olarak insan değil midir? 
Dinin mantığı içinde temiz topluma, temiz bir dünyaya, içi—dışı temiz, kötülüklerden arınmış, helali-haramı gözeten, ahlaken gelişmiş fertlerle kavuşulur: Cemiyet olarak insanın muhatap alınması bile insan cemiyetsiz 
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€ € Çocuklarını iyi bir İslâm insanı, iyi Müslüman yetiştirmek isteyen, fakat pek büyük müşküllerle karşılaştığını söyleyenlere cevabım, çocuğu geleceğe ertelemeyin, eğitime zamanında başlayın ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayın. 
Ana-baba olarak yükümlülüklerinizi başkalarına tevdi 


etmeyin. 3 3 


olamayacağı içindir. Ferdin topluma yönelik vazifeleri olduğu gibi, dinin de topluma yönelik tavzifleri, vecibeleri vardır. İnsanın topluma yönelik mükellefiyetleri bile, insanın kemâle ermesi içindir. 


İnsanın hayat yolculuğu bir kemâl yolculuğu olmalıdır şüphesiz. Ancak insan-ı kâmil tanımının zihinlerdeki karşılığı çok yüksek. Hedeflenebilirlik, erişilebilirlik açısından buna; has kul/halis insan olmak diyebilir miyiz? 

İnsan-ı kâmil olmak, erişilemez bir nokta, bir hedef değildir, tam anlamıyla has kulluğa/halis kulluğa yönelmektir. Kâmil insan, has kulluğu gerçekleştiren insan demektir. Has kul/halis kul olmanın mükellefiyetleri insanın taşıyabileceğinden fazla değildir. 


Bugünün dünyasında temiz insan, nasıl bir dil, nasıl bir üslüpla yetiştirilebilir? 


Temiz bireyin yetiştiği çekirdek, temiz toplumun da çekirdeği olan ailedir. 
Onun için de dinimiz, malumunuz iyi insanın, temiz insanın yetiştirilmesi için ала- babadan başlamak suretiyle vazifeler veriyor İnsana terbiye lâzım, eğitim lazım, irşad lazım. 
Ancak iyi yetişmiş anababalar iyi insanlar 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yetiştirmeye muvaffak olabilirler. Ana-babalar kendilerini edeplendirmeden, eğitmeden, çocuklarını nasıl eğitebilirler? 


Peygamberimizde öyle bir ölçü var ki, hem de ne ölçü! Efendimizin vazifelerinden biri, ümmetini eğitmek, terbiye etmekti, O tebliğ ediyor; uyguluyor uygulatıyor, sonra murakabe ediyor, yani denetliyordu. Tashih gerektiğinde, -tashihin de ölçüleri var- yapayım derken yıkmiyor, kirmiyor, incitmiyor, uzaklaştırmıyordu. Fertten ferde değişen 


namaz kılmalarını istediği halde kızlarının namaz kılmadığını, ne yapması gerektiğini sordu. Ona, “keşke bu konuşmayı onlar henüz çocukken yapabilseydik' dedim. Eğitime zamanında başlanmazsa, tesadüfe bırakılırsa istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir hele ileri yaşlarda bunların telâfisi çok da kolay olmayabilir. Tesadüfe bırakılmamalı derken de kastettiğim; eğer iyi bir İslâm insanı yetiştirmek isteniyorsa, bunu erbabına sorarak planlamalı, programlamalı, çocuğa göre bir yöntem edinmeli ve bu yöntem uygulanmalıdır. 





bir yöntemle, dille, üslüpla insanları eğitiyordu. 
Farz ibadetlerin dışında, insanların manevi eğitimi için onlara verdiği manevi vazifelerde bile farklılıklar vardı. Kimisine namaz, kimisine oruç, kimisine anababasına hizmet, kimisine tasadduk, kimisine eğitimöğretimle meşgul olmayı tavsiye ediyordu, Dikkat edilirse, bütün bunların aynı zamanda ferde göre, ferde özel eğitim araçları olduğu fark edilir. 


Çocuklarını iyi bir İslâm insanı, iyi Müslüman yetirtirmek isteyen, fakat pek büyük müşküllerle karşılaştığını söyleyenlere cevabım; çocuğu geleceğe ertelemeyin, eğitime zamanında başlayın ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayın. Ana-baba olarak yükümlülüklerinizi başkalarına tevdi etmeyin, 


1961-63 yılları arasında İstanbul merkez vaizliği yaptım. Bir gün, vaazdan sonra bir beyefendi yanıma yaklaştı; üniversite mezunu iki kızı olduğunu, 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İyi insan/temiz insan olmanın bilgisine, iyi hayat düşüncelerine sahip her bilen, ahlâki özne olamıyor maalesef. Bu bilginin iradi bir tavırla eyleme dönüşebilmesi için çocukluktan itibaren kalbin eğitiminin de ihmal edilmemesi önem taşıyor olsa gerek? 


Bilgi, doğru bir duygu eğitimiyle birlikte temiz paylaşımlar; temiz münasebetler ve temiz bir hayat sağlar: Kalbi ihmal edilenin vicdanı gelişir mi? Vicdanı gelişmeyen insanda, bilgi tehlikeli bir güçtür ki, bu gücün tarihte ve günümüzde masum hayatları nasıl kararttığı malum. Bu işaret ettiğiniz çok önemli bir husus. Temiz bir hayat için insana iman, arı-duru bilgi gerekir. Bu bilginin hayat tarzına dönüşmesi için sevgi gerekir aşk gerekir. Bunu, kalbi ihmal ederek nasıl başarırsınız? 


Elbette, harama-helâle iman edilmezse, haramın helalın bilgisi verilmezse, başka kavramlar devreye 





girer, Kazan kazan hırsı insana hakim olur, Kalbi hassasiyetler ölür. Merhamet sıynlır insandan, İnsan bir tek hedef edinir; azami kazanç. Bunun için de bütün yollar meşru görülebilir. Kul hakkının hesabı yapılmaz olur: Çevreye ne kadar zarar verildiği üzerinde pek düşünülmez; dünya sorumsuzca tahrip edilir. Ölçü ve tartıda aldatmalar-aldanmalar yaşanır: Çürük ve eksik malzemeyle dikilen binaların altında "ya bir can kalırsa' diye düşünülmez olur... 
Bunlar toplum hayatını kirleten faaliyetlerdendir. 
Köşe dönmecilik marifet olduğunda, nasıllığına bakmadan köşe dönenler itibar gördüğünde, yükselen değerleri) de buna yardım ettiğinde, toplumsal kirlenme önüne geçilemez bir hal alıverir Allah korusun. 

Böyleleri için dünyada her şey güllük-gülistanlıkmış gibi seyredebilir ama işin en önemli boyutu; hesap ve ahiret yönü var, aldanmamalı, Bunların, bu dünyadakı parıltılı hayatları, yaptıkları yanlarına kâr kaldı' olarak anlaşılmamalı. Herkes yaptığı ne ise onun karşılığını elbette görür. 


Hocam, aldanışlar neyin amaç, neyin araç olduğunun şuuruna varamamakla da alâkalı değil mi? 

Mümin, hayatını Allah'ın ölçüleriyle kıymetlendirir. 
Allah'ın hazır ve nazır olduğu, yapıp- etmelerin kaydedildiği, hesabının sorulacağı inancı ve bilincinde olan bir Müslüman, yanılır-şaşırır da bir hata ederse, nedamet duyar, tövbe eder Hak sahiplerinin haklarını iade için gerekeni yapar. Allah Teâlâ'nın verdiği ömür, O'nun rizasına ermek içindir. Fakat 


6 6 Allah Teâlâ'nın verdiği ömür, 
O'nun rızasına ermek içindir. 
Fakat bu ömrün tamamı bir zinet, bir aldatıcı oyalanmadan ibaret şu fani dünya için sarf edilirse, madden daha müreffeh ve daha itibarlı bir hayat için ubudiyet unutulursa, bu gerçekten büyük bir aldanıştır. 
Ebedi saadetten mahrumiyettir. 
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“Benim hayatım, dilediğimce yaşarım' 
denilen hayat temiz yaşanmadığında, bu hayatın kirleri toplum hayatına akmakta ve zarar vermektedir. Topluma, bütünüyle evrene dair 
hepimizin mesuliyetleri var. 9 9 


bu ömrün tamamı bir zinet, bir aldatıcı oyalanmadan ibaret şu fani dünya için sarf edilirse, madden daha müreffeh ve daha itibarlı bir hayat için ubudiyet unutulursa, bu gerçekten büyük bir aldanıştır. Ebedi saadetten mahrumiyettir. 


En önemli hayat düsturumuz O'nun rizası olmalıdır. 
Bunun için de araç-amaç ilişkisinde hata edilmemelidir. İslâm insanı, ömrünün tamamında asıl hedefini Allah'ın rızası olarak belirler ve bu rızayı hayata yansıtmayı şiar edinir. 


Efendim, temiz toplum için temiz hayattan bahsediyoruz, ancak zaman zaman “hayat benim hayatım, dilediğimce yaşarım' gibi ucu açık sözlere de tanık oluyoruz. 

"Hayat benim hayatım, dilediğimce yaşarım' gibi sözde bireysel özgürlük adına dillendirileri bu ve benzeri ifadeler, nereden gelir nereye gider düşünülmez mi? Bir kere bu özgürlük değildir. 
"Benim hayatım, dilediğimce yaşanım' denilen hayat temiz yaşanmadığında, bu hayatın kirleri toplum hayatına akmakta ve zarar vermektedir. Topluma, bütünüyle evrene dair hepimizin mesuliyetleri var: Bilenler ve mesuller “emr-i bil-maruf, nehy-i ani'lmünker” yapmalıdır. Bilmeyenler yapmasınlar. 
Müminler; dini-milli ve manevi değerler, evrensel değerler bakımından, hiç değilse birbirlerine, imkân bulabiliyorlarsa ötekine göz-kulak olmalı, el uzatmalı, hataları tashih etmede elden geleni esirgememelidir. Tashihin ölçüsü de nebevi ölçüdür: Kirmadan, incitmeden, sevgiyle, kolaylaştırarak, müjdeleyerek, nefret ettirmeden, yani en güzel yolla. 
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Prof. Dr, Nevzat Tarhan 


Sadece büyüklere değil, nefes alıp veren her şeye saygılı olmak elbette çok güzel bir 

davranıştır. Ancak 

bunu özsaygıyı önemsememe noktasına götürmek kendine güvensiz girişimci olmayan, insiyatif kullanamayan, değişimi sorgulamayan, zora talip olmayan, yeteneklerini geliştiremeyen insanlar ortaya çıkarır. 
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ÇOCUKTA 


Saygı eğitimi 


Büyükler rehberlik rolünü doğru üstlenebilirlerse, çocuk 


hayatı tanır; nerede, nasıl davranacağını öğrenir; 


aygılı olmak iyi bir insanın taşıması gereken temel özelliklerden birisidir. Saygı, insanın kendi kişiliği ile başkalarının kişiliğinin arasındaki sınırı bilip о sınırı aşmaması, kendi aleyhine dahi olsa başkasının hakkına, hukukuna özen göstermesidir. Her anne baba 





% 


çocuklarının etrafa ve kendilerine karşı saygılı olmasını ister: Ancak saygının sınırının ne olduğu; kimlere, nereye kadar saygı gösterilmesi gerektiği konusunda bazı soru işaretleri olabilir. 

Saygı ölçütleri kültürden kültüre farklılık gösterir: Bizim kültürümüzde yaşlılara saygı göstermek önemsenirken, başka kültürlerde önemsenmeyebilir. Yine bizim kültürümüzde yardımlaşmak, ihtiyacı olanlara bağışta bulunmak çok önemlidir. Fakat örneğin Japonya'da yaşayanı bir insana yardım etmek, para vermek, onun kişiliğine yapılmış bir hakaret ve saygısızlık olarak kabul edilebilir. Saygı ölçütlerini bu kültürel farkları göz önüne alarak belirlemek gerekir, 


Ayrı kültürün içinde de ölçütlerde birtakım değişiklikler olabilir Zaman içinde değer уагріаппаа değişmeler görülebilir: 

Saygı Eğitiminde Hatalar 


Kültürümüzde itaat ve büyüklere saygı önemli bir yer tutar Sadece büyüklere değil, nefes alıp veren her şeye saygılı olmak elbette çok güzel bir davranıştır. Ancak bunu özsaygıyı önemsememe noktasına götürmek kendine güvensiz girişimci 


olmayan, inisiyatif kullanamayan, değişimi sorgulamayan, zora talip olmayan, yeteneklerini geliştiremeyen insanlar ortaya çıkarır. Baskıcı kültürel özellikler nedeniyle, ailede baba baskısı şeklinde başlayan bu sürece, İlerleyen yıllarda toplum baskisi, koca baskısı, kayınvalide baskısı da eklenir ve kişi kendi özsaygısını kaybeder Kendi kişiliğinin sınırlarını bilemeyen, sadece kurallara uymak zorunda hisseden ama kuralları sorgulamayan bir insan ortaya çıkar. 


Anne babalar kendi haklarına sahip çıkabilen, silik olmayanı, kendine güvenen çocuklar yetiştirmek isterler, 


Hayatını içinde yaşanan olayları alıp incelediğimizde, genellikle o anda sorunu çözmek için çocuğun kendine güvenini zedeleyeceği tavırlar takınıldığını görürüz. İnsanların çoğu başkalarını kırmamak, gücendirmemek için kendi çocuklarını kırar ve çoğu zaman bunun yanlış bir davranış olduğunu fark bile edemez. 


Çocuklara Saygı Eğitimi Hak Duygusuyla Birlikte Verilmeli 


Çocuk, hem kendi hakkını talep etme, hak arama becerisini kazanmalı, hem de başkasının hakkına zarar vermeme bilincini benimsemelidir. Çocuğa körü körüne itaat alışkanlığı kazandırmak yerine, doğru olana, hakka, akla uygun olana saygı alışkanlığı kazandırılmalıdır: Çocuğun zihninde iyi-kötü, doğru- 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yanlış kavramlarının oluşması için ona kuralların nedenleri, gerekçeleri izah edilmelidir. Çocuk kurala anne babası öyle istediği için değil, doğru olduğuna inandığı için uymalı, başka insanlara da bu motivasyondan hareketle saygı göstermelidir. 
Körü körüne uygulanan kurallarda, neyin neden yapıldığı bilinmediği için tutarsızlıklar olacaktır. 
Aslolan çocukta kalıcı bir davranış değişikliği ve saygı bilinci geliştirmektir. Aksi halde çocuk sadece anne babasının yanında onların istediği gibi davranıp, yalnızken canının istediğini yapabilir. 


Çocuklarda Saygı Eğitiminde Anne Babaların Tutumları 


Çocuklarını benmerkezci olduklarını biliyoruz, Benmerkezcilik, çocukların bencilce davranmalarına, hata yapmalarına neden olur. Çocuklar davranışlarının sonucunu düşünmeden hareket ederler. Kendilerini nasıl iyi hissederlerse öyle davranırlar. Çocuk için o anda korkunun gitmesi, incinme ihtimalinin ortadan kalkması, kendini daha iyi hissedebilmesi saygısız bir davranışta bulunmasi için yeterli nedendir. Davranışının iyi mi kötü mü olduğunu, uzun vadeli sonuçlarını düşünmez. O nedenle anne baba çocuğa doğru rehberlik yapma görevini yerine getirebilmelidir. Büyükler rehberlik rolünü doğru üstlenebilirlerse çocuk hayatı tanır; nerede, nasıl davranacağını öğrenir. Aileler saygısızlık, haksızlık yapanı çocuğa mutlaka müdahale etmelidirler, fakat bunu çocuğa konuyla ilgili 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farkındalık kazandırarak, yaptığının neden yanlış olduğunu anlatarak yapmalıdırlar, Çocuğun saygısızlık yapmayı bir yöntem hâline getirmemesi, huy edinmemesi için çaba göstermek gerekir. 


Aileler çocuğa saygının sınırlarını iyi çizmeli; nerede, ne yapılacağını öğretmelidir. Gülünecek yerde gülünecek, ağlanacak yerde ağlanacak, saygı gösterilecek yerde saygı gösterilecek gibi, zaman kavramını iyi öğretmek gerekir. İnsanın kişilik gelişiminde sosyal sınırları çizebilmek çok önemlidir. 


Saygılı Davranarak Hakkını Aramak 


saygılı davranmayla hak arama arasındaki sınır önemlidir. Hak aramak illa ki zor kullanmak, şiddete başvurmak değildir. İyilik yapana iyilikle karşılık verilir. Kötülük yapana kötülük yapmak değil de haksızlık yapmamaya çalışmak, haksızlık yapmadan hatasını göstermek idealdir. Çocuğa sadece iyilere saygılı olmayı değil, kötülük yapana haksızlık yapmama kaygısını da öğretmek gerekir. 


Çocuklara haklarını ararken saygı sınırları içinde kalmayı öğretmek için anne babaların bu konuda da model olmaları gereklidir. Kavgacı bir ailede yetişen çocuk, ister istemez bunun sorun çözmek için doğru yöntem olduğunu düşünür öyle hareket eder: Nasıl ki aile içi ilişkilerde haklı olmak yetmiyor, hakli olanın kendisini doğru bir üslupla ifade etmesi gerekiyorsa, aynı şekilde sosyal ilişkilerde de kullanılan yöntem önemlidir. İnsanların medeniyet ölçüsünü gösteren en önemli arama bilinci ve hukuka saygı anlayışıdır. Hukukun geçerli olduğu toplumlarda haksızlığa uğrayan kişi, karşısındakinin boynuna sarılmaz. 
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Hatayı kabul edebilmek 


Günümüzde insanlar arasında yaygın olan bir tavır kişilerin haksız oldukları, hata yaptıkları durumlarda bunu kabul etmeme eğilimi göstermeleridir. Bu davranışın temelinde hata yapmanın insanın değerini azaltacağı düşüncesi yatmaktadır. Oysa ki hata yapmak çok doğal bir şeydir Önemli olan insanın hatasını fark edip düzeltmesi ve aynı hatayı bir daha yapmamaya çalışmasıdır. Hiç kimsenin her durumda haklı olması mümkün değildir. Hatalı olduğu halde, “Бел hep haklıyım" duygusu içinde hareket eden insan, çevresindekileri kendisinden uzaklaştırır. 

Bazı İnsanlar Teşekkür Etmeyi ve Özür Dilemeyi Zayıflık Olarak Görürler 

Sürekli haklı olduklarını savunma çabası içindedir. 
Bu davranışın arkasındaki dinamiği araştırdığımızda şunu görürüz: Kendilerinde birtakım eksiklikler gören insanlar, kontrolü başkalarına bırakmamak için sürekli haklı olduklarını kanıtlamaya çalışırlar: Daima kendisinin haklı, başkalarının haksız olduğunu kanıtlamaya çalışan kendini beğenmiş kişiler, kendilerini yalnızlığa mahkum ederler. Halbuki bir insanın hatasını kabul etmesi kendisine değer katar ve başkaları tarafından daha çok sevilmesini sağlar: 


6 6 Bizim kültürümüzde 
yaşlılara saygı göstermek önemsenirken, başka kültürlerde önemsenmeyebilir. 
Yine bizim kültürümüzde yardımlaşmak, ihtiyacı olanlara bağışta bulunmak 


çok önemlidir. 29 


Yetişkinlerin bu bilinçte olup hem kendi sosyal hayatlarında hem de aile içi ilişkilerinde özür dilemeyi bilmeleri ve bunu uygulamaları, çocuklarına doğru örnek olma bakımından önemlidir. Hatasını kabul etmek, hem hak duygusuna uygun bir davranıştır, hem de kişiye duyulan saygıyı arttırır. 
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Takdir midir? 


İnsanın hayatı, embriyonun (İnsan, 2) anne rahmine tutunması ile başlar, burada gelişir mükemmel bir varlık haline gelir; (Hac, 5; Müminün 12-15), vakti saati gelince (Ahkaf, |5; Lokman, 14) bir halife olarak dünyaya teşrif eder: (Bakara, 30) Yüce Allah, her insan için dünyada bir yaşama süresi belirlemiştir. (En'âm, 2) Bu sebeple herkes bebeklik, çocukluk, gençlik, erişkinlik ve yaşlılık dönemlerini yaşayamaz. Kimi insanlar bebek iken, kimileri çocuk iken, kimileri de gençlik veya erişkinlik döneminde ecel şerbetini içerler. (bk. Mümin, 67) Kendileri için takdir edilen süre dolunca istisnasız her insan ölür: Bu, “Her nefis ölümü tadacaktır” (Enbiya, 35; Âl-i İmran, 185: Ankebüt, 57) ilâhi kuralının sonucudur. Bu kural gereği dünyada kimseye ebedi olarak yaşama imkânı verilmemiştir. Yüce Allah, bu gerçeği Kur'an'da şöyle dile getirmektedir: “(Ey Peygamberim!) Biz senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?” (Enbiya, 34) 


Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber'in yeme, içme, evlenme ve benzeri özelliklerine bakarak “Muhammed de sizin gibi sadece bir insan değil midir?” (Enbiya, 3) diyorlar, onun peygamber olamayacağını, ancak bir sihirbaz veya bir şair olduğunu (Tur 30-31) ve bir gün öleceğini, böylece peygamberlik iddiasının da sona ereceğini söylüyorlardı. Yüce Allah müşriklerin bu Кигипёцаппа cevap olmak üzere ölüm gerçeğini bildiren yukardaki ayeti indirdi, böylece peygamber bile olsa hiçbir insana ölümsüzlük vermediğini, her canlının ölümü tadacağını bildirdi. Bu hususu başka bir ayette “(Ey Peygamberim!) Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek” (Zümer, 30) şeklinde ifade buyurdu. 


Türkçe'ye "ölüm" sözcüğü ile çevirdiğimiz "племі" kelimesi, bedene canlılık veren kuvvetin yok olması, ruhun bedenden ayrılmasıdır. (Ahmet b Yusuf, mdetül-Huffaz, İV, 141, Beyrut, 1993) Bu kelime Kur'an'da “hayat” kavramının zıddı olarak kullarılmıştır. (bk. 
Mahi, 21) Buna göre ölüm, insanın beyin, kalp ve diğer organların işlevlerini bütünüyle yitirmesi, canlılığını kaybetmesidir. 


Ölüm de hayat gibi ilâhi kudretin bir sonucudur; Kur'an'da hayat gibi ölüm için de "yaratma" anlamındaki “halk” kavramı kullarılmıştır:"C Allah ki, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk, 2) 


Evet, ölüm ilahi bir takdirdir. Kur'an bu gerçeği “Aranızda ölümü biz takdir ettik" (Vaka, 60) ayeti ile dile getirmiştir. Her bir insan için takdir edilen “yaşama süresini” kısmak veya uzatmak mümkün değildir. “Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır.” 
(АН İmran, 145), “Allah, süresi geldiğinde hiçbir kimsenin ecelini asla ertelemez” (Münafikün, 11) “şüphesiz, Allah'ın belirlediği ecel gelince ertelenmez” (Nuh, 4) anlamındaki ayetler bu gerçeği ifade etmektedir. 


Bu ayetlere göre insan için belirlenen süre dolunca hayat sona erer, ölüm gerçekleşir, bundan kaçıp kurtulmak mümkün değildir: Bu husus, "De ki, "Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir" (Ahzâb, 16), "(Еу Peygamberimi!) De ki, "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır" (Cuma, 8) anlamındaki ayetlerde açıkça bildirilmiştir. Dolayısıyla insan 





hangi sebeple ölürse ölsün eceli ile ölmüştür. 
Dünyadaki yaşama süresini doldurmadan kimse ölmez, ölmesi mukadder olanın da önüne geçilmez. 
“Savaşa gitmeseydi", “yola çıkmasaydı", “şöyle veya böyle yapmasaydı ölmezdi" demek Kur'an verileri ile bağdaşmaz. Yüce Allah bu hususta müminlere şöyle seslenmektedir:"Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında: "Onlar bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi" diyen inkârcılar gibi olmayın. 
Allah bu düşünceyi onların kalplerine bir hasret olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah, yaptıklarınızı görmektedir." (Âl-i İmran, 156) “Onlar, kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için, "Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi" diyen kimselerdir. De ki, “Eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savın." (Al-i İmran, 168), Müslümanlar Uhut savaşında 70 şehit vermişler ve bu duruma çok üzülmüşlerdi, Bir kısım insanlar ileri geri konuşmuşlardı. Yüce Allah bu hususu bize şöyle bildirmektedir:"...Bir kısmınız kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar; "Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok" diyorlardı. De ki, "Bütün iş, Allah'ındır” Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki, "Bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada 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öldürülmezdik." De ki, "Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka öldürülecekleri yerlere çıkıp gideceklerdi..." (Âli İmran, 154) Ayette açıkça savaşa gitmese bile ölüm takdir edilenlerin, evlerinde, hatta yataklarında bile olsa ölümün kendilerini gelip bulacağı beyan edilmektedir. Ölümden kaçmak, saklanmak ve kurtulmak mümkün değildir. Rabbimizin beyanı Пе “Nerede olursanız olun, isterse sağlam ve muhkem kaleler içinde bulunun yine ölüm gelip sizi bulacaktır." (Nisa, 78) 


Ayetleri yanlış anlamamalıyız. Nasıl olsa öleceğiz, ne yaparsak yapalım ölüm bizi gelip bulur diyerek tedbiri elden bırakmak, canımızı korumayı ihmal etmek doğru değildir. Evet, ölüm bizim için takdir edilmiştir, süresi bellidir. Ama biz bu süreyi bilmemekteyiz. Bize düşen tedbirli olmak, canımızı tehlikelerden korumaktır. Sağlıklı yaşamak için elimizden geleni yapmalı, hastalık ve tehlikelerden kendini korumalı, tedavi olmalıyız, bir insan olarak bu bizim görevimizdir. Ancak kesin olarak inanmalıyız ki ölüm bir gerçektir; bir gün gelip bizi bulacaktır: 


nu. El 1 


İnsan hangi durum ve sıkıntıda olursa olsun ölüm temenni edilmez. Çünkü insan dünyada yaşadıkça ibadetler; hayır ve hasenat, sabır ve sebat ile sevap kazanır. Peygamberimiz bunu, "Sizden biriniz ölümü temenni etmesin. Eğer kişi iyi bir insan ise hayır işleyerek sevabını artırır. Eğer kötü bir insan ise belki tövbe edip Allah'tan af ve mağfiret diler” (Nesâi, Cenâiz, |) diye dile getirmişti. Atalarımız bu hadiste dile getirilen hakikati, “yerin üstü altından iyidir” söylemi ile ifade etmişlerdir. Peygamberimiz, “Kendisine isabet eden bir sıkıntı sebebiyle sizden biri ölümü temenni etmesin, (illa bir istekte bulunacaksa) “Allahım! Yaşamak benim için hayır'ı ise beni yaşat, ölmek benim için hayırlı ise canimi al" diye dua etsin” (Tirmizi, Cendiz, 3) tavsiyesinde bulunmuştur: Ölümü temenni etmemekle birlikte ölümü unutmamak da gerekir. Çünkü Peygamberimiz, “İştahı kesen ölümü çok zikrediniz” (Nesâi, Cenâiz, 3) buyurmuştur: 





İnsan için Allah'in takdir ettiği yaşama süresi dolunca “ölüm meleği" o insanın canını alır Ayetlerde bu husus şöyle ifade edilmektedir:"(Ey Peygamberimi) De ki, “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." 
(Secde, |1) "О Allah, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir Mihayet birinize ölüm geldiği vakit melek elçilerimiz, onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler." (En'âm, 61) Bu ayetlerde ölüm vakti gelince görevli meleklerin insanların canlarını aldıkları ve bu meleklerin görevlerinde asla kusur 


Ölen kişi kâfir ise azap melekleri gelir ve kendisine ilâhi azap olduğunu bildirir. (Nesâi, Cendiz. 9) "Haydi, içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin” (Mahi, 29) дегег, 
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İster Müslüman ister kâfir ister itaakâr ister isyankâr olsun her insanın mutlaka öleceğine, ölüm de yok olmak anlamına gelmediğine göre insanın dünyada mümin, muttaki ve salih bir insan olarak yaşaması, imanını son nefesine kadar koruması ve Müslüman olarak ölmesi gerekir Yüce Rabbimiz Kur'an'da Müslüman olarak ölmemizi istemektedir “İbrahim 

bunu (Müslüman olmayı) 
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insanların canlarını alan 

Allah'tır Bu husus pek çok 

ayette ifade edilmektedir. Bunlardan birkaçının anlamı şöyledir:"C Allah, yaşatan ve öldürendiri" (Müminün, 80; Mümin, 68), “şüphesiz o Allah, öldürür ve diriltir” (Necm, 44; bk Araf, 158) “Allah yaşatır ve öldürür” (Âli İmran, 156) “O diriltir ve öldürür" (Tevbe, | | & Yunus, 56) 


Can alınırken ölüm acı veri" mi! 


Meleklerin insanların canlarını alırken ölümün acı verip vermemesi kişinin iman sahibi olup olmamasına bağlıdır. Ölen kişi Müslüman ise, “Melekler iyi kimseler olarak onların canlarını alırlar “selâm size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler! (Nahl, 32) Mümin, ölüm acısı çekmez, ölüm ile dünya meşakkatlerinden kurtulmuş olur, kiyamet kopuncaya kadar; berzah âleminde cennet hayatı 


olarak ölün." (А İmran, 102) 
İnsan Müslüman olarak öldüğü zaman dünyada kulluk imtihanını başarmış ve cenneti kazanmış olur. Onun için Peygamberimiz: "Ölmek üzere olan kişilere “lâ ilahe illallah” “Allah'tan başka ilâh yoktur" cümlesini telkin ediniz" (Müslim, Cenâiz, 1) tavsiyesinde bulunmuştur. 


Kâfir olarak ölenler ebedi hüsrana uğrarlar. 
"Ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşler; işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lânet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de yüzlerine bakılır" (Bakara, 161-162), “Şüphesiz inkâr edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur." (Âli İmran, 91), “İnkâr eden, insanları Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkârcılar olarak ölenler var ya, Allah onları asla bağışlamayacaktır!" (Muhammed, 34) 





Ayetler kâfir olarak ölenler hem ölüm esnasında, hem ölüm sonrasında ve hem de ahirette sıkıntı 


çekecekleri, yardımcılarının olmayacağı, affedilmeyecekleri ve azaplarının hafifletilmeyeceği beyan edilmektedir. 


Müslüman olarak ölebilmek için insanı küfre götürecek inanç, söz, eylem ve davranışlardan sakınmak, iman, edip salih ameller işlemek, ibadetlere aralıksız devam etrnek ve haramlardan sakınmak, Allah'in rızasına uygun bir hayat sürmek gerekir, 


Ölmek üzere olan kişi, bir güçlük yoksa kıbleye doğru ve sağ yanı üzerine çevrilir Sırtına, ensesine yastık gibi bir şey konur başı yükseltilir yüzü kıbleye gelecek şekilde ve ayakları kıbleye uzatılır; kelime- i tevhit telkin edilir. (Müslim, Cenâiz, |) Ancak "sen de söyle" denmez, sadece yanında kelime-i tevhit okunur. Peygamberimiz, "Kimin son sözü'Lâ ilâhe illallah" olursa, o kişi cennete girer" buyurmuştur (Ebü Dâvüd, Cenâiz, 16) Dua edilir, af ve mağfiret dilenir imanla ölmesi temenni edilir Çünkü melekler yapılan dualara âmin derler (Müslim, Cenâiz, 6) Ölen insanın gözleri kapatılır. Çünkü “Ruh alınınca göz опи takip eder, bakıp kalır?" (Müslim, Cenâiz, 7), çenesi bağlanır elbiseleri çıkarılır, üzerine bir örtü çekilir; elleri yanlarına uzatılır yanında güzel kokulu bir şey bulundurulur. 


Ölenin arkasından yaka paça yırtarak, bağırıp çağırarak ağlanmaz. Peygamberimiz bu davranışları yasaklamış ve bunun cahiliyye âdeti olduğu bildirmiştir. (Tirmizi, Cenâiz, 1 1,21) Sabredilir, ölenin arkasından hayır dua edilir: Eşi, dostu, yakınları başsağlığı diler İnnâ lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Geciktirilmeden yıkanır kefenlenir, cenaze namazı kılınıp defnedilir Peygamberimiz “Cenazeyi defnetmekte acele edin. Çünkü ölen insan salih bir insan ise mükafatına bir an önce kavuşturmuş olursunuz. Eğer ölen kötü/şerli bir kimse ise bir an önce ondan kurtulmuş olursunuz" (Müslim, Cenâiz, 51) buyurmuştur. 


Ölen insan hayırla yâd edilir, kötü özellikleri 


söylenmez, konuşulmaz. Peygamberimiz; "Ölülerinizin güzel işlerini yâd edin, kötü taraflarını dile getirmeyin" (Tirmizi, Cenâiz, 34) buyurmuştur: 


Sonuç olarak; ölümsüz tek varlık Allah'tır. Allah'ın dışındaki her canlı ölümü tadacaktır. 


Doğum gibi ölüm de Allah'ın değişmez kuralıdır. 
Ölüm bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. 
İnsanın dirisi gibi ölüsü de saygıya lâyıktır. İnsan bu dünya açısından ölmüştür, fakat başka bir âlem için yeniden doğmuştur. Bu itibarla ölen insan adeta yeni doğmuş bir çocuk gibi yıkanır çocuğa sanılan zıbın gibi ölü de kefene sarılır ve büyük bir ihtimamla beşik mesabesindeki kabre konur: 


İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Müslüman olarak yaşayan Müslüman olarak ölür. Müslüman olarak ölen dünya sınavını başarmış, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Bu itibarla iyi Müslüman ölümden korkrnaz. Sadece dünya için çalışan, ahiret için bir hazırlık yapmayan, yaptığı kötülükleri ve işlediği günahların hesabını verme sıkıntısı olan kişiler ölümden korkarlar. (bk. Bakara, 95—96; Nisa, 18; Müminün, 99—10) 


"Mümin insan, öldüğü zaman dünya sıkırıtılarından kurtulmuş, rahata ermiş olur, Kötü insan öldüğü zaman, insanlar onun şerrinden ve zararından insanlar; şehirler, ağaçlar ve hayvanlar kurtulmuş olur" (Müslim, Cenaze, 60) 





Prof, Dr. İ. Hakkı Ünal 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Aile Sorumluluğu 


“sahabi, Numan b, Beşir'in naklettiğine göre, Hz. 
Ebubekir birgün Hz. Peygamber (s.a.s.)'in yanına girmek için izin istedi. Bu arada (kızı) Hz. Âişe'nin yükselen sesini işitti. İçeri girince, tedip etme niyetiyle onu yakaladı ve “bir daha Rasülüllah'a karşı sesini yükselttiğini görmeyeyim" dedi. Allah Rasülü onun vurmasına engel oldu, Hz. Ebubekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. © dışarı çıkarken Hz. Peygamber eşine hitaben, “Adamın elinden seni nasil kurtardığımı gördün тй?" diye takıldı, Hz. Ebubekir günler sonra tekrar Rasulüllah'ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış halde buldu ve "Beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi, barışınıza da dahil edin" dedi. Onlar da “tamam öyle olsun" dediler” (Ebu Davud, Edeb, 84) 


sevgili Peygamberimizin aile hayatından bir kesiti yansıtan bu haber onun eşlerine nasıl davrandığı konusunda bir fikir verirken, aynı zamanda ağır başlı ve yumuşak karakterine de işaret etmektedir. 
Burada, muhtemelen, her aile içinde görülebilecek türden bir tartışma veya Hz. Âişe'nin bir itirazı ya da şikayeti söz konusudur. Allah elçisi, genç yaştaki eşinin sitemlerini olgunlukla karşıladığı gibi buna muttali olan babası Hz. Ebubekir'in, ona karşı sert davranışına da engel olmuş ve ardından da şaka yaparak aradaki soğukluğu gidermek istemiştir. 
Hz. Ebubekir'in, o esnada kızına karşı takındığı sert tavır hiç şüphesiz, onun Hz. Peygamber'e duyduğu derin sevgi ve saygısının bir sonucudur ve Hz. 
Âişe'nin, Allah Rasülünü üzmüş olabileceği endişesine dayanmaktadır. 


Bilindiği gibi Hz. Peygamber (s-a.5.), kadınlarına karşı oldukça sert davranan bir toplum içinde yetişmiştir. Cahiliye dönemi bir tarafa, İslâmi dönemde bile bu sertliğin bazı örneklerine 


rastlamak mümkündür. Hz. Ebubekir ve Hz. 
Ömer'in, Allah Rasülü'nün eşleri olan kızlarına karşı, onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutum (Müslim, Talak, 4) bunun basit bir tezahürü sayılabilir. Peygamber Efendimiz, bu konuda da müstesna bir tavra sahiptir. Başta hadis eserleri olmak üzere İslâmi kaynaklar, hayatıyla ilgili bütün bilgileri en ince detayına kadar verdikleri halde, Hz. Peygamber'in eşlerine karşı şiddet uygulamak bir yana en küçük bir hakaret veya kina bir sözünden bahsetmemişlerdir Bu da ancak, Allah tarafından seçilip, "yüce ahlâk sahibi olduğu" bildiriler (Kalem, 4) Bir Peygamberin her konuda olduğu gibi, bu konuda da insanlara ömek olmasıyla açıklanabilecek bir husustur. 


Fivayetin yer aldığı kaynakta bu habere, Hz. 
Peygamber'in şakaları bölümünde yer verilmiştir. 
Ancak olayın aile hayatına bakan yönü oldukça önemlidir. Dikkat edileceği üzere Hz. Peygamber; aile içi bir meselede eşi Hz. Aişe'ye, babasının müdahalesini bile uygun bulmamış ve onun kızına karşı sert davranışına engel olmuştur. Çünkü aile, kişilerin hür iradeleriyle kurulmuş meşru bir beraberliktir ve aile içinde ortaya çıkan problemlerin çözümü ilk önce eşlere düşen bir görevdir. 

Başkalarından yardım talep etmedikleri ve acil müdahaleyi de gerektiren bir durum olmadığı sürece, aile içi problemlere dışarıdan karışmak doğru değildir. Ülkemizde görülen ailevi huzursuzlukların önemli bir kısmında, eşlerin arınebabalarının, evli çocuklarına müdahale ve yönlendirme arzuları rol oynamaktadır. Örneğin bir annenin evli kızına veya oğluna, "şöyle şöyle yaparsan sana hakkımı/sütümü helal etmem" gibi 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manevi baskı uygulaması çok görülen bir olgudur. 
Bu baskı, her zaman, evladın bir harama /günaha düşmesi veya yanlış bir yola gitmesinden dolayı değil, bazen de, onların meşru talepleriyle ilgilidir. 
Örneğin, "eşini, anne-babasına göndermeyeceksin" veya "dışarı çıkartmayacaksını" gibi, evli bir erkeğe yapılan ebeveyn telkini gayrı meşrudur. Böyle bir talepte bulunan ebeveyn günahkâr olduğu gibi bunu yerine getiren evlat ta günahkar olur. Böyle meşru isteklere karşi çıkıp, oğullarını, kızlarını, gelinlerini huzursuz eden anne-babaların, onlara haklarını helâl etmemelerinin de bir önemi yoktur. 
Çünkü ana-babasının isteği de olsa, hiç kimsenin yanlışa ve günaha boyun eğmesi doğru değildir. 
(Lokman, 15) Dinimize göre ergenlik çağına gelen herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu için, böyle bir durumla karşılaşan kişi, vebali anababasına yüklemekle sorumluluktan kurtulamaz. 


Bazı anne-babalar, çocuklarının büyüdüklerini kabul etmemekte ve onları her zaman kendilerine bağımlı görmek istemektedirler Bağımlılık, ebeveyne her zamanı gösterilmesi gereken sevgi, saygı, bağlılık ve hizmetten farklıdır. Bağımlı olmak, insanın kişilik gelişimine engel olur. Onun hür iradesiyle ve sorumluluğunu üstlenerek yapmak istediklerine ket vurur. Hayatta, kendi ayakları üzerinde durarak başarıya ulaşmasını zorlaştırır. Aile hayatında, eşi ve çocuklarıyla ilişkisinde, genellikle ebeveynin telkin ve baskıları belirleyici olur: Geleneksel aile yapımızda, geçmişten tevarüs ede geldiğimiz çok güzel âdetlerimizin yanı sıra, dine, akla ve vicdana uymayan adetlerimiz de bulunduğu için bu telkin ve manevi baskı bazen olumsuz sonuçlara yol açar. 


İslam dini birey, aile ve toplum hayatında meşru olanla olmayanın sınırlarını net olarak belirlemiştir: Bu noktadan itibaren her müminin diğerine, “iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma" (emri bil-maTuf, nehy-i ani"l-münker) ilkesi gereğince yardımcı olması esastır. Ebeveynlerin yetişkin evlâtlarına yapacakları manevi katkı da bu çerçevede olmalıdır. Annebaba yakınlığının bu konuda başkalarına göre bir öncelik hakkı doğurduğu şüphesizdir. Ancak, “iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma” görevinde en 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belirleyici unsur; iman, amel ve bilgi üçlüsü olduğu için, bu süreç her zaman ebeveynden evlatlara doğru değil, bazen evlåtlardan ebeveynlere doğru da işleyebilir. Örneğin, eğitimsiz ve dini yönden bilgisiz birçok anne-babanın, doğru olanla olmayan konusunda, sahip oldukları hayat tecrübesi dışında, çocuklarına verebilecekleri fazla bir şey yoktur. 
Dolayısıyla onların da, eğitimli ve bilgili evlâtlarından 


6 € başkaları ndan yardım 
talep etmedikleri ve acil müdahaleyi de gerektiren 

bir durum olmadığı sürece, aile içi problemlere dışarıdan karışmak doğru degildir. 
Ülkemizde görülen ailevi huzursuzlukların önemli bir kısmında, eşlerin anne-babalarının, evli çocuklarına müdahale ve yönlendirme arzuları rol 


oynamaktadır. 9 9 


yararlanmaları, "emr-i bi'-ma'uf..." ilkesinin bir gereğidir. Bu idrak içinde olmayan ebeveynlerin, evlâtlan tarafından incitilmeden uyanlmalan, sonuç alınamadığı takdirde, saygıda ve hizmette kusur etmeden, onlardan gelebilecek yanlış telkin ve yönlendirmelerden uzak durulması gerekir. Bu olgunluk içinde davranabilen evlatlar; onların rızasını da kazanmış olarak, hem kendi aile düzenlerine zarar verebilecek makul olmayan bazı telkinlerinden korunmuş, hem de hayatın zorlukları karşısında onların sahip oldukları tecrübelerden yararlanmış olurlar. 
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О gün ocak başında ben değil; lisan-ı halleri ile onlar bana vaaz etti. İnsanlığın mazi olmadığını gösterdiler. Anadolu kadınının irfanını, ne kadar sanatkar ruhlu olduğunu gösterdiler; 
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Ocak Başında Vaaz 





2 rtvin'e dair şu sözleri mutlaka 
-söylemeliyim. Artvin çok küçük bir il ve gönlü kocaman insanlar var Artvin'de, Yeşilin tüm tonlarını görebilme güzelliğini bana bahşeden Rabbime çok hamdettim orada bulunduğum zamanlarda.. 
Artvin benim için dünyanın en büyük nimeti idi. Metropol kentlerin ekseriyetle buz gibi havasına rağmen insan ilişkileri buralarda olabildiğince sıcak. 

Yıl 2002, Artvin'de vaize olarak görev yapıyorum, Pazartesi günleri 
Қоғам semtinde vaazım var: Camiye geldim ama vaaz dinlemeye gelen kimse yok. Beklemeye başladım şimdi gelirler; şimdi gelirler derken, bir genç kız geldi: 

"Hocam mahallenin hanımları ocak 


başındalar, bugün vaazınızı orada verecekmişsiniz! Şaka gibi: 'Kızım 





ocak başında vaaz olur muymuş, ben beklerim gelen olursa vaaz ederim. Kızcağız gitti. Yirmi dakika bekledim, tik yok, Baktım ellerinde oklava, önlerinde unlu önlük cemaatimden çok iyi tanıdığım iki hanım caminin kapısında belirdi. 
"Seni almaya geldik, gel bizimle; dediler, 


Gittim, bir de ne göreyim! Benim cemaatin tümü koskoca bir avluda. 
Tertemiz sofra bezleri serilmiş, teknelere hamur yoğrulmuş, oklavalar hazırlanmış, kimisi hamurları beze yapıyor, kimileri yufka açıyor kimileri pişiriyor; yaşlı nineler baş köşede gelinlere talimat vermekle meşgul, genç kızlar'getirgötür' işleri ile meşgul, çocuklar birbirleri ile oynuyorlar. Aman 
Allahım! Ne kadar güzel bir tablo... 
Efendim! Meğerse üç aylar başladı ya Artvin'de âdetmiş; yufkalar açılır; silorlar yapılırmış. Bunların hepsiRamazan ayına hazırlık için... 
"Peki neden bu kadar kalabalık?"'Bu iş tek başına yapılmaz hocam" 
diyorlar. “Bu gün üç kişinin yufka işi hallolur, sıra ile diğer günler de diğerlerimizin yufkalarını yaparız! 
'Kaç gün sürecek bu sizin işiniz” "Yapılacak yufkaya bakar; bazen bir haftada, bazen de iki haftada biter 


Ocak başında pişirenler, bir yandan pişiriyor, bir yandan da mis gibi tereyağı ile yağlıyorlar, "Hocam yiyelim ki iyi çalışalım öyle değil mi?” 
"Geç kalmadınız mi yemek için" 
diyorum. “Seni bekledik" diyorlar. 
Bu kadınların hepsi yaşça benden 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diyanet 


DIN GÖREVLİSİNİN 
HATIRA DEFTERINOEM 


büyük, beni bırakınız, koskoca nineler de bir şey yememiş, Hocaya hürmet bu, onlara göre. 


Nineler kendilerine hazırlanmış sedirlerde, manilerle renk katıyor ortama. Bu kadınlar kültür demek, tarih demek, geçmişin, gelecek nesillere aktarılmasında gönüllü kültür elçisi demek. 


Herkes çok neşeli... 'Hocam, bir küçük anlat da dinleyelim! diyorlar “Bir küçük anlatmak‘, ilk kez ev sahibim bana bir küçük oturmaya gelmek istediğini söylemişti de oradan aşinayım, bu bir küçük: lafına... Kısa süre oluyor. Konuşuyoruz bir 


Komşuluğun ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz, yaptıkları komşuluğun tam da sünnete uygun olduğunu söylüyoruz. Seviniyorlar Kurban olurum ben, onların bu sevincine, ninelerin duygu yüklü bakışlarına. Kurban olurum ben, beni bu güzel insanlarla tanışmama vesile olan Rabbime! 
İkindi vakti geldi ezan okunuyor, eve dönmem lazım izin alıyorum. Unlu elleri ile beni kucaklayıp uğurluyorlar. Elleri unluymuş, kime nel... 
О gün ocak başında ben değil; lisan-ı hâlleri ile onlar bana vaaz etti. İnsanlığın mazi olmadığını gösterdiler. Anadolu kadınının irfanını, ne kadar sanatkâr ruhlu olduğunu gösterdiler, Hayata bakışlarının ne kadar sevgi dolu olduğunu gösterdiler. Mutlu olmak için mutluluğun peşinde koşmaya gerek olmadığını; sen yeter ki iste, mutluluğun senin peşinden geleceğini gösterdiler, 


€ € yardımlaşmayı, dayanışmayı, komşuluğu, küçük sevgisini, büyük saygısını gösterdiler. 
Onların bu vaazı hayatımdaki en tesirli vaazlardan biri oldu. 
Hizmetin cami dışında da yapılabileceğini, yerim dar dememeyi öğrettiler. $ ş 
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Yardımlaşmayı, dayanışmayı, komşuluğu, küçük sevgisini, büyük saygısını gösterdiler Onların bu vaazı hayatımda ki en tesirli vaazlardan biri oldu. 
Hizmetin cami dışında da yapılabileceğini, yerim dar dememeyi öğrettiler, 


Bugün bir başka şehirde camı dersleri yapıyoruz; Fiyazüs-Salihinden hadis okuyoruz, sıra komşülük” konusunda... Hanımın birisi söz alıyor; 'Karşı apartmana birileri oturdu, biz ne gittik ne de hoş geldiniz dedik; Ninenin birisi, üç ay oldu bunlar perdelerini niye hiç açmazlar diye muhtara şikayete gitmiş, nasıl haber aldılarsa apar topar o gece kaçmışlar evden..." Diğeri konuşuyor; “Teröristmişler herhalde... 


Komşuluklarımız Artvin'deki gibi olsa idi, bu tür insanlar sızabilir miydi aramıza! Ya o nine de fark etmese idi. Büyük kentlerde komşuluğu yitirişimizin sebeplerinden biri bu; güven. Güven yoksa yakınlar irak oluyor Güveni yeniden nasıl tesis edebiliriz? 
Artvin'deki kadınların komşuluklarını, paylaşımlarını yeniden hayata nasıl dahil edebiliriz? 


Yerim dar demeden hizmete koşmakla. Hizmeti kendimizden öne almakla değil mi? 
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Türk sanat tarihinin her dalı, her unutulmakta 

olan konusu üzerinde şevk ve gayretle çalışan Süheyl 
Ünver; aynı zamanda ölmekte olan Türk tezhip sanatını da yaşatmanın gayreti içindeydi. 


Edep onun hayat tarzıydı... 
SANATKAR VE HEKİM 


PROF. DR. A. SUHEYL ÜNVER 


Р) umeli'nden İstanbul'a göç den ve Haseki semtine 


yerleşen bir Türk ailesinin 
çocuğu olan Süheyl Ünver'i 1943 
yılında tanıdım, Eski eserlere ve tarihe meraklı bir genç olarak beni ilgilendiren yayınların bir listesini çıkarıp, bunları peyderpey edinmek üzere siparişler veriyordum. Prof. 
Süheyl Ünver'in çok sayıdaki ayrı basımlarının bir kısmını elde etmek için bir listeyi Bayezid'da kitapçı Nişarıyan'a vermiştim. Bir süre sonra durumu öğrenmek üzere bu kitapçının dükkanına uğradığımda ayrı basımları Süheyl Bey'den alamadığını, bunları kim istiyorsa kendisine başvurmasını çünkü onun bunları parayla vereceğini düşündüğünü, bu yüzden isteklinin bizzat gelip almasını tercih ettiğini bildirdiğini söyledi. Süheyl Bey'in o tarihlerde İstanbul Üniversitesi 
Merkez binasının en alt katındaki Enstitüsüne gittim. İstediğim ayrı basımlardan bana birer nüsha verirken bir sohbetimiz oldu ve tanışmamızda böyle başladı. O tarihten sonra vakit buldukça, Tıp Tarihi Enstitüsü'ne uğrar Süheyl 


(17 Şubat 1898-14 Şubat 1986) 


Ünver hocayla beraber çıkar; 
köprüye iner, Kadıköy'e giden vapurla seyahat ettikten sonra Mühürdar'daki evine kadar arkadaşlık ederdim. Bazı akşamlar ise Sultanahmet ile Sultan Mahmut Türbesi arasında Divan Yolu 
Caddesinin kenarındaki muayenehanesine uğrar ve yine oradan beraberce evlerimize dönerdik. 


Ünver hocanın bir özelliği de 
Kadiköy vapurunda daima alt salona inmesi, burada yan kanepelerden en arkalarda bir yere oturması ve kucağına koyduğu küçük çantasının üzerinde, ufak kağıtlara çalıştığı bir konuya dair yol müddetince notlar yazması idi. Hoca'nın bir özelliği de gençliğinden beri sevdiği ve uğraştığı bir dal olan sanatla zamanını değerlendirmesi idi. Bu sanat merakı onu bazı eski hat, tezhip ve resim üstadları ile tanışmasına ve onlardan feyiz almasına yol açmıştı. Bu merakı o kadar ileriydi ki, çok iyi yetiştiği ve Fransa'da ünlü bir uzmanın yanında stajyerlik yapmasına rağmen hekimlik tarafını bir tarafa itmesine yol açmıştı. Kendisi gibi doktor olan 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Rifat Osman Bey ve Üsküdarlı 
Ressam Hoca Ali Rıza Bey onun yakınları olmuştu. Bir taraftan eski İstanbul'un mahallelerini, sokaklarını, tarihi binalarını tasvir eden resimler yaparken, bir taraftan da çeşitli konularda irili ufaklı yazılar yazıyor ve bunları yayınlıyordu. Nitekim ordan başka kimsenin düşünmediği ve bugün artık ölen bir sanat olan mahya ve mahyacılık hakkındaki çalışması, | sanırım bu konuda yapılmış tek| araştırmadır. | 


Kendisi İstanbul Üniversitesi'nde B 
Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurmuş ve © uzun yıllar tıp tarihi ve deontoloji ” derslerini vermiştir. Deontoloji, hastaya hekimin psikolojik bakımdan nasıl yaklaşmasını öğreten bilim dalıdır. İnceliği, zarafeti ve efendiliği ile bu derse Süheyl Ünver hocadan daha uygun olanı da düşünülemezdi. 
Son derece de düzenli bir hayatı olan ve bu düzeni gerek kurduğu Enstitüde gerek evinde ve özel 





E 6 Resimleri bilhassa 
İstanbul'un yok olan bir hatırasını yaşatmaya yardımcı olurken, 
Türk sanat ve tarihine 
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Böylece bu eski Türk sanatının hiç değilse yeni kuşaklarda bir dereceye kadar yaşatılmasını sağladı. 


Zarif ve nüktedan konuşmaları ile eski Türk terbiyesinin temsilcisi olduğunu her vakit belli 


5 i 21 yü den Süheyl Hoca'nın, 
arşivinde sürdüren Ünver; efendilik dair yazdığı yüzlerce eden 5... 
ve zarafetini hiçbir zaman makale ve kitap bazen | 


bozmadı. Bir ara ismini pek açıklamayan bir kişi küçük bir dergide, ona çok çirkin bir surette saldıran bir makale yayınladı. Bu yazının başlığı, “İlim Ahlâkı 
Nerdesin” idi. Bir sayı sonra Ünver ona gayet nazik ve edepli bir şekilde aynı dergide, “Tenkit Ahlâkı Neredesin” başlığı altında bir cevap verdi. Türk sanat tarihinin her dalı, her unutulmakta olan konusu üzerinde şevk ve gayretle çalışan Süheyl Unver aynı zamanda ölmekte olan Türk tezhip sanatını da yaşatmanın gayreti içindeydi. Yakın dostu rahmetli Tahsin Öz, Topkapı Sarayı Müzesi'nde müdür olduğu yıllarda, onun bu yoldaki çalışmaları için bir yer tahsis etmişti. Ünver burada genellikle büyük çoğunluğu genç kızlar olan öğrencilerine, haftada bir gün tezhip çalışmaları yaptırırdı. 
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kültür tarihimize 
yardımcı oldu. 99 


polemiklerden daima kaçındığı görülürdü. Bir vakitler bazı eski eserlerin hazır yontulmuş taşlarındarı faydalanmak için, tarihi eserlerin yıktırıldıkları görülüyordu. Bu sıralarda meydanın intizam ve düzenini bozuyor(l) iddiası ме gerekçesi ile Yeni Cami'nin altında kemer olan Hümayun Kasrrnın yıktırılması konuşuldu. Bazı ileri gelenlerin ciddiyetle savundukları bu akıl almaz durum karşısında karar vermek üzere kurulan komisyonda Süheyl Ünver Hoca da bulunuyordu. Heyet Yeni Cami'nin önüne gitmiş hararetli konuşmaları sessizce dinlemiş, epey lehte ve aleyhte sözler söylendikten sonra her zamanki sakin edası ile tek bir cümle söylemiştir ve demiştir ki, "Сату! yıkalım." Etrafındakiler bu söz karşısında hayretle aman nasıl olur diye cevapladıklarında, o gene sakin edasını bozmaksızın: 





"Daha fazla taş çıkar" demiştir. E. Dietz'e karşı İstanbul basınında yaratılan polemikte, bazılarının terbiye sınırlarını çok aşan çirkin iddialarına karşı Ünver Hoca düşüncelerini ilmi ve edebi sınırlar içinde kalan ölçülerde açıkladı. Edep onun hayat tarzıydı. 


€ € Memleket kültürüne bu kadar hizmet etmiş bir kişinin hatırasını yad etme maksadımız, sadece hissiyatımızı ortaya koymak degil, merak uyandırarak, bir bilim adamının kültür ve sanatımıza hizmete adanmışlığının, zarafetinin ve edebinin örnek edinilmesine 


yol açmaktır. 9 9 


Süheyl Ünver Hoca, Türkiye'nin belli başlı tarihçilerini bir araya getiren Tarih Kurumu'nun da üyesi olmuştu. Her yıl yapılan genel kurul toplantılarına muhakkak katılırdı. Son yıllarda artık yaşlandığı için muhakkak yanında bir refakatçı ile 


ў 


ve dalma trenle Ankaraya geliyordu. Son gelişlerinin birinde trenden koluna girerek indirildiğinde "ne yapalım artık biz vesayet altında yaşamaya mecburuz diyordu. 


Süheyl Ünver Hoca, 90 yaşına yaklaştığı bir sırada aramızdan ayrıldı. Resimleri bilhassa İstanbul'un yok olan bir hatırasını yaşatmaya yardımcı olurken, Türk sanat ve tarihine dair yazdığı yüzlerce makale ve kitap kültür tarihimize yardıma oldu. Ve Ünver'in ününü de yaşatacak olan bu yayınlarıdır. İstanbul Belediyesi 1996 yılında bastığı Ünver'in resimlerini bir araya getirdiği üç ауп kitapta derlemek suretiyle tanıtırken, kadirşinas kızı Gülbün Mesara, Aykut Kazancıgil ve Ahmed Güner Sayar'ın katkılarıyla 
1938 yılında yayınladığı indexle beraber 471 
sayfalık bir cilt içinde babasının bütün yazılarının açıklamalı bir bibliyografyasını meydana getirdiler. 
Kendisini sanat ve tarih araştırmalarına vakfetmiş bır insanın, memleket kültürüne ne hizmette bulunduğu bu kitap ile açıkça ortaya konmuştur. 


Memleket kültürüne bu kadar hizmet etmiş bir kişinin hatırasını yâd etme maksadımız, sadece hissiyatımızı ortaya koymak değil, merak uyandırarak, bir bilim adamının kültür ve sanatımıza hizmete adanmışlığının, zarafetinin ve edebinin örnek edinilmesine yol açmaktır. 
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Vedat Ali Tok 


Kanuni Sultan 
Süleyman gibi bir padişahın -yaşadığı müddetce makam, mevki bakımından еп vüksek merhalede bulunan bir insaniniktidarda olmanın, saltanatın, zenginliğin aslında kısa bir zaman da olsa sağlıklı yaşamaktan daha üstün olamayacağını söylemesi aslında maddi imkânlardan yoksun fakat sağlığı 


olan insanlara büyük 


bir ibret, güzel bir 


nasınazıır. 
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smanlı sultanlarının tahta 
(9 geçmeden önce, daha 

şehzade iken çok iyi bir eğitim aldıklarını, çağlarının gerektirdiği maddi ve manevi ilimlerin birçoğuna vâkıf olduklarını biliyoruz ve hemen bütün sultanların güzel sanatların en az birinde mahir olduklarına özellikle de şiir sanatıyla yakından ilgilendiklerine şahit oluyoruz. Birçok sultan bir divan oluşturacak kadar şairdir; fakat bunların içinde biri var ki sultanlığı ihtişamında şiirleri ile de meşhur 


olmuştur: Muhibbi. .. 


Tarihe "Kanuni Sultan Süleyman” 
namıyla geçmiş, Avrupalılar tarafından “Muhteşem Süleyman” 
sıfatıyla nitelendirilmiş, Osmanlı devletini her bakımdan zirveye tırmandırmış bir sultan... Askeri ve siyasi dehası yalnız Türkler arasında kalmamış; dünyaca şöhret bulmuştur. 
Cihana böyle nam salmış bir sultanın sanata düşkünlüğü, bilhassa şiir ve şair sever olması, hatta şiir vadisinde benim diyen şairlerle neredeyse atbaşı yarış hâlinde görülmesi herhalde başka hiçbir sultanda, 


Berceste Mısralar 


“Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” 


Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman) 


padişahta, hükümdarda, kralda görülen bir meziyet değildir. 


Kanuni "'Muhibbi” mahlasıyla birçok şairden daha fazla şiir yazmış bir sultandır. Üstelik şiiri sadece bir heves ya da geçici bir uğraş gibi görmemiş; şiirin âhengi, felsefesi, tekniği, estetiği üzerine kafa yormuş, fikirler serdetmiş bir şairdir. 


“Şir bünyüdina el urdun ise muhkem kil 


Sonradan deme kim za'f üzre imiş bu temelim” 


(Eğer şiir binasını yapmak gibi bir yola koyuldun ise temelini sağlam tut; başarılı olamazsan sonradan, temelim zayıfmış deyip hayıflarma.) 


Bu ifadeler daha önceki bir yazımızda Fuzüli ile ilgili bir beyiti açıklarken Fuzüli'den iktibas ettiğimiz “İlimsiz şiir esası (temeli) yok duvar gibi olur ve esassız duvar gayette bi-itibar olur. görüşüne ne kadar da benzemektedir. Demek ki 
Muhibbi de şiiri dikkate alan, şilrin kaygısını taşıyan bir şairdir. Zaten 
46 yıllık sultanlığı döneminde şairlere 





iltifat etmesi, onlara kol kanat olması da bunun göstergesi değil midir? Hâsılı Muhibbi, çağının iyi yöneticisi olması yanında iyi de bir şairidir Divanında çok sayıda berceste mısralara, hikmetli beyitlere rastlamak mümkündür. 


Yukarıya aldığımız beyit, Türk milletince bir atasözü gibi kabul görmüş; yüzyıllardır kulaktan kulağa dolaşmıştır; çünkü Muhibbi bu beyitte çağına göre sade, fakat hikmetli, sehl-i mümteni denecek şekilde bir başarı göstermiştir. Eski edebiyat kitaplarında insanları kendine hayran bırakacak bu türde söyleyişler için icaz terimini kullanıyorlar ki, bize göre bu söyleyiş de bir icaz kabul edilebilir 


Pekiyi ne diyor Muhibbi bu mısralarında? “Halkın arasında devlet sahibi olmak kadar itibarlı bir şey daha yoktur; hâlbuki gerçekte dünyada sıhhatli yaşamak kadar büyük devlet yoktur." 


Beyitte devlet kelimesi iki defa geçiyor, bu kelime birinci mısrada makam, mevki, zenginlik; ikinci mısrada talih, baht, mutluluk, saadet anlamlarındadır. 


Hastalık da, sağlık da Allah vergisidir. Ve her ikisi de insan için imtihan vesilesidir. Sağlığa şükür, hastalığa sabır gerekir; fakat çoğumuz buna riayet etmeyiz. şairin de şikâyet ettiği budur. Muhibbi, sağlığınız varsa buna şükredin, zira en büyük mutluluk da zenginlik de sıhhatli olmaktır diyor. 
Gerçekten de insan için sağlıklı olmak kadar büyük bir nimet yoktur. Bu nimeti çoğumuz ancak kaybedince anlayabiliyoruz. Değil mi ki birçok şeyin değeri kaybedince anlaşılıyor. İnsanların hayırlısı ve en iyi bileni/bildirileni Peygamberimiz (s.a.s) ne güzel buyurur:"Beş şeyin kadrini, beş şeyden önce bil: Yaşlanmadan önce gençliğinin; hastalanmadan önce sağlığının: fakirleşmeden önce mali imkanlarının, meşgalelere müptelâ olmadan boş zamanın, eli boşluğunun ve ölmeden önce hayatının.” 


Kanun Sultan Süleyman gibi bir padişahın -yaşadığı müddetçe makam, mevki bakımından en yüksek merhalede bulunan bir insanın- iktidarda olmanın, saltanatın, zenginliğin aslında kisa bir zaman da olsa sağlıklı yaşamaktan daha üstün olamayacağını söylemesi aslında maddi imkânlardan yoksun fakat sağlığı olanı insanlara büyük bir ibret, güzel bir nasihattir. 





Bazılarının gözünde saadet, maddi anlamda zenginlikten ibarettir; fakat bunun gerçekle ilgisi olmadığını birçok örnekle zaten görüyoruz, ama bunlardan ders alamıyoruz çoğu zaman, Etrafımıza dikkatle baktığımızda birçok zengin insanın en azından ruhsal anlamda sıkıntı çektiğine şahit oluruz. Üstelik iyi düşünülürse maddi zenginliğin iki dünya için de pek kolay bir imtihan olmadığını anlarız. Velhasıl dünyada âfiyet ve huzurdan daha üstün bir zenginlik aramamak gerekiyor 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Cevat Akkanat 





ursa, ulu mabedler şehridir. Selâtin 
OB kubbeler yükselir Bursa'nın yeşil 

zemininden mavi gökyüzüne... Şanlı maziye mührünü vuran ecdâd, gelecek zamanların saatini kurmuştur sanki onların deruni ikliminde, Yedi iklime renk versin diye kurulmuş otağlardır onlar... 


Bursa'nın altın kubbelerini tek € € tek saymakla bitirebilir miyiz? 
Fakat, adları saltanatla anılanları hatırlamadan geçmeyelim: 
Orhan Camii (1339), |. Murad (Hudavendigâr) Camii (1366- 
85), Yıldırım Bayezid Camii 
(1390-93), Ulucami (1396-99), 
Yeşil Camii (1419-24) ve 
Muradiye (2. Murad) (1425- 
26) Camii... 


Bu camilerin hemen her biri, kendilerine has özellikleriyle her daim dikkatlere takdim edilmelidir 


Güzide rivayetler... 


“Niğbolu Muharebesi'ni kazanırsam, Bursa'da yirmi cami yaptıracağım." Bu cümleyi telaffuz eden Yüldinm Bayezid, zafer için Allah'a niyazda bulunmayı da ihmal etmemiştir. Muzaffer bir komutan olarak Niğboludan dönünce, yirmi tane cami yaptırmanın imkansızlıklarıyla karşılaşır Ve çareler aramaya başlar... 


Çok şükretmelidir ki, onun zor zamanlarında imdadına yetişen âlim ve ârif bir damadı vardır: Emir Sultan hazretleri... Ayrı ayrı yirmi cami yaptırmak yerine, yirmi kubbeli bir camı kefaret için kâfidir. Fakat bu kez başka bir | dert başlar: Camil nereye yapılacaktır? Emir Buhari yine devrededir. Zira, rüyasında bir arazi kendisine işaret edilmiştir. 

Fakat, bir başka mesele daha vardır halledilecek. Şöyle ki, p camiinin İnşa edileceği arazi | içinde yaşlı bir kadının arsası 


Kuşkusuz, Ulucami'ye yolu düşenler, büyük bir manevi huzur duyacaktır. Çünkü onun manevi iklimi insanı sarıp sarmalar, 

kuşatıverir. 99 
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istemez. Fakat, devrin kadısının verdiği fetva ile istimlâk edilen arsa, cami sahası içine alınır. Tabii ki bir şartla: Burada namaz kılınamayacağı için, arsanın yeri şadırvan olacaktır. Bursa'da Dini Hayat adlı kitabında Bayram Sarıcan bu konuda bir menkıbe anlatır: Kadın korkunç bir rüya görmüştür. 
Rüyasında kıyamet kopmuştur ve kendisi Peygamberin sancağı altına girememektedir. 
Ümitsizlik içinde kıvranırken bir piri fâni kendisini uyarır ve camli için kendisinden istenen arsayı bağışlamasını tavsiye eder. İşte, Ulucami'yi diğer camilerden ayıran şadırvanın varlık sebebi böyle anlatılır. 


Cami-i Kebir'in, bugünkü adıyla Ulucami'nin yapılışı, gerçek veya menkıbe, böylesi olaylara dayandınlır. Müslüman ahalinin yaşanmış bir vakıa olarak kabul ettiği bu anlatımlar; sahih kaynakların verdiği bilgilerle de desteklenir. 


Camide ilk namaz... 


Ulucaminin ilk imamlığını Somuncu Baba'nın (Şeyh Hamid) yaptığı kaydedilir. Bu konuyu rivayetler şöyle anlatır: Camiinin açılışı ve ilk Cuma namazının ikamesi için Yildirim Bayezid, Mella Fenâri'yi davet eder Fakat Molla Fenâri padişahın teveccühüne teşekkür eder ve bu iş için en uygun kişinin Emir 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JAMİLERİMİZ 


Buhâri (Emir Sultan) olduğunu söyler Yıldırım Bayezid bu kez Emir Sultan'a: "Evlâdım, Cuma namazı ve açılış merasiminin tarafınızca yapılması isteniyor” der Buhâri Hazretleri ise: “Hayır, hayır, bu iş için en uygun şahsiyet Şeyh Hamid Hazretleridir” diyecektir. O gün, büyük zatların ve Bursa halkının iştiraki ve Somuncu Baba'nın cami kürsüsünden yaptığı vaaz ile Ulucami açılmıştır. 
Bu arada, Mevlid şairi Süleyman Çelebi de Yıldınm Bayezid'in “Divân İmamı"yken, Ulucami'nin 


p 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imamlığına getirilmiş ve 1421 tarihinde vefat edinceye kadar bu görevine devam etmiştir. 


Mimari özellikleri... 


Evliya Çelebi'nin “Bursa'nın Ayasofyası” olarak andığı Ulucami'nin temelleri 1396'da atılmış ve yapımı 1393'da tamamlanmıştır. Yıldırım Bayezid tarafından Niğbolu Zaferi'nin ganimetleriyle inşaa ettirildiği bilinen bu muazzam abide, ülkemizin şaheserleri arasındadır. Ulucami'nın azâmeti, başta onun mimari özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Мігпалпіп Ali Neccar olduğu söylenen Ulucami'nın, Türk-İslâm sanat eserleri arasında çok önemli bir yeri vardır. Mimari bakımdan ilk plân tipinin, tipik bir özelliğini taşımaktadır. Selçuklular dönemi boyunca Horasan'dan başlayarak Anadolu'nun batısında 15. yüzyılın ilk yarısına kadar uygulanan bir geleneğin devamıdır. Aynı devrin eseri olan Edirne'deki Eski Cami de Ulucamı'yle benzerlik gösterir: 


Ulucami, dört köşeli on iki ayağın taşıdığı yirmi kubbesi, kubbeleri birbirine bağlayan otuz bir adet kemeri ile orijinal bir yapıdır. Ortadaki kubbenin üstü açıktır ve bu kubbenin altında, hikâyesine yukarıda kısaca değindiğimiz havuzlu, |8 köşeli bir şadırvanı bulunmaktadir: 


Ulucami kapalı namaz kılma alanı bakımından klâsik Türk camilerinin en büyüğüdür. Camiin dış duvarları kuzey-batı yönüne göre 56, doğu-batı yönüne göre 68 metredir. Bu arada, |95Ü'de yazdığı Ulucami adlı kitabında Kâzım Baykal, caminin iç alanını 3143,25 m2 olarak belirtmiştir. (Bazı kaynaklarda 2215 m2 dir) Bu hâliyle Ulucami, sekiz bin kişinin aynı апда namaz kılmasına imkân tanımaktadır. 


Ulucami'nin duvarları oldukça kalındır. Kalınlık en az iki metre hatta bazı yerlerde daha fazladır. 
Mihrab ve kapıların yer aldığı kemer açıklıklarındaki duvarlar hariç, her kubbenin aksına tesadüf eden duvarda, altta aydınlatma ve havalandırma İşlevi görecek ve üstte, kemeri ortalayacak şekilde kafa pencere denilen pencereler açılmıştır. 


Caminin üç cephesinde dört kapısı vardır. Birisi, doğu yönündeki hünkâr mahfilinin yanında olup, 


© bugün maalesef ortada yoktur: İkinci kapı da © doğudadır ve çift kanatlıdır Üçüncü kapı kuzeyde 


olup, avluya açılmaktadır. Tahtadan yapılmış çift kanatlıdır. Dördüncü kapı Batı tarafındadır ve tahtadan mamuldür. Kapıların hepsinin iç kısım zeminleri mermer, üstleri ise ahşap ve kurşun örtülüdür. 


Ulucamı"nin kuzey yönündeki köşelerde, birer şerefeli iki yüksek minare yer almaktadır. Minarelerin külahları vaktiyle ahşap ve üstü kurşun örtülüyken, 1889'da çıkan yangından sonra kâgir olarak tamir edilmiştir. Bunlardan batıdaki minarenin içi çift yolludur. Yollardan birisi cami içine, diğeri ise cami avlusuna açılır: Camii kubbelerine de bu minareden açılan kapı ve ona eklenmiş merdiven ile çıkılır... 


Güzel sanatlar sergisi... 


Ulucami, namazlarımızı huşu içinde ikâme edebilmemiz için mükemmel bir mekân olduğu kadar; iç donanım unsurlarının sunduğu estetik zevkler bakimindan da yüksek kıymete haizdir. 


Bu unsurlar arasında yer alan Ulucami'nin mihrabı, devrinin özelliklerini açıkça sergileyen eserlerden biridir. Bugün de eski karakterini muhafaza etmekte olan mihrab altın yaldız ve boyalarla süslü olup, çevresinde âyetler yazılıdır. 


Mihrabın sağında bulunan minber, Selçuklu üslübunda yapılmış bir eserdir. Abanozdan ve çivisiz olarak yapılan, gayet ince bir sanat eseri olarak işlenen, kabartma tarzında kıvrak dallarla süslenmiş minberin, dünyada başka bir eşi yoktur. 
Hayranlık duygularımızı tahrik eden bu sanat şaheserini, Mehmed bin Abdülaziz Dakiva'nın yaptığı sağ yanındaki imzadan tespit edilmiştir. 
Minberin giriş kapısının üzerindeki kitabede altın yaldızla Osmanlıca, “Yıldırım Bayezid Han tarafindan hicri 804 yılında yaptırılmıştır” İbaresi yer almaktadır. 
Bu arada, yakın zamanlarda yapılan yorumlara göre, minberin doğu cephesindeki kabartmalar, güneş sistemini sembolize etmektedir. 


Camiin güney-doğu köşesinde padişah için yapılmış sade bir mahfel bulunmaktadir Alt kısmı camekân ile çevrilmiş olup, kütüphane olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Sekiz direk üzerine oturtulmuş, 

ceviz ağacından yapılı, sade ve zârif bir ustalık eseri olan “Müezzin Маһ" 1549 tarihinde yapılmıştır. Camiin yuvarlak ve yekpare yapılmış olan taş kürsüsünün ise 1815'de yapıldığı ileri sürülmektedir. 


“uu”: 
Fp ШШЕ „= тт” 


Ulucamı'yi sanat bakımından mümtaz kılan bir başka husus, içindeki hüsn-i hatlardır. Bu bakımdan dünyanın en büyük hat sanatları müzesi olarak anılmaktadır. Kâzım Baykal'ın 1950'de verdiği bilgilere göre, cami içerisinde kırk küsur değişik yazi stiliyle oluşturulmuş, duvarlara yazılı 87 levha halinde 105 şaheser hat olmalıdır. Bu hatların bir kısmının altında imza ve tarih, bazılarının sadece tarih veya imza bulunmakta, bir kısmında ise ne tarih, ne de imza yer almaktadır. 


Kuşkusuz bugün bazi hatlar yerinde değildir. 
Özellikle levha hüsn-i hatlar; çeşitli sebeplerle, özellikle de çalınma ihtimaline karşı, yerlerinden indirilerek önce kıble tarafındaki dolaplarda korumaya alınmış, |989 yılında ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafindan İstanbul Vakıflar Hat Sanatları Müzesi'ne gönderilmiştir. Bugün Ulucami'de irili ufaklı sadece yirmi yedi levha bulunmaktadır. 
Seksen beş levha ise söz konusu müzeye gönderilmiştir. Ulucamı'nın hatları (854'de yaşanan depremde zarar görmüştür. Bununla birlikte Abdülmecid tarafindan görevlendirilen hattat Şefik Bey ile Abdulfettah Efendi'nin çalışmalarıyla tamir edilip, yenilerinin de ilave edilmesiyle muhteşem koleksiyon ortaya çıkarılmıştır Ulucami'de mevcut olan hatlar; Zafer İhtiyar'ın Bir Hüsnühat Sergisi; Bursa Ulu Cami adli kitabında fotoğrafları, okunuşları, anlamları, yazılış tarihleri, hattatları ile tanıtılmaktadır. 


Ulucami'ye zenginlik veren diğer unsurlar arasında, Yavuz Sultan Selim zamanında getirilen Kâbe'nin örtüsü ile mihrabın sol tarafında asılı bulunan ve cami içerisindeki birçok hattın yazıldığı kâlem yer almaktadır. 
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Ulucami'nin başına gelenler... 


Tarihi seyri içinde Ulucami çeşitli sıkıntılara maruz kalmış, deprem, yangın, lodos ve istilalarla büyük zararlar görmüştür. Sözgelimi, Moğol orduları Bursa'yı işgal ettiği zaman, ulu mabet ahır olarak kullanılmıştır. İşgal ordusu ayrılırken ise camiyi yakmıştır. Aynı şekilde beylikler dönemindeki iç savaşlar da camlın zarar görmesine yol açmıştır. 


1854'de vuku bulan deprem, caminin on sekiz kubbesinin yıkılmasına yal açmış, ancak mihrab ve batı minaresinin bulunduğu kubbeler kalmıştır. 
Depremle birlikte çıkarı yangın da zararın artmasına yol açmıştır. 1889 yangınında da zarar gören camı, 1958'de çıkan yangında kurtarılmış ise de bahçe donanımlarından oları şadırvanlarını kaybetmiştir. 





























Belirttiğimiz ve benzer tarzdaki diğer olumsuz etkenler, Ulucami'nin pek çok özelliğinin yok olmasına sebep olmuştur. Bugün artık bulunmayan hünkar mahfili ve kapısı, bahçesinin ve medreselerinin ortadan kaldırılması bunlardan bazılarıdır. 


Bitirirken... 


"Yıldırım'ın Huzurunda" adlı hikâyesinde, Nurettin Topçu şöyle yazmıştır: "...Bursa"nın, sanki ebedi sükün içinde, yaradılışın ilk günündeki hayâlini muhafaza eden ve beni her adımımda o ilk yaratılış gününün anlatılmaz sevinciyle yıkayan havasını incitmekten korka korka Ulucamı'nin tâ yanına yürüdüm. Kapının dışındaki basamakların yanında bulunan muslukta abdest aldım, Yarı aydınlıkta parıldayan su ile vücüdumu, içerimde yaratıcı bir nür gibi dolaşan gözyaşlarımla benliğimi yıkadım, Dünyanın ilk abdestini alıyor gibiydim; o kadar sevinçli idim. Ulucami sanki kovulduğum cennetti; şimdi beni affedip alıyordu. ©, Allah evinin kapısı mıydı? Sevginin sunduğu anlaşılmaz bir cesaretle Allah'a açılan iç kapıya, mihraba kadar ilerledim. 
Mihrabın yanı başında küçücük bir saf hâlinde namaz kılındı." Nurettin Topçu'nun duyduğu hazzı asırlar öncesinde Ulucami'de müezzinlik yapan Üftade hazretleri şu beyitle müjdelemiştir: "Ey Ulucami, ey uluların cem olduğu yer / Gece ve gündüz seni ziyaret edene ne mutlu”... Kuşkusuz, Ulucamı'ye yolu düşenler; büyük bir manevi huzur duyacaktır. Çünkü onun manevi iklimi insanı sarıp sarmalar, kuşatıverir. Şu halde, mutluluğun kapısı işaret edilmiştir: Bursa Ulucamı'de, bir namaz vakti, görüşmek dileğiyle... 
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Hz Alı 

hukuki meseleleri halletme hususunda insanların en İyi hüküm vereni olmuştur. 


Bilindiği gibi yüce dinimiz İslâmiyet ilme, öğrenmeye ve öğretmeye 


| büyük önem vermekte, bilenlerle 


© bilmeyenlerin bir olamayacaklarını 


bildirmektedir. 


Hz Ali (га.) ashabın en âlimlerinden biri idi. Onun için ilim beldesinin kapısı olarak bilinir. Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: 
"Ben ilmin/ hikmetin şehriyim, Ali de kapısıdır. İlim isteyen kimse bu kapıdan gelsin" buyurmuştur. (Tirmizi, Menâkıb, 20; Hakim, Müstedrek, Н.Мо: 4612, 4613, 4614; Taberâni, e-Mu'cemü'- Kebir, H.Mə: 10898) 


Peygamber Efendimiz genel olarak ümmetini ilim öğrenmeye teşvik ettiği gibi, özel olarak da Hz. Ali'yi ilme teşvik etmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurmuştur: 





İlim Şehrinin Kapısı: 


Hz. Ali (r.a. 


"Ey Ali, tevhidi muhafaza et, çünkü o benim sermayemdir. Amele sarıl, çünkü o benim mesleğimdir. Namazı dosdoğru kıl, çünkü o benim gözümün nurudur. Allah" zikret, çünkü o benim kalp gözümdüür. İlmi kullan, çünkü o benim mirasımdir:" (Fahreddin Râzi, MefatihuT-Gayb, trc. Suat Yıldırım ve dör.), 11, 297) 


Başka bir hadis-i şeriflerinde (е: "Еу Alil İnsanlar Allah'a çeşitli iyiliklerle yaklaşır Sen O'na aklın hikmetiyle yaklaş ki, derecen itibariyle onları geçer insanlara ve Allah'a daha yakın olursun." (Doğuştan Günümüze Büyük 
İslâm Tarihi (Heyet), İst. 1986, |, 295) buyurmuştur. Bir kısım âlimler hadis- i şerifi: “Rasülullah, Hz. Ali'nin servetinin ilim ve aklı olduğunu ve bu ilmiyle cahilleri eğitip halkın müşkillerini çözmek suretiyle Allah'a yaklaşacağını, Allah ve insanlar katında sevileceğini...” (Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İ, 295) şeklinde açıklamışlardır: 


Hz. Ali, Peygamber Efendimizin ashabı içerisinde ilmi ile temayüz edenlerin başında geldiğinde, âlimler içerisinde zirvede olduğunda hiç kuşku yoktur: Çünkü o, küçük yaştan itibaren Peygamber Efendimizin himayesinde, terbiyesinde ve rahle- 
İ tedrisinde yetişmiştir. Hz. 
Muhammed (s.a.s)'e peygamberlik gelince de hemen Müslüman 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olmuştur ki, o zaman henüz on yaşında idi. Buna göre Hz.Ali Nübüvvet evinde yetişmiş, daha sonra da Hz, Fatıma validemizle evlenerek Efendimize damat olmuştur, böylece Efendimizin ilim ve feyzinden çok istifade etme imkanı bulmuştur. 


Hz. Ali Mekke'de okuma yazma bilen az sayıda kimselerden biri idi. Bunun için Efendimiz'in vahiy katipleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zarnanda Peygamber Efendimiz'in hayatında Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyenlerden biri idi. Bu yönüyle de Allah'ın kitabını yazma, öğrenme, anlama ve amel etme hususunda ashabın en önde gelenlerinden idi. İbn Sa'd Peygarnber Efendimiz'in vefatını müteakip Hz. Ali'nin altı ay kadar inzivaya çekildiğini, bu müddet içerisinde Kur'an-i Kerim'i İniş sırasına göre tertip ettiğini belirtir. 


Hz. Ali ayetlerin nerede ve ne zaman indiğini bilirdi. Nitekim o, İnsanlara hitabederek: "Bana sorunuz. Allah'a yemin ederim ki, bana hangi şeyden sorsanız mutlaka size cevap veririm. Bana Allah'ın kitabından sorunuz. Allah'a yemin ederim ki, beri Allah'ın kitabında inen her ayetin gece mi, gündüz mü, dağda mı, ovada mı indiğini biliyorum." 
(Süyüti, el-İtkan, Il, 1227) demiştir. 


Başka bir rivayette de Hz. Ali şöyle demiştir: "Vallahi ben her ayetin ne hakkında ve nerede indiğini biliyorum. Şüphesiz Rabbim bana akleden bir kalp ve bilmediğini soran bir lisan vermiştir" (Süyüti, el-İtkan, İl, 1227) 

Taberi ve İbn Kesir tefsiri gibi muteber tefsir kitaplarında, Hz. Ali'den muhtelif ayetlerin tefsiri ile ilgili rivayetler vardır. 


Peygamber Efendimiz Hz. Ali'yi çok sever, güzel ahlâkını ve ilmini takdir ederdi, Kızı Fatıma validemizi onunla evlendirirken: "Kızım, kocan insanların en önce Müslüman olanı ve en çok ilmi olanıdır." 
demişti. (Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, |, 295) 


Yine sahabe-i kiramın en âlimlerinden biri olan Abdullah b. Abbas (ra.ya Hz.Ali'nin ilmi sorulunca: “Ben onun ilim denizinden ancak bir damlayım" diye cevap vermiştir. (Doğuştan Günümüze Büyük İslim Tarihi, |, 295) Bunların her ikisi de Peygamber Efendimiz'in amcasının oğludur: Abdullah, amcası Abbas'ın oğlu, Hz.Ali de amcası Ebü Talib'in oğludur. 
Peygamber Efendimiz bunların her ikisi için de dua etmiştir Abbas için: Allahım! Ona Kitabı öğret 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ve dinde derin anlayış sahibi kıl.” (İbn Sa'd, Tabakât, и 365) diye, Hz. Ali için de." Allahım! Onun kalbine hidayet eyle, dilini hakkı söyletmekte sabit kıl ve ona doğruyu bildir." diye dua etmiştir. (Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, |, 295, İbn Sa'd, Тарака, Il, 337) 


Hz. Ali şöyle anlatır: Resülüllah (s.as.) beni Yemen'e kadı olarak göndermek istedi. Ben: 


"- Ya Rasülellahl Beni bir kavme kadı olarak gönderiyorsun, onlar problemlerini bana getirecekler. Oysa benim kadâ/ yargı hususunda bilgim yok" dedim. Bunun üzerine Rasülüllah (sa.s.): “- Allah senin kalbine doğruyu gösterecek ve dilini hakkı söyletmede sabit kılacak. İki hasım gelip de önüne oturunca hemen birinin anlattıklarına bakarak hükmünü verme, diğerini de dinle, sonra hükmünü ver Bu, doğru hüküm vermen için daha uygundur” buyurdu. 


Artik ben de böyle hüküm vermeye devam ettim, hüküm verme hususunda hiç şüpheye düşmedim." 
(İbn Sa'd. Tabakât, Il, 237) 


Bu sebeple Hz. Ali hukuki meseleleri halletme hususunda insanların en iyi hüküm vereni olmuştur. 
Hatta hukuki zor konular için insanların dilinde Hz. Ali kastedilerek: “Ebu Hasen'in bile çözemeyeceği bir dava” sözü darb-ı mesel olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Ali'nin bu yönüne temas ederek: "Ümmetimin en iyi hüküm vereni Ali b. Ebü Talip'dir." (İbn Abdi"-Berr, et-İstiâb) buyurmuştur. Hz. Ömer de: “Ali en iyi hüküm verenimiz, Übey b. Ka'b da en iyi Kur'an okuyanımızdır” (ibn Sa'd, Tabakât, 11, 340) demiştir Ahmed b. Hanbel de: “Rasülullah (s.a.s.)'in ashabından Hz. Aliye verilen ilim kadar kimseye ilim verilmemiştir (İbnü"-Fsir, el-Kâmil fit-tirin, |1, 406) demiştir. 

Hiç şüphesiz ilmin değerini en iyi âlim bilir. Bu bakımdarı Hz. Ali ilmin değerini en iyi bilenlerden biri idi, O şöyle derdi: “İlim sahibinin kıymet ve meziyetini ancak ilim sahibi bilir" (Maverdi, Maddi ve Manevi Yüce Hedefler (trc. Bergamalı Cevdet Efendi), MEB, Yayınları, 1997, 5 176) 


Hz. Ali ilimle malı mukayese ederek ilmin üstünlüğünü şöyle ortaya koyar:"İlim maldan daha kiymetlidir. Çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır. 
Mal ise Karun, Şeddad ve Firavun'ların mirasıdır. 
Malı sen korursun, halbuki ilim seni korur Mal 


sahibinin düşmanı olur, ilim sahibinin ise dostu çok olur. Mal harcandıkça noksanlaşır ilim ise sarfedildikçe artar, Mal sahibi kıyamet gününde hesaba çekilir, ilim sahibi ise kıyamet gününde insanlara şefaat eder: Mal kalbi katılaştırır ilim ise kalbi nurlandınr:" (Muhammed b, Ebü Bekr, Şerhu Hadis- i Erben, 55-6) 


Benzer bir rivayette yine Hz. Ali'nin şöyle dediği nakledilmiştir. "İlim maldan hayırlıdır. İlim seni koruduğu halde sen malı korumaya mecbursun, İlim hakim, mal ise mahkumdur. Hazine ve mal bekçileri öldü gitti, İlim bekçilerinin cesetleri yok olsa da, şahısları iman sahiplerinin ihtiram köşesinde durmaktadır.” (Maverdi, age., 123) 


İlmi ile amel 


Hz. Ali ilme ve âlime önem verdiği gibi, sahip olunan ilimle amel edilmesine de büyük önem vermekte idi. Zaten dini geleneğimizde ilim, sırf bilgi için değil, amel etmek, yaşamak, pratik hayatta uygulamak için öğrenilir. Peygamber Efendimiz, kendisi ile amel edilmeyen faydasız ilimden Allah'a sığınırdı. Hz, Ali, dünyayı ayakta tutan şeylerden birinin de ilimleri ile amel eden âlimlerin olduğunu söylerdi. Nitekim Hz. Ali, Cabir b, Abdullah'a şöyle demiştir: “Dünya dört şey ile ayakta durmaktadır: 


a- İlmi ile amel eden âlim, 

b- Öğrenmekten kaçınmayan cahil, c-Malından cimrilik yapmayan zengin, d- Dünyasına karşılık ahiretini satmayan fakir: 


Alim ilmi ile amel etmediğinde, cahil öğrenmekten kaçınır. Zengin meşru malında cimrilik ettiğinde, fakir dünyasına karşılık ahiretini satar. Onlara yetmiş kere yazıklar olsun, onlar kahrolsurlar” (Fahreddin Кӛзі, аре, İl, 233) 


İlimleriyle amel etmeyen bilginler halka kötü örnek olurlar: Bu konuda Hz Ali şöyle derdi: “İnsanlar, âlimlerin ilimleriyle amel etmediklerini gördükleri için ilme rağbet göstermiyorlar” (Maverdi, age., 199) 


Bazı sözleri 


Hz. Ali (га.)\п bariz vasıflarından biri de çok güzel hatıp oluşu ve güzel söz söyleme yeteneğine sahip oluşudur. Onun için kendisinden çok özlü sözler rivayet edilmiştir. Bunlardan ilimle ilgili olanlardan tespit edebildiklerimizi nakletmek istiyoruz: 


Hz. Ali (га) bir defa huzurunda bulunanlara şöyle 








hitabetmişti: “Size beş şey öğreteceğim, dikkat edin, ezberleyip aklınızdan çıkarmayın, Onları gemilere binip uzun seferlere, uzak memleketlere gitseniz bile benden başka ehlini bulup söramazsınız: 


a- Kimse Allah'tan başkasından bir şey ümit etmesin, 

b- Kimse günahından başka bir şeyden korkmasın. 
c- Alim bilmediği şeyi öğrenmekten omuz silkmesin, kaçmasın. 

d- Sizden birinize bilmediği bir şeyden sorulursa, bilmem desin, 

e- Ceset için baş ne ise,iman için de sabır odur” (Maverdi, аре,, 195) 


Burada Hz. Ali"nin öğütlerinden biri de, insan bilmediği bir soru ile karşılaşırsa, “bilmiyorum" demelidir. İnsan, kendisine sorulan her soruya cevap vermek durumunda değildir. Özellikle dini konularda bilmediği sorulara, "bilmiyorum" diye bilmeli. Bu, bir erdemliktir. Bunun ilim tarihimizde miısalleri çoktur. Dini konularda sorulara verilen cevaplara fetva diyoruz. Bilmeden fetva vermenin sorumluluğu büyüktür. Bunun için Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde: "Sizin fetva vermeye en cüretli olanınız, ateşe girmeye en cür'etli olanınızdır." (Dârimi, Mukaddime, 30); “Bilmediği halde insanlara fetva veren kimseye, yer ve gök lânet eder. (İsmail Haklı Bursevi, age, 1, 493) buyurmuştur. 


Dini ilimleri öğrenmek için her şeyden önce yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in okunması gerekir Çünkü 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dini ilimlerin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hz. 
Ali şöyle demiştir: "Altı şey mürüwettendir. Bunların üçü hazarda, üçü de seferdedir: Hazarda olanlar; Allah'ın kitabını okumak, mescitleri imar etmek ve Allah için dostlar edinmektir. Seferde olanlar ise; azığıpaylaşmak, güzel ahlâk sahibi olmak ve günaha girmeksizin şakalaşmak.” (ismail Hakkı Bursevi, Rühu/-Beyan (trc. HKamil Yilmaz ve dër), İst. 2005, |, 564) 


Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde:"Kim ilim yolunu tutarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır" (Tirmizi, İlim, 2) buyurmuştur. Hz. Ali (ra.) de bu konuda:"Kim ilmi talep ederiilim elde etmek için çalışırsa, cennet de onu talep eder: Kim de günah kazanmak için çaba gösterirse, cehennem de onun için çabalar" (İbn Hacer, Münebbihât, 5. 3) demiştir. 


Hz. Ali bir defa da şöyle demiştir: "Şu beş şey olmasaydı insanların hepsi iyi olurdu: 


a- Cahilliğe razı olmak/ ilim tahsili için çalışmamak, b- Dünyaya aşırı düşkünlük, 

c- İhtiyaç fazlası malda cimrilik etmek, d- Amelde! ibadet ve işlerinde riyakar olmak, e- Kendi görüş ve düşüncesini beğenip kibirlenmek-" (İbn Hacer, age, 5. 20) 


Hz. Ali özellikle çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimine büyük önem verirdi, O: “Çocuklarınızı, içerisinde yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin” derdi. 


Gençlerin eğitimi konusunda da:“Gençlerin kalbi boş tarla gibidir, ona bilgiden ne atılırsa derhal kabul eder" (Maverdi, age. 149) derdi. Böylece çocuklarımıza güzel şeylerin öğretilmesine ve iyi eğitilmelerine dikkati çekerdi. 

Bazı sorulara verdiği cevaplar 


Genel olarak eğitim ve öğretimde, özel olarak ise dinimizi öğrenme hususunda soru ve cevap önemli bir yer tutar. İnsan bilmediği şeyleri üç şekilde öğrenebilir: 


l- Sohbet, vaaz, nasihat, konferans vb, dinlemek suretiyle, 

4- Okumak suretiyle, 

3- Sormak suretiyle, 


Dinimizde bunların üçü de tavsiye edilmiştir. 
Okuyarak ve dinleyerek öğrenmenin yanında sorarak öğrenmenin de ayrı bir yeri ve önemi var: 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Onun için dinimiz bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için bilenlere sormamızı emretmektedir. Nitekim Kur'an-i Kerim'de; “Bilmiyorsanız ilim ehline/ bilenlere sorunuz” (Nahl, 43; Enbiyâ, 7) buyrulmuştur: Sevgili Peygamberimiz de: "es-süâlü nısful-ilmi: Soru ilmin yarısıdır” (Aclüni, Keşfü'l-Hafâ, |, 457) buyurmuştur. Bir defa Peygamber efendimizin amcası Abdullah'ın oğlu Abbas'a: "Sen bu kadar ilme nasıl kavuştu?" diye sorduklarında, cevaben: “Daima soran dil, düşünen kalp ile" demiştir. 
(Мауегаї, age, 184) Kur'an ve sünnetten ilham alan Müslümanlar öteden beri bilmedikleri hususları öğrenmek için hep bilenlere sormuşlardır. İlim şehrinin kapısı Hz. Ali'ye de zaman zaman sorular sorulmuş о da ilginç cevaplar vermiştir. Aslında güzel soru sormak maharet işidir, sorulan sorulara anında güzel cevap vermek ise hiç şüphesiz keskin zeka ürünüdür. Hz. Ali müşkil meselelere cevap vermesiyle tanınır. Onun üstün zekasını ortaya koyan aşağıdaki sorulara verdiği cevapları nakletmek istiyoruz; 


l- İnsanlar bir defa Hz. Ali'ye: 


"- Cenab-ı Hak bu kadar kalabalik halkı nasıl mizan/terazi kurup hesaba çekeri" diye sormuşlardı. 
Hz. Ali şöyle cevap vermişti: 

"- Onları kalabalık ve çokluğuna rağmen, nasıl ayrı ауп rızıklarını yetiştiriyorsa öylece hesap buyurur (İMâverdi, age, 75-76) 

Abdullah b, Abbas (га.)'а da: “Beden çürüyüp harap olduktan sonra ruhlar nereye gideri" diye sorduklarında: "Yağ tükendiğinde kandilin ateşi nereye gidiyorsa, ruhlar da oraya gider" diye cevap vermişti. (Mâverdi, age, 76) 


2- Bir defa Hz. Alı, kendisine: 


"- Gökle yer arasında ne kadar mesafe vari” diye soranlara: 

“- Kabul edilmiş duanın kat edip çıktığı mesafe kadar” cevabını vermişti. 

“. Doğu ile batı arasındaki mesafe ne kadardır?" 
diye soranlara da: 

"- Güneşin bir günlük mesafesi kadar” diye cevap vermişti. (Mâverdi, аде. 77) 


3- Hz.Aliye: 


"- Yer ve gök yaratılmadan önce Hak Teâlâ Hazretleri nerede idi?" diye sorulmuş, o da cevaben: 


"- "Nerede” sorusu mekân ifade eder. Hâlbuki herhangi bir mekân bulunmaz iken de Allah mevcuttu. 
Hak Teâlâ bugün de mekândan münezzehtir" 
(1. Hakkı Bursevi, age, |І, 281) demiştir. 


Hz. Aliye bu soruları soranlar ister öğrenmek için, ister imtihan için, her ne maksatla sormuş olurlarsa olsunlar, keskin zekâ ürünü, ikna edici ve susturucu bir cevap almışlardır. 


Müşriklerin anlamakta güçlük çektikleri hususlardan biri de öldükten sonra tekrar dirilme hadisesi idi. 
Mekke müşrikleri bunu bir türlü kabul 


6 € İlim maldan hayırlıdır. 

İlim seni koruduğu halde sen malı korumaya mecbursun. 
İlim hakim, mal ise mahkumdur. 

Hazine ve mal bekçileri öldü gitti. İlim bekçilerinin cesetleri yok olsa da, şahısları iman sahiplerinin ihtiram köşesinde 

durmaktadır. 9 9 


edemiyorlardı. Bu konuda Peygamber Efendimiz'e çeşitli sorular soruyorlar ve itirazlar ileri sürüyorlardı, Onun için Mekke'de inen sürelerde en çok üzerinde durulan konulardan biri de bu idi. Azılı müşriklerden Übey b. Halef eline bir çürümüş kemik parçası alarak, Hz. Peygamber'in huzuruna gelir ve onu eli ile ufalayarak: 


“- Ya Muhammed, bu böyle çürüyüp kül gibi olduktarı sonra, Allah'ın bunu dirilteceğini mi söylüyorsun!" der. Peygamber Efendimiz de: “- Evet, Allah seni diriltecek ve cehenneme girdirecek ' diye cevap verir: (bk. Nesefi, Medârik, İli, 
22) İşte bunun üzerine Yâsin süresinin son sayfasında bulunan aşağıdaki ayetler iner: "İnsan kendisini bir nutfeden/spermden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi (küçük aklıyla bize) apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da; "Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek?" 
diyerek, bize misal vermeye kalkar De ki: "Onları ilk defa yaratan diriitecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir. Yaş ağaçtan size ateş çıkarandır. Ondan ateş yakarsınız. Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin 





benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur: çünkü O, yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye "ol" demektir, hemen olur. Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir." (Yasin süresi, 77-83) 


Bu ayet-i kerimelerden, öldükten sonra dirilmenin misallerinin tabiatta da görüldüğü anlaşılmaktadır. 


4- İşte Hz. Ali (га.) da öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlere şöyle cevap vermektedir: "Müneccimle tabip dediler ki: “Ölüler bir daha dirilmezler” Onlara de ki. “Dediğiniz doğru çıkarsa benim bir kaybım olmaz. Ama benim dediğim doğru çıkarsa ikiniz de hüsranda kalırsınız." (5. 
Uludağ, Fahreddin Razi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 1991, s. 133) 


5- Sahabe-i kiramın büyüklerinden biri olan Selman-ı Farisi hazretleri Hz. Aliye: 


"- Ya Alil Beni Allah'ın gazabından uzak edecek bir şey gösterir misin!" deyince; 
"- Gazap etme” buyurdular: (Maverdi, age. 658) 


6- Hz.Ali (ra)'ye "Gökten daha ağır yeryüzünden daha geniş, denizden daha zengin, taştan daha katı, ateşten daha yakıcı, zemheriden/ şiddetli karakıştan daha soğuk, zehirden daha öldürücü ne olabilir?” diye soruldu. Şöyle cevap verdi: 


a- “Suçsuz kişiye atılan iftira, gökten daha ağırdır. 
b- Hak/ gerçek, yeryüzünden daha geniştir. 
c- Kanaatkâr kimsenin gönlü, denizden daha zengindir: 

d- Münafik kişinin kalbi, taştan daha katıdır. 
e- Hlalkına zulmeden yönetici, ateşten daha yakıcıdır. 
f- Матегае muhtaç olmak, şiddetli karakıştan daha soğuktur. 

g- Sabretmek de zehirden daha acıdır." (İbn Hacer, age, s. 29) 


T- Hz.Ali şöyle demiştir:“Allah"ın, Rasülullah'ın ve Allah dostlarının sünneti üzerine olmayan kimse, gerçekte hiçbir şeye sahip değildir." 


"- Allah'ın sünneti nedir!" denildi. 

"- Sim gizlemektir” cevabını verdi. 
"-Rasülullah"ın sünneti nedir?" denildi. 
“- İnsanlarla iyi geçinmektir” dedi. 

“ Allah'ın dostlarının sünneti nedir?" denildi. 
“- İnsanların eziyetlerine katlanmaktır” dedi. (İbn Hacer, age. 7) 
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Dr. Kıyasettin Koçoğlu İnsanlığa hem dünyada hem de ahirette mutluluk vadeden yüce dinimizin doğru anlaşılması için Hz. 
Peygamberin ahirete intikalinden hemen sonra başlayan çalışmalar her çağda olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Her çağın kendine özgü problemleri, değişen şartları dolayısıyla, gelişen bilim ve düşünce ışığında dinin yeniden anlaşılmasına ve hayata aktarılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü din hayatın içinde hatta biraz da önünden giderek insanlığa rehber olmalıdır. 
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Alanında uzman yirmi üç ilim adamının kaleme aldığı yazılardan oluşan eser “Kaynaklar”, “İman”, “Ahlâk”, "İbadet" ve "Gündelik 
Hayat" gibi İslâm'ın temel meselelerini içermektedir. 


Modern dönemde bilginin çok hızlı üretilmesi onun kontrolünü zorlaştırırken ciddi derecede bilgi eskimesi ve kirlenmesini de paralelinde getirmektedir. Özellikle insanlar üzerinde etkin ve yetkin bir alan olan din konusunda üretilen kontrolsüz bilgiler insanların din anlayışının doğru bir şekilde oluşmasını zorlaştırırken, oluşan yanlış dini anlayış dolayısıyla dini referanslı problemlerin de artmasına neden olmaktadır. Artık günümüzde toplumun her kesimi için din 


konusunda ortak bilgi alanı oluşturmak zorunlu ve öncelikli bir konu haline gelmiştir. 
Bilginin hayatın gerisinde kaldığı günümüzde tekrar bilginin hayatın önüne geçirilmesi ve özellikle dini hayatın bilgi ekseninde şekillenmesini sağlamak elzemdir. Günümüzde din eksenli yapılan tartışmalarda, yaşanılan bilgi noksanlığı kaynaklı yanlış inanç, hurafe ve bidatlerden arınmış, asrın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir İslâm anlayışının ortaya çıkması hedeflenmelidir. Ülkemizin gelişmiş geniş dini bilgi kaynağını oluşturan ilahiyat fakültelerindeki birikim ile DİB engin tecrübesiyle konular yeniden ele alınarak ciddi önem ve aciliyet arz eden din konusunda önemli çalışmaların yapılıyor olması sevindirici gelişmeler olarak değerlendirilmelidir. 


ОІВ. temel görevlerinden biri olan insanları din alanında doğru bilgiyle aydınlatma çalışmalarının önemli bir kısmını, yaptığı yazılı ve görsel yayınları ile gerçekleştirmektedir. Bugün tarıtmaya çalışacağımız eser de yukarıda bahsettiğimiz nitelik ve hedefe matuf olarak yayımlanan “İslâm'a Giriş" eserleri serisinin sadece birisidir. 


Prof, Dr, Bünyamin Erul tarafindan editörlüğü yapılan “İslâm'a Giriş Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar” adli eserin kısa zamanda 3. baskısını gerçekleştirmiş olması, kalifiye içerik ve niteliğinin bir sonucu olarak düşünülmelidir. 

Alanında uzman yirmi üç ilim adamının kaleme aldığı yazılardan oluşan eser "Kaynaklar", “İman”, “Ahlâk”, "İbadet" ve “Gündelik Hayat" gibi İslâm'ın temel meselelerini içermektedir. 


Temel başlıklarını yanında metnin ana mesajını içeren ifadelerin başlığa taşınması, güncel bilgi ve yeni yaklaşımlarla konuların ele alınması, eserin en dikkat çekici yönleri olarak gözükmektedir. 


| BOLUM KAYNAKLAR 


Bu bölümde özellikle bilginin İslâm açısından önemi vurgulanmakta ve geniş bir şekilde analiz edilmektedir. İslâm bilgi nazariyesi, Kur'an ve hadislerde ortaya konan bilgi anlayışı, felsefi içerikli bilgi anlayışı ve bu ikisinden hareketle bilgin ve düşünürlerin örtaya koyduğu bilgi anlayışı olarak üç açıdan ele alınmaktadır. İslâm düşüncesinde ortaya çıkan farklı bilgi anlayışlarının İslami bilgiyi 


ал 


tam olarak yansıtmadığına vurgu yapılarak bu çeşitliliğin önemine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda, bilgi felsefesinin imkânı ve bu alandaki farklı yaklaşımlar ele alındıktan sonra İmam Maturidi'nin bilgi anlayışından hareketle İslâmi bilgi kuramı irdelenmekte ve nihai amacının dinin amacına uygun olarak, insanları mutlu edecek bir ahlaki yapı oluşturulmasına ışık tutarak her zaman yenilenmeye açık bir “ahlâki zihniyetin" meydana getirilmesini sağlamak olduğu ileri sürülmektedir. 
Ayrıca İslâm'da bilgi kaynağı olarak aklın tanımı, değeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. 


Diğer temel bilgi kaynaklarından Kur'an vahyin özü olarak ele alınarak mahiyeti, Allah'ın kelâmı olması, anlaşılması ve yorumlanmasının önemi işlenmektedir. Anlama ve yorumlamaların genel olarak fikhi, akidevi ve ahlâki-tasavvufi eksende şekillendiği, dolayısıyla bu bağlamda ortaya çıkan bilim dallarının Kur'an'ın tefsiri şeklinde anlaşılmaması gerektiği ve yorum farklılıklarının etkileri üzerinde durulmaktadır. 


Üçüncü bilgi kaynağı olarak sünnet, çağlar üstü örneklik olarak takdim edilmekte, kavramsal olarak incelendikten sonra dini hayattaki yeri, sünnetin tespitinde yapıları çalışmalar; dini öğretideki yeri ve İslâm kültürünün oluşmasına etkileri irdelenmektedir. 


İctihad dinin hayatla buluşması olarak ele alınmaktadır: İctihad doğuşu, gelişimi, türleri konusu, ictihad ehliyeti müctehid tabakaları gibi konularla işlenmektedir. 


И. BOLUM İMAN 


Bu bölümde İslâm'ın hakikat tasavvurunun temel kavramsal yapısını içeren bir çerçeve ile İslâm metaliziği ele alınarak, kavramsal bir yapıda incelenmektedir. 


İnancın bireysel boyutunda, inanç, birey, bilgi, irade ve davranışlar arasındaki ilişki incelenmektedir: İman'ın toplumsal boyutunda ise imanın bireysel olduğu kadar toplumsal alana da hitap ettiği ve özellikle davranışsal hali, ibadet-muamelat ve ukubattaki yansımaları incelenmektedir. 


Tevhid, kâinatın dili olarak ele alınmaktadır. Eserde tevhidin anlamı, kısımları, temellendirilmesi işlenmekte, metodolojik olarak, hakkın ve hayrın 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bilgisi olarak tevhid, Allah (c.c.)'ın varlığının delilleri, isim ve sıfatları, tevhidin güncel yansımaları gibi konular ele alınmaktadır. 


Nübüvvet meselesi insanlığa rahmet olarak ele alınmaktadır ve imkânı, delilleri, özellikleri ve ispatı gibi konular incelenmektedir. 


Ahiret ebedi hayat olarak ele alınırken, insanın sorumlu bir varlık ve dünya hayatının bir sınav olduğuna, ahiretin yokluk olmayıp sonsuz hayatın başlangıcı, ahirete imanın 
Allah'a imanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilmektedir. Ahirete imanın insan hayatına anlam verdiği, davranışlarını iyiye yönlendirdiği gibi konular üzerinde durulmaktadır. 


Kader meselesi insanın davranış özgürlüğü sorunu olarak ele alınmaktadır. 
Temel olarak insanın yaptıklarında hür ve buna paralel olarak sorumlu olması temel bakışı oluşturmaktadır. Bu bakış açındaki diğer boyutunu ise mantıksal tutarlılık içerisinde Yüce Allah'ı tazim ve tenzihte hiçbir kusura yol açmayacak şekilde konunun ele alınması oluşturmaktadır. 


\ BÖLÜM AHLAK 


olarak tevhid, 


Bu bölümde ahlâkın kaynağı ve tanımı üzerinde durulmaktadır. Ahlâkın dini temellerine de vurgu yapılan çalışmada ahlâkın ve imanın her ikisinin de insanın sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştiğine dikkat çekilmektedir. Ayrıca günümüzde Müslümanların iman konusunda gösterdikleri hassasiyeti ahlâki alanda göstermemelerinin sadece ahlâki bir problem olarak değil aynı zamanda imani bir problem olarak ta ele alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır. 


İM BÖLÜM" İBADET 


Bu bölümde insanın var oluşunun bir anlamı olarak ele alınan ibadet İlâhi dinlerin temel esaslarından birisi olarak değerlendirilmekte ve namaz, oruç, 


Ба | diyanet aylik dergi 


gubat 2008 


€ тена, kainatın dili olarak ele alınmaktadır. 
Eserde tevhidin anlamı, kısımları, temellendirilmesi işlenmekte, metodolojik olarak, hakkın ve hayrın bilgisi 


Allah (c.c.)'ın varlığının delilleri, isim ve sıfatları, tevhidin güncel yansımaları gibi konular ele alınmaktadır. ээ 


hac, zekat ve duanın bir ibadet olarak yerine getirilmesinin anlam ve önemi, hem bireysel hem sosyal açılardan ele alınarak irdelenmektedir. 
İbadetin hükmü, şekli ve dili, bidat ve terkindeki ceza konuları yer almaktadır. 

İbadet bölümünde “namaz "konusu tevhid inancının pratiği, "oruç" irade ve sabır eğitimi, "hac" evrensel buluşma ve kutsal yolculuk, 
“zekât", rahmet getiren paylaşım ve “dua”, varlığın özü ve ibadetin ruhu olarak ele alınmış ve geniş şekillerde işlenmiştir. 


м. BÖLÜM 
HAYAT 


GUNDELİK 


Bu bölümde "özgür ve sorumlu varlık" olarak birey ele alınmaktadır. Kur'an'ın daha doğru anlaşılabilmesi için insana olan bakışının doğru algılanması gerektiğinden hareketle, insan konusu ele alınmaktadır. Bu bağlamda insanın mahiyetine yönelik, rasyonel, dini, bilimsel insan anlayışları irdelenmektedir ve niyet edebilen, aktif varlık olarak birey, bireysellik, bireycilik ve Kur'an'ın muhatabı olarak birey incelenmektedir. 


Huzur ve saadetin kaynağı olarak aile hayatının sosyal ortam ve birey için önemi vurgulanırken, Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer anlayışların aile anlayışı ortaya konduktan sonra İslâm açısından meseleye bakılmaktadır. 


Toplumsal dayanışma ve kardeşlik konusunda özdeki birlikten hareketle insanların özündeki eşitliğe vurgu yapılarak, diğer insanlarla ilişki kurmanın önemi ve niteliği üzerinde durulmaktadır. 


İslâm sanat ve estetik konusundaki bakışı netleştirmek için bu konuda oryantalistlerin yanılgıları, Hristiyan ıstırabı, açık kâinat konularından hareketle İslâm'ın estetik ve sanat anlayışı ortaya konmaya çalışılmaktadır. 


Sonuç olarak eser İslâm'ın temel meselelerinde ciddi bir birikimi, anlaşılır bir üslüp ve sade bir dil ile okuyucuya sunmaktadır. 
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Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. | \ 








Allah içinhakkvayakta'ıdan, Bivtopluluğaolankininiz 


siziadaletsizliğe ilmesin: 


98, Allaha karsı gelmekten 
Allaha karşıgelmekten sakının. 
Süphesiz Allah yaptıklarınızdan 

hakkupla haberdardır.” 
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